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ŞİMDİ DEVRİMCİ GÖREV HALKIMIZIN FAŞİZME KARŞI | 


988 к 
300 KURUŞ, 


BİRLEŞİK DEVRİMCİ SAVAŞINI ÖRGÜTLEMEKTİR | 


LİSANSİNİN, İÇİNE GİRDİSİ ÇIKMAZDAN KURTULABİL. 

Bek ICIN GÜNDEME” GETİRDİĞİ, ERKENT SEÇİMLER. 
OLKEMİZ. TARİHİNİN Ем YAYGIN BİR KARIŞIKLIK ORTAMI 
İÇİNDE YAPILIYOR. 

HALKIN TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLERDE “HEDEF. 
SİZ” BOMBALAR PATLATILIYOR. SALDIRI, TERTİP VE UYDUR. 
МА HABERLER ÜZERİNE KURULU PROVOKASYONLAR BİRBİRİ: 
Ni ZUVOR! ELLERİNDEKİ BÜYÜK TİRAJLI BİR ЇКЇ SATILMIŞ, 
(GAZETE ARACILIĞI İLE* BUNLARI YAPANLAR TEK YOL DEVRİM 
DİYENLERDİR “DİYEREK; APTALCA UYDURMA BELGELER 
VAYINLATARAK BU TERTİP VE SALDIRILARI DEVAİMGİLERE 
MALETMEYE VE DEVRİMCİLERE KARA ÇALMAYA UĞRAŞIYOR. 
LAR HERŞEY. İÇİNDE! BULUNDUĞUMUZ GÜNLERDE, BÖYLE 
APTALCA, HAİNCE VE ALÇAKÇA TERTİPLERİN SÜRDÜRÜLECE 
GİNİ (GÖSTERİYOR. SEÇİMLERİ VE ÜLKEMİZDEKİ, SİYASİ 
GELİŞMELERİ KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ETKİLEMEK, 
İSTEYEN TÜM BU JUVA KLİKLERİ, GİZLİ AÇIK TÜM FAŞİST 
KURULUŞLARI VETÜM GÜÇLERİ İLE MEYDANDALAR. 

VE ÜLKEMİZDE DÜNYANIN HER TARAFINDA DEFALARCA 
SAHNELENMİŞ TERTİPLER VE KITLE PAS/HKASYONU YÖNTEM- 
LERİ UYGULANIYOR. 

BÜTÜN TERTİPLERİN YONELDGİ BİRİNCİ HEDEFLERİ GENEL 
KITLE PASİFİKASYONU ISE BUNUN KADAR ÖNEMLİ OLAN RIR 
DİGERİ DE DEVA/MCİ HAREKETİ KARALAMAKTIR. ÜLKEMİZDE 
YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN FAŞİST TERÖR VE CİNAYET KAMPAN 
YASI ESAS OLARAK YIĞINLARI YARATILAN KORKU VE TERÖR 
ORTAMI İÇİNDE BASKI ALTINDA TUTMAYA, PASİFİZE ETMEYE 


Tek Yol Devrim 


LUGON kemi derin bir ve ve нува iz илде 

yaar yor 
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mü ul тө basan NUNUI ULON vaar 
Va ümre nlar кыт бла, pail 
eek va ül alinda İnleyen emi Falanca 
Чаа йада mera, zulum үз бала fazla para, 
yola ve baskıdan başla ir еу vanda 

BUZON етишен оп molar erinin çince 
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SEE arae inek, soma meden, ezmeden бейит ke 
kz yapa aci bir деле Кааба kin 
hand aym Gokmen are 


DEVRİMCİ 
YOL 


Faşizme karşı omuz omuza. 
Tek bir yumruk. tek bir yürek.. 


VE BU SAYEDE FAŞİZME KITLE TEMELİ OLUŞTURMAYA VE | 
YUKARDAN AŞAĞI BIR BİGİMDE  ÖRGÜTLEMEYE YÖNELİK 
OLARAK SÜRDÜNÜLMEKTEBİR. SIKIYÖNETİM TEHDİDİ, POLIS 
VE KOMANDO TERÖRÜ KONTR.GERİLLAVE MİT EYLEMLERİ AU. | 
TEMEL FAŞİST POLİTİKANIN PARGALARIDIN: | 
ŞİMDİ OLANLAR, BUGÜNE KADARKİ GELİŞMELERİN BİR | 
UST DÜZEYDE DAHA YOĞUNLAŞMIŞ BİR BİÇİMDE VE DE GZEL | 
OLARAK SEÇİMLERİ ETKİLEME DOĞRULTUSUNDA, TEKRAR- 
LANMASINDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR. | 
BUNUN YANINDA AÇIK OLARAK, GÖRÜLEN ODURKİ, 
BUGÜN OLİGARŞİ, SAĞLIKLI AIR DOĞRULTUDA GELİŞMEYE | 
VÖNELEN DEVRİMCİ HAREKETİ DE MEDEFLEMEKTEDİR. BU | 
NEDENLE DEVAİMEİ HAREKETE KARŞI HER TURLU TERTİP VE 
PROVOKASVONLAR TEZGAHLANMAKTA, ÜLKEMİZDE GELİŞ. 
МЕКТЕ OLAN SOL POTANSİYEL SAHTE ВЇ SOL DOĞRULTUYA 
KANALİZE EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR. | 
BU DOĞRULTUDAKİ TÜM ALÇAKÇA TERTİP, KARALAMA VE || 
SALDIRILAR DEVRIMCI HAREKETİMİZİ GERİLETEMEYECEKTİN 
KIMSE DEVRİMCİ HAREKETİMİZE KENDİ. ALÇAKLIĞININ 
KARASINI ÇALMAYA KALKMASI. KIMSENIN YAPTIKLARI 
YANINA KALMAYACAKTIR.DEVRİMEİLERİN EMEKGİ HALKLARI 
MIZIN KURTULUŞU DOĞRULTUSUNDAKİ MÜCADELESİNİ KİM 


DEVRİMCİ 
YOL 


Bugün halkımızın içinde 
bulunduğu sömürü, zulüm 
ve soygun düzeninden 
emperyalist sömürü ve 
talandan, faşist baskı ve 


zulümden kurtulabilmesinin 
TEK YOLU DEVRİMDİR 


[їшї yapılması gereken 

faşizme karşı bülünemekçi 
halkların birleşik devrimci 
mücadelesini ДҮ Т 
EMEKÇİ HALK SAFLARINDA ÇIKACAK 


OLAYLAR SADECE FAŞİSTLERİN 
İŞİNE YARAR 


Tek Yol Devrim 


GB Bugün doğru devrimci tavır bütün anti-faşist 
güçlerin birliğini sağlamayı, faşist saldırılar 
karşısında tüm yurtseverlerin omuz omuza 
mücadelesini sağlamayı amaçlayan tavırdır. 

@ Hakim sınıflara kendini yarandırma , 
kendini devrimcilerden ayrı gösterme ve böylece 
Oligarşinin güvencesini kazanma anlayışından 
vazgeçilmelidir. 

E Devrimcilere saldırmak sadece karşı devrim. 
güçlerini sevindirir. 


ÇIKACAK OLAYLAR 


SADECE FAŞİSTLERİN 


İŞİNE YARAR 


EÇİMLERİN yaklaştığı şu, günlerde 

faşist saldırı ve tertipler alabildiğine 

artmaktadır. Bunun yanı sıra, СНР 
mitinglerinde, CHP'lilerle proleter devrimciler arasında да bazı olaylar meydana 
gelmiştir. Bazı CHP yöneticileri CHP 
tabanındaki emekçileri bu tür kışkırtmalarla 
proleter devrimcilerine karşi bir tavra 
sokmaya çalışmaktadırlar. 


Bu olaylar emekçi halkın çıkarlarına 
karşıdır. CHP mitinglerine ilişkin tavrımız 
Devrimci Yol dergisinin 1, sayısının başyazısında açıklanmıştır. CHP mitinglerinde 
olaylar çıkartılmasına karşıyız. CHP mitinglerinin, > provakasyonların  tezgahlandığı 
halka ve devrimcilere Кагу saldırıların 
tezgahlandığı yerler olmasını kesinlikle 
istemiyoruz. Devrimci sorumluluğunuz 
emekçi halkımıza karşı, yapılan her türlü 
saldırıya militan bir şekilde karşı çıkmamızı 
gerektiriyor 


DEVRİMCİLER KARS CHP MİTİNGİNDE 
OLAYIÇIKARMADILAR.. 
OLAN CHP GENÇLİK KOLLARI 
GÖREVLİLERİNİN SALDIRISIYLA 
MEYDANA GELDİ 


CHP Kars mitinginden sonra tüm 
burjuva basını “Üzerinde kocaman bir 
yumruklu yıldız amblemi olan pankart 
taşıyan bir grubun CHP'lilere saldırdığını” 
yazdı. Burjuva basım yalan söylüyor. 
Oligarşiye güvence vermeye çalışan bir 
takım CHP Yöneticileri yalan söyleyerek, 
faşizmehizmet ediyorlar 

Kars mitinginde DEVRİMCİ YOL siya 
setini savunan -evrimciler CHP'lilere ve 
halka şaldırmadılar. СНР Kars mitinginden 
önce Devrimci Yol siyasetini savunan Kars 
ve çevresindeki devrimciler CHP il ve ilçe 
yöneticileriyle de konuşarak mitinge “Dev 
титс! Yol” pankartı altında katılacaklarını 
bildirdiler. CHP il ve ilçe yöneticileri kendi 
körtejlerinin dışında, ayrı bir kortej olarak 
kalılınmasına уе slogan atılmasına da 
karışmayacaklarını söylediler. Herhangi bir 
provokasyona ortam hazırlamamak için bu 
olumlu tutumu seçen devrimciler, Arpaçay 
Kültür Demeği, Şavşat Halkevi, Göle-Der, 
Kars Devrimciler Derneği. Göle Töb-Der 
Şekki Köyü Kültür Derneği, Kars Töb-Der ve 
ayrıca çevre illerden gelen devrimciler ve 
halk olarak 5 bin kişilik bir grup halinde 
"Devrimci Yol” pankartı altında alana 
geldiler, “Bağımsız Türkiye”, “Kahrolsun 
Faşizm”, “Katil Oligarşi” "İktidarda bir 
Avuç Zorba Oligarşi”, “Faşizme Ölüm 
Halklara Özgürlük”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş, 
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Tek Yol Devrim 
sloganlarını atan devrimciler, bu sloganlı 
fin pankartlarını duvarlara astılar. Miting 
айта geliş sırasında ve alanda yer 
alanmasından sonra'ne yerel CHP'llerle пе 
de halkla hiçbir sürtüşme olmadı. 

Daha sonra seçim otobüsüyle Ecevit ve 
CHP Yöneticileri de miting alanına geldiler 
СНР üst yöneticileri başta Gençlik Kolları 
Genel Başkanı Zeki Alçın ve Ardeşen CHP 
gençlik kolu başkanı olmak üzere birtakım 
CHP'li militanlar “Devrimci Yol” pankartı 
nin indirilmesini istediler. Bunun üz rine 
herhangi bir provokasyona ortam hazırlamak istemeyen devrimciler, sorumluluk 
anlayışı içinde pankartlarını indirdiler. Ama 
bununla da yetinmeyen CHP'nin muhbirlikle ünlü Genlik Kolları Başkanı Zeki Alçın 
ve bir.takım gençti) militanları Niksar'da, 
Şiran'da, Erzincan'da faşist saldıranlara 
karşı gösteremedikleri kahramanlıklarını(!) 
Kars'ta, olay çıkmasını istemeyen devrimcilere karşı göstermek istedi. “Devrimci Yol 
pankartı altında bulunan devrimcilere, 
yurtseverlete, köylülere, halka demir ve 
sopalarla saldırdılar. CHP Kars mitingine 
gelen onbinlerce vatandaş bu ne biçim 
solculuk, hem solcu olduklarını söylüyorlar 
hem de halka, ilericilere devrimcilere 
saldırıyorlar diyerek tepki gösterdiler. Saldirmalarının nedeni ise zaten indirilmiş 
olan “Devrimci Yal” pankartını kahramancal!) yakarak güç gösterisinde bulunmak ve 
oligarşiye kendilerinin devrimci, solcu olmadıklarını, olmaya da niyetleri olmadığını 
ispatlamaktan başka bir şey değildi 
“Devrimci Yal” pankartı altında bulunan 
devrimcilere  yurtseverlere, halka polis, 
„jandarma ile birlikte saldıran CHP'li solcut!) 
"gençlik kolları başkanı ve yöneticileri halk 

‚ üzerinde terör estirenlerle dövüşeceklerine 
faşist güçlerin işine Yarayacak bu tavırlarıyla onlarla kolkola olduklarını göstermekten 

И 


başka bir iş yapmadılar. Devrimcilerin 
pankartlarının yakılması üzerine Çıkan 
Sürtüşmeden sonra, devrimciler olaylar 
büyüyüp, yeni bir provokasyon ortamı 
hazırlamamak için alanı terkettiler. 


CHP YÖNETİCİLERİNİN YENİ ANTİ 
KOMÜNİZM 


CHP üst yöneticilerinin ve Gençlik 
kolları başındaki bir kısım ihbarcı gençlik 
kolu görevlisinin saldırganlığı ülkemizde 
yıllardır hakim sınıfların sürdürdüğü 

anti-komünizm siyasetinin yeni bir şeklinden başka birşey değildir. “Halk 
İktidarı” sloganı altında kitlelerin oylarını 
toplama siyaseti güderken bir yandan da 
komünistlere karşı olduğunu iki de bir 
tekrarlayan, sermaye çevrelerine güvence 
vermeyi temel amaç edinen CHP yönetici 
leri diğer taraftan da devrimcilere saldırarak 
bu güveni sağlamaya çalışıyor СНР 
yöneticileri Halk kitlelerinin temel talepletini bir tarafa bırakıp, burjuva basınındaki 
taraftarlarıyla da devrimcileri saldırgan 
göstermeye çalışıyor. Böylece anti-komü. 
nizm siyasetlerini sürdürüyorlar. Gerçek 
devrimcilere “sarı solcu, "ajan" diyerek 
onları kitlelerden tecrit etmeye yöneliyorlar 
"Sarı sol "kışkırtıcı ajan” laflarıyla kendi 
anti-komünist siyasetlerini burjuvaziye uz 
lâşma siyasetlerini gizlemeye çalışıyorlar 
Halbuki "зат sol halkın çıkarlarını istismar 
edip, onların oylarını alıp, burjuvaziyle 
uzlaşan siyasete denir. “Ajan” terimi ise 
Gençlik kolları başındaki у devrimcileri, 
ilericileri ihbar eden raporlar hazırlayanlara 
yakışır. Zaten burjuvaziye güven sağlamak 
için halkın çıkarlarını bir tarafa bırakanlar- 
dan kendi kaypak zihniyetlerini gözlerden 
irak tutmak için başkalarını ihbar etmelerinden ve onlara leke atmaya çalışmaların- 
'dan başka birşey beklenemez 

Apaçık ortadadır ki, CHP yöneticilerinin bu tutumu emekçi halkaların çıkarına 
değil, fakat faşistlerin çık 
edi 
TRT'si, TV ve renkli basını, “CHP'liler ve 
İdevrimciler arasında çıkan çatışmalar 
teranesini hep bir ağızdan tekrarlamaktadır. Faşistlerin CHP ve diğer yurtsever 
kesimlere yönelttiği kanlı saldırıları geçişti 
ren bu yayın organlarının, CHP mitinglerinde, CHP yöneticilerinin saldırgan tutumları 
yüzünden meydana gelen olaylara dört elle 
Sarılmaları, bu tür olaylarınkimin çıkarına 
olduğunu gösteriyor. Devrimcilere saldır. 
так Sadece karşı devrim güçlerini sevindi- 
Tir. Devrimcileri emekçi halktan tecrit 
çabası sadece egemen güçlerin işine yarar. 

Bütün bunlara rağmen, biz devrimciler 
bugün CHP'yi düşman görmüyoruz. Bugün 
faşistler sadece devrimcilere karşı değil 
СНРТі emekçilere de saldırıyorlar. Bugün 
faşizme karşı olan tüm Halk güçleri, tek bir 
yürek gibi, sıkılı bir yumruk gibi birlik 
olmalıdırlar. Bu birliği bozan her davranış, 
halkin çıkarlarına terstir, 

Bugün doğru devrimci tavır bütün 
antifaşist güçlerin birliğini sağlamayı 
faşist saldırılar karşısında tüm yurtseverlerin omuz omuza mücadelesini sağlamayı 
amaçlayan tavırdır. 


GÖREV FAŞİZME KARŞI AKTİF MÜ. 
ÇADELEDİR DEVRİMCİLER FAŞİZME КАЕ: 
ŞI HERKESLE OMUZ OMUZA DÖVÜŞE 
DEVAM EDECEKLERDİR. 


DEVRİMİ YOL DERGİSİ SAHİBİ 
MEHMET YAZICI' NIN 


günkü gazetelerde, Kars'ta yapılan CHP mitinginde 

DEVRİMCİ YOL pankartı| taşıyan devrimciler йе CHP 
Gençlik Kolları arasında bir çatışma çıktığı haberi verilmektedir. 
Olay hakkında henüz ayrıntılı bilgimiz olmamakla birlikte, bu 
olayda, CHP mitingine katılmış bulunan, devrimcilerle, onları 
mitingten çıkartmak İsteyen bir kısım Gençlik Kolları yöneticisi 
arasında bir çatışma çıktığı ve Gençlik Kolları yöneticilerinin 
DEVRİMCİ YOL sempatizanlarına ve emekçi halkımıza 
sopalarla saldırdığı anlaşılmaktadır. 

Biz, CHP mitinglerinde böyle çatışmalar ve olaylar 
çıkmasını istemeyiz. Biz, CHP'yi bugün düşman olark 
görmüyoruz. Hatta Şiran'da, Niksar'da, Erzincan'da olduğu 
gibi, CHP'ye yöneltilen tüm faşist saldırlarda, faist 
#aldırganlara karşı onlarla omuz omuzayız. 

СНР yöneticileri "CHP'yi kimse daha sola çekemeyecektir”" 
diye, egemen güçlere bir güvence vermek ihtiyacını duymaktalar. Devrimcileri CHP kitlelerinden tecrit etmek için, faşist 
saldırılara karşı birlikte mücadele vermeyi dahi önlemek için 
ellerinden gelen her şeyi yapmaktalar. Bir kısım CHP 
yöneticileri ve özel olarak Gençlik Kolları yöneticileri, faşizme 
Karşı mücadele sloganlarıyla mitinge katılan devrimcileri miting 
alanından çıkarmak için çaba sarfetmekteler. Bu tür çabalar 
emekçi halkların yararına değildir. Faşizme karşı olan tüm 
halk güçleri birlikte olmalıdırlar. Faşizme karşı omuz о 
muza mücadele etmelidirler 

Biz, CHP mitinglerine zor kullanarak katılmaya hiç bir 
zaman taraftar olmadık. Devrimciler CHP mitinglerine olay 
çıkarmak, mitingi engellemek için katılmazlar. 

Bugünkü koşullarda, sempatizanlarımızı, CHP yöneticilerinden gelecek provokatif girişimlere karşı uyanık olmaya 
çağırıyoruz. Onların zorbalıkları karşısında, çatışmalara meydan 
vermemek için, dikkatli olmaya çağırıyoruz. 

CHP Yöneticilerini ve onun Gençlik Kollarıyöneticilerini 
emekçi halkımızın çıkarına uymayan, faşistlerin işine yarayan 
bugünkü tutumlarından vaz geçmeye çağırıyoruz. 

Öte yandan bazı gazetelerde, ellerinde DEVRİMCİ YOL 
pankartı olan sempatizanlarımızın “MAOCU" olduğu iddia 
edilmiştir. Bizim, genel olarak “MAOCU” diye bilinen (ki biz bu 


tabiri kullanmıyoruz) gruplarla herhangi bir ilişkimiz yoktur. 


DEVRİMCİ YOL SAHİBİ 
MEHMET YAZICI 


Emil Galip 


Бу Emi Gap” 


SANDALCI 


——— 


Pazartesi günkü gazeteler genetlikle CHP'nin Kars Mitinginin saldiпуз uğradığı havasını veriyordu. Bir 
siredir. koşullandırılan kamuouyu 
*Maocu'ların olay yarattığın kabule hazırdı. Oysa, thami Soysal'ın 
dünkü yazısında belirttiği gibi, daha 
çok "CHP'nin mavi gömlekli Gur- 


27 MAYIS 1977 CUMA 
к {yorum ў 
& Arslan Başer 
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n yakın örnek 1 Meya ve son Кат CHP mi 
dingin de sol grupların bw birine йодыт. 
Hükümet odina bir оной oçuklama уреп Гані 
ri ve Adelet Bahenları, 1 Мауна Telsim Ans 
Gesresindeki topluluğu Мао olarak belirledi 
И ger! Мәс ©» adim enmyorlrdı amo атт 
л Мао cu topluluğunu beliriyordu) gibi son 
Kan, olaylarına de Devrimci Gençlik grebu 
Mao'cu "olarak nitelenmigtr.. 1 Maye günü 
Teksin Anıtı çevresindeki topluluk (ben göz 
ите gördün) Туут Gençlik #ubuyam 
отит сетите yerleştiren KSD grubu вата. 
Her i gup de Мәо си olarak палеп grup 
юл ya de gruplardan değildi Hele Deuri 
Gençlik © gülüm Моо гы {тыр saymak, Моо" 
24 grupla oldugundan farla sötermek olur 


Deerimci Gençlik | grub bu tip kitle hares 
ketlrinde, başkanı mitingine girme eğilimin. 
de olan grup değildir” Büyük bir gördes olen 
Шр, Мгоси denen grupis görür aylıkları 
içindedir. Gençlik örgütleriyle çalış oralarda 
seçimlerin. Böyük bir kam шолады 1 
Mayis olun 1 Mayi sonrada ойып en b 
yük keyi veren pup ойчатма karpen bir sole 
© yakışan ağırbapik dramı киле br 
алаа Hataları olabilr ama Miyak miting 
ierde sine hari yapmamış. Banlar ӨЛ 


kü Vatan'ın 7. sayfasında çıkan şu 
“satırlarında yer almıştı 

Э. Ecevit önce Kars'ta konuş. 
ш. Bu sırada CHP'li gençlerle "Dev: 
rimci Yol", "Kurtuluşa Kadar Sa-, 
vaş" pankartı sahipleri arasında çtkan çatışma kuşkusuz CHP'lileri 
üzdü. Ancak birtakım "üçüncü" 
kişileri sevindirdi. Olay çıkmayabilirdi, eğer CHP'li koruyucu gençler biraz daha soğukkanlı olabilselerdi.  Pankartların indirilmesi pazarlığı önce olumlu karşılandı. 
CHP'li gençlerin sonradan bu pankartları almak ve yakmak gibi gereksiz istemleri de bir anlamda 
saldırıya kaynak hazırladı. 
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ya Жат 
Š SOYSAL 


UCUZ АРЕРЕВГҮАт 


Evet, Kars'taki CHP gösterisinde olay çikmauna eden olanlar gerçekte maocuların de. 
ФИ. Açılmış pankartlar dövizler de maoculaın 
pankartları dövizleri deği. Bunlar, mapcularn 
belki de AP'lierden de МНР Nerden de daha 
çok düşman bilip saydıkları Dev-Genç Merin 
Üzerime Yol adlı © derilerinin pankartla, 
онен. 

Kars olayları da zalen bu yüzden çikmis. 
CHP'nin “gurka” iar bu döviz ve pankartları 
indirtmek шепим. İndirmiş de.. Ата 
таш! ola iktidara gelme узап! içimde 
olan “gurka”, ан susturmak, salt pankart 
те döviz indirmekle yetinmemişier ВЕ de döчє ve pankartları almak, yakip уштык ve 
Sahiplerini de sopalamak itemler. атина 
da. Hu bunian тиз. 


ISA adı DEVRİMCİ. 

GENÇLİK olan Devrimci 
Gençlik Dernekleri Federasyonu, 
dostun düşmanın kabullendiği 
Bibi, Türkiye gençliğinin kitlesel- 
demokratik merkezi örgütüdür. 
Devrimci Gençlik, işçi-köylü-dğrenci gençlerin anti-emperyalist, 
anti-faşist kavgasını Türkiye halk 
larının kurtuluş kavgasıyla bütünleştirmeye yönelik bir progгата ve çalışma tarzına sahiptir. 


nin de tartışmasız örgütleyicisi 
durumundadır. Faşist işgallerin 
s1, gençilğe can güvenliği 

iğü sağlanması 


ал yörekierine DEVRİMCİ 
(GENÇLİĞİN korkusu sarmıştır. 


'LERİCİ Gençler Derпей diye bir dernekçik 


vardır. Duymuşsunuzd 


yurtsever devrimci gençleri 
temsil iddiasmı taşır. Ülkenin bazı yörelerinde dernek 
tabelası taşıyan tekkelerde 
“ileri demokrasi” için “savagum” verdiği soylenir. Geniş 
gençlik kitleleriylecilz da olsa 
bağının olduğu söylenemez. 
Ama büyük gençlik örgütü 
(l) kisvesi, bu dernekçiġe 
özellikle SBKP revizyonizminin izleyicileri tarafından yakıştırılmak istenir. İşte bu 
yüzden, İGD ismi “besleme” 
sfsh ile birlikte kullanılır 


Deği 

BYök Ds. 
kullanmak v 
arkadaşların 


mz 


Yiphek tir 


м 


ойу; 
44 hiayestâ yapılacak kongresinde оў 
n Ankaradan бф 

24 Mayısta mutlaka gelmelerini 
gerekir. uama arkadaşları. bildirin 


Ваен selamlar, vücadlelenirde basarilar irp 


Türkiye çapındaki örgütlenmesini her geçen gün genişleten 
ve derinleştiren Devrimci-Gençlike en son olarak Ankara 
LİSE.DER. Anamur Kültür 
Derneği ve Nigde-Aksaray Kül 


dirilmiştir. Bir çok yeni derneğin 

hukuki formaliteler yüzünden 
буе olamaması, ancak bunlarla 
fili bağların pekiştirilmesi söz 
konusudur. 


Türkiye'nin seçim ortamın 
da bulunması nedeniyle, büyük 
kentlerdeki gençlik hareketlerinin “güncelliğinin” azaldığı söylenebilir. Buna, burjuva basının 
Özel çabalarını da eklersek, hergün faşistler tarafından hunharca öldürülen devrimci öğrenciler 
hakkındaki haberler artık “sıra- 
dan” haberler arasında yer almaya başlamıştır. Faşizm bir 


Gençlik örgütü değil, besleme bir naylon örgüt: 16D 


olmuştur. Bu bu besleme 
derneğin “militanlığı”, DİSK 
üst yönetimine çöreklenmiş 
olan revizyonist sendika ağalarının vurucu gücü olma 
özelliği ile sınırlıdır. Bu sen 
dika ağalarının, genç işçilerin 
toplu sözleşmelerini imzalamadan önce, onları İGD'ye 
üye olmaya zorladıkları, 
İGD'yi böyle 

linmektedir. Fi 
mücadelede kesinlikle yer 
madıklarını söylemeye ise gerek уок. Faşistlere karşı mücadele ile olan ilişkileri, sadece, bu mücadelede ortaya 
çıkan yılgınlık ve döneklik 
eğilimlerini örgütleme yetenekleriyle belirlenmektedir. 


vie Çeper Шейн kaşe 


olmuş veya 


22 
ў 


bakıma amaçlarından birisine ulaşmış, baskı ve terör ortamı 
“kanıksanmıştır.” Burada devrimciler açısından önemli olan, 
bu 'kanıksama” olgusunu yikmak ve özellikle bu olgunun 
yılgınlığa ve teslimiyete dönüşmesinin önüne geçmektir. Bunun bilincinde olan Devrimci 
“Gençlik, fayist saldırganlar 
karşısında militan mücadelesini 
каана sürdürmektedir. 
Hergün bir kaç devrimci öldü 
rülmekte, ama faşist işgallerin 
kırılması yönündeki mücadele 

devam etmekte, faşist saldırılar 
geri püskürtülmekte ve Devrimci Gençlik Hareketi ber gün 
yeni mevziler kazanmaktadır. 


Öte yandan yaşanılan seçim ortamının okullarda sürdürülen mücadelenin ivmesini bir 
ölçüde azaltmış olması da bir 
başka gerçektir. Zaten, esas 


İşte bu besleme İGD'nin 
çalışma tarzını sergileyen bir 
belge geçti elimize. Bursa 
Yüksek Öğrenim Kültür Derneği seçimlerini kazanabil 
mek uğruna baş vurdukları 
çirkin burjuva politikacı yüzlerini deşifre eden bir belge 


den, Türkiye'nin çeşitli yerlərinden ve bu arada Ankara" 
da 160 üyelerini 
çağırıyorlar. Bursa nere. 

Ankara nere? demeyin. 16 
nin her yoldan 
mübahtır çünkü!.. 


Ama, 
dökme suyla değirmen döner 
ш? 


olacak 1604. 
yağla 


Eyit д Başlar”, 


Farle Cirean 
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olarak seçimler nedeniyle bazı 
üniversiteler ve yüksek okullar 
çeşitli bahanelerle kapalı tutulmaktadır. Faşizme karşı müca 
dele ve geniş kitle hareketleri, 
seçim ortamının yol açtığı siyasi duyarlılığın etkisiyle, büyük 
kentler yanında taşrada ve kır. 
sal alanlarda da yoğunlaşmış 
durumdadır. 


Bu durum, elbette, siyasi 
gerçekleri açıklama kampanyasımı sürdürme göreviyle yükümlü 
devrimciler bakımından elverişli 
özelliklere sahiptir. İşte bu yüzden Devrimci- Gençlik kendi 
konumunda bu ortamı kitle çalışması açısından ele almıştır. 
Yükselen kitle eylemleri içinde 
kadro çalışması anlayışını esas 
alarak yer almıştır. Devrimci 
Gençlerin faşist saldırganlar 
karşısındaki militan mücadelesi 
yüksek boyutlara ulaşmıştır. 
Seçimleri boykot etmeden ve 
fakat asıl sorunun şu ya da bu 
burjuva partisine oy vermek 
olmadığı vurgulanmış, yani seçim sonuçlarının anti faşist mü- 
€ndelenin e yükseltilmesiyle, gerçekten de , emekçi halklarımızın 
çıkarları doğrultusunda etkilenebileceği gösterilmiştir. 


CHP'nin Sivas, Malatya, 
Çorum, Adana, Kars vb. bölgelerinde düzenlenen seçim mitinglerine, © Devrimci-Gençlik 
kendi pankartlarını ve Devrimci 
Yol pankartını taşıyarak katılmış, bu mitinglerden önce ve 
sonra yürüyüşler yapılmıştır. 
TEK YOL DEVRİM slogan, 
seçimleri bir kurtuluş umudu 
olarak göstermeye çabalayan reformist ve revizyonistlerin gerçek yüzünü açığa çıkarmıştır. 
Bu miting çalışmaları yanı sıra 
Devrimci. Gençlik, geniş emekçi 
yığınları ile birlikte faşistlerin 
ve MC partilerinin tecriti için 
çaba sarf etmiş, faşistleri teşhir 
etmiştir. Bu teşhir işlemi faşistlere karşı sürdürülen militan 
mücadelenin ayrılmaz bir parçasi olmuştur. AP'liler ve MHP’ 
liler gittikleri her yerde emekçi 
halkımızın ve devrimcilerin tepkileriyle karşılanmıştır. Trabzon, Hacıbektaş, Malatya ve 
Uşak'ta düzenlenen AP ve 
MHP miting ve toplantılarında 
devrimciler halkın bu partilere 
olan nefretini, onlara karşı militan mücadeleye dönüştürmüşlerdir. 


Bu çalışmaların yam зга 
elbette degişik | konumlardaki 
anti faşist mücadele kesiksiz 
devam etmektedir. Örneğin An- 


talya'da 19 Mayıs “Gençlik” 
Bayramı, Devrimci-Gençliğin etkin müdahalesi ile büyük bir 
anti faşist gösteri biçimine dðnüştürülmüştür. 


Devrimci - Gençlik açık 
bulunan eğitim kurumlarında da 
anti faşist mücadelesini sürdürmekte , gençüğin can güvenliği 
öğrenim özgürlüğü talebi doğrultusunda faşist işgallerin kırı 
ması için mücadele etmektedir. 
lı bulunan okulların, An- 


Siyasal Bilgiler Fakültesi- 
nin açılması için yürütülen çabalsr ise henüz bir sonuç vermemiştir. Bu arada SBF-DER 
seçimleri yapılmış, seçimleri yi 
ne Devrimci Gençlik grubu ki 
zanmıştır. Seçimler öncesinde 
KSD'nin 100 oy farkla seçimleri 
alacağız diye böbürlenmeleri, 
yürüttüğü kulisler, seçim hileleri bir işe yaramamıştır. Seçim 
sonuçları şöyledir: Devrimci 
Gençlik 124, НК-НВ-НҮ ittifa- 
3, KSD: 84, HS; 17 


Geçtiğimiz dönem faşist işgalin kırıldığı DTCF'de, örgütlü 
mücadelenin gereği dernek kurma girişimleri gündeme getirilmiştir. Uzun süren seminer ve 
tartışmalar sonrasında dernek 
kuracak olan komitenin seçimi- 
ne gidilmiştir. Geçtiğimiz hafta 
yapılan seçimlerde divan Ы 
kanlığını Devrimci Gençlik 
zanmıştır. Bunun üzerine KSD’ 
ciler dar grup çıkarları gereği, 
önce dernek kurma girişimine 
karşı çıkmışlar, sonra bu sonuç 
vermeyince Divan'dan süresiz 
konuşma hakkı istemişlerdir: 
Bunu da gerçekleştiremeyince, 
“mücadelede olmayan oy kullanamaz, O DTCF'de mücadeleyi 
biz örgütledik” vb. safsatalarla 
Devrimci Gençlik'in kazanmış 
olduğu seçimleri terk edip dernegi tanımayacaklarını açıklamışlardır. НК-НВ-НҮ grupları 
da Devrimci Gençlik'in kazandı- 
Bı bu kitle desteği karşısında 
aynı şekilde telaşa kapılarak, 
KSD ile birlikte salonu terk 
etmişlerdir. DTCF'de faşist işgalin kırılması kavgasında en 
ön saflarda yer alan Devrimci 
Gençlik DTCF kitlesinin desteği 
ile seçimlere katılan 140 kişiden 
125'inin oyunu alarak derneği, 
kurma hakkin: kazanmıştır. 


= ODT ү ÖĞRENCI- 
LERİ, oligarsinin üniversiteyi faşistleştirme 
Girişimi karşısında üç ау önce 
başlattıkları mücadeleyi büyük 
bir kararlılıkla ve örgütlülükle 
sürdürüyorlar, Bu mücadelenin 
emekçi halkların kurutuluş müesinin ayrılmaz bir parcası 
olmasının bilincinde oldukları iindir ki, üç aydır devam eden 
mücadeleleri her geçen gün basanya biradım daha yaklaşıyor. 
Elbette, mücadelenin kararlılığı. 
тл ve ürgütlülüğünün esas nedeni ODTÜ öğrencilerinin sahip 
olduğu devrimci mücadele gelemeğinde olduğu kadar, geçmiş 
yıllardan beri buradaki siyasi 
уе örgütsel önderliğini yüklenen 
DEVRİMCİ GENÇLİK siyasetinde de aranmalıdır. 


14-15 Nisan 1975'te başlayan ve 
8 ay süren şanlı direniş sonucunda, yiğit ODTÜ öğrencileri 
önemli demokratik mevziler elde 
ettiler. Böylece, Üni 

faşistleştirilmesi i 
peten engellenince, diğer fakül 
telerde ve okullarda rastlanamayan bir düzenli eğitim içine 
girildi. Öyleki diğer okullarda 
faşist. işgeller hüküm sürerken, 
faşistlerden başka hiç kimss 
okula gidemezken, ОРТО devrimcilerin en önemli mevzilerin- 
den biri haline geldi. Öğrenci 
Temsilciliği seçimleri yapıldı ve 
yönetimde bulunan DEVRİMCİ 
GENÇLİK'ten arkadaşlar büyük bir çoğunluk sağlayarak 
tekrar yönetim kurulunu kazandilar. 


Bütün bu olumlu gelişmeleте ragmen, Devrimci- Gençlik'ten 
Arkadaşlar kazanılmış demokratik mevzileri mutlaklaştırmadır. 
Лаг ve ilerde gündeme gelmesi 

siyasi koşullarından 
dolayı hemen hemen kaçmılmaz. 
olan faşist saldırıları da unutmadılar. İşte bu saldırılardan 
ilki, idari mekanizmada tarafsız 


tör Göreve sloganını izi 
geçirdiler. Bu doğrultuda belirli 
mücadeleler gündeme geldi. Demokratik ODTÜ Yürüyüşü ya- 
Pildi. Konulan eylemler, kitlenin 
aktif katılımını sağlayan eylemerdi. Şimdiye kadar “kadro 
eylemi” olarak bilinen bir çok 


aktif direnişi karşısında hakim 
sınıflar gerilemek zorunda kaldı. 
Ilgaz Alyanekı görevden alan 
Mütevelli Heyeti,- yeni rektörü 
bir türlü atayamıyordu. Bazı 
oportünist ve revizyonist grapçuklar, о dönemde bu mücade- 


leyo çamur atmaya kalkışmışlarsa 


da, kitlelerin doğru devrimci 
siyaset yanında kesin tavır alması üzerine, bundan belli bir 
müddet vaz geçmek zorunda 
kalmışlardır. 


Ne var ki, geçici bir süre 
geri adım atan Mütevelli Heyetinin ilk fırsatta saldırıya geçeceği apaçık ortadaydı. İşte bu- 
Du iyi değerlendiren yönetimde- 
ki Devrimci-Gençlik'ten arkadaşlar, çalışmaların uzun dönemli bir mücadeleye göre ayarlamışlardı. Okuldaki örgütlenme 
pekiştirildi, bozguncu unsurlar 
etkisiz hale getirildi. Bölgeler 
düzeyinde örgütlenmeye gidildi. 
Özellikle bölgeler düzeyindeki 
örgütlenme, şimdiye kadar hiç 
bir boykotta görülmeyen bir 
örgütlenme tarzı idi. 


‚14 Şubat 1977 günü Haвап Tan rektör olmuştu. Fırsatı 
bulan faşizm, ODTÜ'yü yeniden 


deki faşist demogojiyi yalanlayan ve bunun karşısına kararlı 
bir şekilde dikilen ODTÜ, faşizmin saldırılarının odak noktalarından birisi olmuştu. 


Artık şu sorulara cevap 
bulunmalıydı: Hasan Тав 
ODTÜ'nün başına neden tebelleş edilmişti? Amaç neydi? Bir 
takım oportünist ve revizyonist 
grupçukların iddia ettiği gibi, 
okulun kapatılması mı amaçlanıyordu? Tüm bu soruların cevapları- 


devlet kurumları aracılığıyla 
örgütlenirken, öte yandan baskı 
ve zor yöntemleriyle kendisine 
bir kitle tabanı yaratma çabasım da sürdürür. Bunun için 
faşistleştirme çabalarını vahşi 
bir şekilde © sürdürmektedir. 

ODTÜ üzerinde oynanan oyunlar da aynı 
politikanın bir devamıdır. Ama 
faşistler, ODTÜ'yü aşağıdan 
yukarı faşistleştirmeyi, buradaki 
örgütlü mücadele yüzünden bir 
türlü gerçekleştirememişlerdir. 
Hasan Tan ile birlikte uygulan. 
mak istenen yöntem ise ушаг. 
dan aşağıya, yani özellikle idari 
mekanizmada faşistleştirme çabaları olduğu. 

Ve sosyal pratik, bir kez 
daha, Marksist yöntemi özümlemiş devrimcilerin bu öngörüşlühüğünü haklı çıkardı. Rektör 
olur olmaz Hasan Tan'ın ilk işi 
atamalara-uzaklaştırmalara girişmek oldu. Bunun karşısında 
tavır almak gerekirdi ve doğru 
devrimci siyasetin önderliğinde 
direniş başladı. Bu direniş kesinlikle, bir takım revizyonist 
ve oportünist grupçukların ðmerdiği gibi “süresiz boykot” 
şeklinde olamazdı. Aksine, kitleye yönelik, kitlesel katılımı 
mümkün kılan eylemler biçimin. 
de olmalıydı.  Böyece somut 
duruma ilişkin eylemler gündeme getirildi. Niçin direnimelidir? Talepler meler olmalıdır? 
Bütün bunlar doğru bir şekilde 
grtaya kondu. İstenenler şunlar. 


 UyFaşist Hasan Тап geldiği 


2) Hasan Tan'ın yaptığı 
tüm atamalar ve uzaklaştırma- 


MÜCADELESİ 
BAŞARIYAULAŞACAKTIR 


dır. Faşistler ODTÜ'de görev 
alamazlar. 


S)Mütevelli Heyetinin bu 
gerici yapısını tasfiye etmeye 
yönelik, kısa vadeli de olsa 
Şözümler getirilmelidir; ama bu 
çözümlerle yetinilmemeli, ileriye 
yönelik çalışmalar gündemde 
tutulmalıdır. 


4)Jandarma, askeri kışla 
haline getirilen ODTÜ'den çıkmalıdır. 


Tem bu tespitler ve bu 
tespitler doğrultusunda gündeme getirilen mücadele ODTÜ'de 
şimdiye kadar oluşmayan bir 
düzeyde işçi-öğrenci-öğretim üyesi dayanışmasını öne çıkardı. 


ODTÜ'deki © gelişmelerin 
bundan sonrasını mücadelenin 
еп ön saflarında yer alan ve bu 

mücadeleyi yönlendiren DEV- 
RİMCİ-GENÇLİK'ten arkadaşlardan dinleyelim: 

“Tüm bunlar karşısında 
Hasan Tan tek çözümü okulu 
kapatmakta buldu. Gerçekte 
Hasan Tan ve onu atayan Mü. 
tevelli Hey: içinde bulunduğu çözümsüzlüğün somut ifainden başka bir şey olmayan 
bu karar karşısında ODTÜ'lüler 
Devrimci-Gençlik siyasetinin 
önderliğinde yurtlarda direnişe 
geçtiler. Jandarma yurtların etтайт çevirdi, en geç saat 14'de 
yurtların boşaltılmasını istiyordu. Biz ise 14'de çıkmayacağımı- 
#1 çıkış saatini kendimizin saptayacağını ve kapıda kesinlikle 
arama yaptırmayacağımızı. söy. 
Jedik. Saat 1710йа yurtlar 
toplu bir şekilde terkedildi. Kapıda arama yaptırılmadı ve оkuldan Sihhiye semtine kadar 
olan mesafe içerisinde devam 
h olarak “kahrolsun faşizm, 
ODTÜ kapatılamaz” vb. sloganlar atıldı. Doğru devrimci 
tavır bir kere daha kazanmıştı. 
Oligarşi bir kere daha taviz 
vermek zorunda bırakılmıştı. 


Okulun kapalı olduğu dönemde, ОРТО 101ег geniş ölçüde 
kendi mücadelelerini akademik- 
demokratik platformda yürüttü 


okula gittiler. Bu olaya bir isim 


Bir yandan eğitimin başlalmasma yönelik çalışmalar sürerken, diğer yandan okula doldurulan faşistlere karşı aktif bir 
mücadele gündemde tutuldu. 
İşçi kılığında okulu yerleştirilen 
faşist komandolar, bir kaç kez 
öğrencilere saldırmak istedilerse 
de her seferinde derslerini aldılar. Fakat ne yazıkki, işçi Feramüz Demir faşistler tarafından 
alçakça katledildi. 


Kısacası, Öğrenci Temsilcilik Kurumunun izlediği kitle 
çizgisinin belirleyicisinin, onun 
örgütsel çizgisi ( siyaseti ) olgeni 

K.'nın anti emperyalist, 
ы faşist bir kitle örgütü olmasıdır. Kendi mücadele platformunu, akademik, demokratik 
kavgasını, halklarımızın kurtuluşu için verilen iücadelenin 
ıyrılmaz bir parçası olarak de- 
Berlendirmesidir. Onun eyleminin muhtevası, ve benimsenen 
kitle çizgisi, mücadele içindeki 
çalışma tarzımı yönlendirmiştir. 


Peki, devrimcilerin bu tuбагі mücadele anlayışları karşısında oportünistler ve revizyonistlerin tavrı ne olmuştur? İşte 
ODTÜ mücadelesinden çıkarılacak dersler arasında bu sorunun 
cevabı da önemli yer tutmakta- 
Öncelikle şunu söyleyelim 
ki, DEVRİMCİ-GENÇLİK siyaseti olarak bu grupçukları 
tam anlamıyla denetim altına 
alamadığımız kabul ediyoruz. 
Halbuki bu grupçuklar ODTÜ 
konusunda uzun bir dönemden 
beri yalan ve iftira kampanyası 
açmışlardı ve buna karşı hemen 
tavır. alınmalıydı. Neydi bu 
kampanyanın muhtevası? 


YODTÜ'deki mücadeleyi 

karalamak için ellerinden geleni yapan bu revizyonistler, П. 
gaz Alyanak'ın görevden alın. 
masından sonra yapılan eylem. 
leri “dar kadro eylemleri” olmakla suçluyor (H.K. Yolunda 
Gençlik, 5.1) Bu eleştirileri getiren H.K. grubu, konulan 
eylemlere 1000. 1500, 5000 ki 
Hik katılım olduğunu unutmuş 
görünüyor. Ve hala H.K.'ndan 
arkadaşlar bu eylemlerin kadro 
eylemleri olduğunu söylüyorlar. 
sa, aslında onlara teşekkür etmemiz gerekir. Çünkü biz Devrimci Gençlik olarak ODTÜ biriminde bu miktarda kadromuz. 
olduğunu bilmiyorduk. 


2)Ауш derginin 3. sayım- 
da bizim kitleyi dağıttımız iddia 
ediliyor. Eğer bu eleştiri Hasan 
Tan'ın okulu kapatmasından 
önce getiriliyorsa arkadaşlar bu 
dönemde okuldaki yaklaşık 5000 
kişiyi ve okul Danıştay tarafından tekrar açıldığında toplu 
halde okula giden 4000'i aşkın 
kitleyi ne çabuk unuttular? Ama Danıştay'ın okulu açmasın. 
dan belli bir süre sonrası için 
getiriyorlarsa, bizler o günlerde 
yapılan forumlarda artık hareketin bölgelere yayılması gerektiğini defalarca vurguladığımızdat bu arkadaşlar neredeydiler? 


3)Ауш sayıda, “yönetimde 
bulunan Devrimci Gençlik siy 
seti ODTÜ öğrencilerinin mücadelesinden kopuk entellektüel 
seminerler tartışmalar (örneğin 
bankacılık semineri) düzenliyor. 
lardi” diyorlar. Peki soralım: 


a) “Entellektüel” olduğu iddia edilen seminerlerin devrimci 
muhtevasını  kavrayamadılarsa, 
“Özerk ODTÜ, Demokratik 0. 
niversite, ODTÜ'nün Tarihi” 
seminer ve tartışmaları ve Genç 
ligin Örgütlenmesi Üzerine yapılan panelleri de mi unuttular? 
Yoksa o seminerlerde dut yemiş 
bülbül gibi susmak zorunda 
kaldıkları için mi unutmuş görünüyorlar? 


b)Seminerlerin az verildiğini 
söylüyorlar. Onun için Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Sonel, 
ODTÜ Marksist-Leninist kurs- 
Лапп verildiği bir okul haline 
geldi diyordu? 


4)Gene aynı dergide, Hasan 
Tan'a rağmen öğretim üyeleriy. 
le eğitim yapıldığı konusunda 
öneri getirdiklerini iddia ediyor. 
lar. 

a)Birincisi, bu öneriyi biz 
getirdik. 


b) bu öneri öğretim üyeleri 
tarafından üç kere reddedildi, 


Aynı yerde, yurtların kapatılmak istendiği dönemle ilgili 
bir başka eleştirileri var. İkinci 
kez yurtlar kapatıldığında Devrimci Gençlik siyasetinin direniе niyetli olmadığını, ama kendilerinin “yurtlarımıza militanca 
sahip çıkalım” sloganı ile bizim 
de direnişi kabul ettiğimizi id- 
Фа ediyorlar. Gerçekte H.K. 
nun bu “eleştirisi” müzminlepmiş muhalefet | hastalığından 
kaynaklanan ve artık bizim ahıştığımız bir davranıştır. 


a)Bir kere, bizler direnişi 
isek, meden “yurt. 
lar kapatılamaz” sloganmi attik? Yurtlarda direniş için gerekli önlemleri neden aldık? 


bilkincisi, “yurtlara mili- 


muhalefette olmanın rehaveti il 
nasıl “keskinlik” taslanabildiği 
nizi pek iyi anlıyoruz. 


6jAym dergide, işçilerin 
verdiği mücadeleden ve asılan 
duvar gazetelerinden bahsediliyor. Bu çalışmaların Ö.T.K. 
İşçilerle İlişki Komitesi tarafın. 
danyapıldığını söylemeleri gerekmez miydi H.K.'çularının? 
Sonuç olarak, bu revizyonistle 
rin yalan ve iftiralarının tümü- 
ne cevap yetiştirmenin mümkün 
olmadığını belirtmekle yetinebiві. 

7)Diğer revizyonist gruplar 
ise (KSD'ciler dahil) ODTÜ 
pratiğinde hiç yer almıyorlar. 
Sosyal-İş yönetiminde bulunan 
TİP'lilerden, işçileri bu mücadeleye daha etkin sokmak için 
eylem programı istediğimizde, 
böyle bir programın olmadığını 
ve veremeyeceklerini söylediler. 
Aynı sekter tavrı CHP'den de 
gördük. Ama ne zaman ki, 
Hasan Tan İşçilere karşı açık 
bir saldırıyı başlattı, İşte о 
zaman bizlerden “sendikacılık” 
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Revizyonistlerin 
yalan ve iftirası 


HOZAT'lı 


devrimcilere 
leke süremez?! 


-6 Nisan 1977 günlerinde 
Tunceli ve Hozat'ta meydana gelen olaylar üzerine Halkın 
Birliği ve Halkın Kurtuluşu Dergilerinde “Devrimci Yol” siyaseinibenimseyen Hazat'lı devrimci 
arkadaşlara tahrifat ve yalanlarla. 
çamur atmaya çalışıldı “Orta 
Yolcular Devrimcisre Saldırdı” 
başlıklı bir yazı yayınlarıdı. Bu 
yalanların kimseyi aldatamıyaca- 
Bi artık gün gibi ortada. Son 
aylarda halka ve devrimcilere 
karşı “revizyonizme karşı mücadele!” adı altında kimlerin saldır 
dığı veya saldırılara ortam hazır 
ladığı herkesçe biliniyor. Oportüтїтїп yalan ve tahrifat dolu, 
gerçek dışı iddia ve yaygaralarına. 
yeni bir örnek teşkil eden Hozat 
olayları konusunda Нога devrimei arkadaşların gönderdikleri 
mektubu yayımlıyoruz 

“Hozat olayları konusunda 
“Orta Yolcular Devrimcilere Saldirdi’ ve “Hozat Hatlı Tunceli'de. 
ki zulmü protesto ederken orta 
yolcular kitlelerden tecrit oldular’ 
başlıklı yazılarda Halkın Birliği 
ve Halkın Kurtuluşu yalan söylüyor. İşte biz devrimciler olarak bu 
tahrifat ve yalanlara karşı Hozat" 
taki durumu devrimci dürüstlükle 
halkımıza ve tüm yurtseverlere 
açıklamayı görev sayıyoruz. Bunu yaparken de Halkın Birliği ve 
Halkın Kurtuluşu oportünistleri: 
ni devrimci eleştiri ve yorumun 
nasıl olması gerektiği ve gerçekle- 
Fi tahrif etmeden namuslu tavır 
almanın ne olduğunu öğrenmeye" 
çağırıyoruz. 

Halkın Birliği'nin 7,sayısında şöyle yazıyor oportünistler: 

u Tümceli'deki olayları 
protesto etmek amacı ile iş 
yerlerinizi bir süre kapatabilir 
misiniz, ve hareketi destekler 
misiniz dedik. Halk bu eylemi 
kararlılıkla desteklediklerini belirterek şöyle dediler; Tabi, bu 
hareketi sonuna kadar destekleба...” Evet Halkın Birligi oportünistleri Hozat halkına gayet nazik 
bir şekilde, hiçbir devrimci çalış- 
„ma yapmadan eylem çağrısı yapmışlar ve tüm halk! (Bakkal, 
kasap, garson, demirci, kahveci!) 
kim varsa işyerlerini kapatıp 
eyleme katılmışlar. Ama biz 
devrimciler yürüyüşte dükkanla 
rını kapatan Һа!) göremedik. 
Herhalde Halkın Birliği, Halkın 
Kurtuluşu v.s. tahrifatçıları kendilerini bakkala, garsona, demiriye benzettiler 

Yalan ve tahrifat makinası 
Halkın Birliği ve Halkın Kurtulu- 
Şu dergileri devam ediyor: “Orta 
yolcular devrimcilere ve halka 
Saldırdılar.” Hem Hozat halkı, 
hem de tüm yurtseverler, ilericiler 
devrimcilerin halka saldırmayacafanı çok iyi bilirler. Üstelik 5 
Şubat 1977'de Ankara'da Demokratik örgütlerin mitingine saldıfanların kim olduğunu bilerek, 1 
Mayıs Taksim Mitinginde provokasyona kimlerin alet olduğunu 
bilerek. Ve halk kitleleri bilirler 
ki, faşist saldırılar kime karşı 
olursa olsun Uşak'ta, Niksar'da, 
Şiran'da, 1 Mayıs Taksim'de 
devrimciler yiğitçe düvüşür. Ve 
devrimciler sol içinde kabakuvvete baş vurmazlar. Zaten halk 
devrimcilere ve balka kimlerin 
saldırdığını çok iyi bildiği için bu 
Sahtekarlar halktan tecrit olarak 
gereken cevabı alıyorlar. 


Halkın Birliği yalana devam 
ediyor” “Kız Meslek lisesindeki 
toplantıda olayları doğru şekilde 
anlatan bir öğretmen arkadaş 
oplantıdan çıkıp eve giderken 
mahalle arasında bir sokakta 10 
kişilik bir grubun saldırına 


uğramış ve kıyasıya dövülmüştü.” Söz konusu öğretmen Halkın 
Gücü'nden olduğu halde, ateş 
Halkın Gücü'ne düşmüş, dumanı 
ise Halkın Birliği'nde tütüyor! 
Dövülen Öğretmen arkadaşlarıymış, devrimciymiş! Eğer ilçe 
Jandarma Başçavuşu'nunda katıldığı toplantıda beş devrimci 
arkadaşın adlarını vererek onları 
ihbar etmek Halkın Birliği için 
devrimcilikse söylenecek hiçbir 
söz yok bu keskin devrimcilere! 
Ата biz devrimcileri ihbar edenlere bırakın devrimci demeyi 
namuslu bir insan bile diyemeyiz. 
Bunun adina polislik denir, devrimcilik değil, Bir ajan, ihbarcı 
dövülmüşse Halkın Birliği bundan niye o kadar gocunuyor ki? 
Birde olaylar üzerine devrim. 
cilerin yayınladığı bildiride şöyle 


bir söz geçiyormuş. onu da 
dergilerine | aktarmışlar “Şark 
dansözleri kız arkadaşlarımıza 


saldırdılar.” Evet, mahallede ge. 
ce 8-9 sıralarında pusuya yatıp, 
okuldan eve giden iki devrimci kız 
arkadaşımızı dövenlere, devrimci 
likten başka tüm adlar yakışır 
Yalan ve tahrifata devam ediyor 
Halkın Birliği oportünizmi “Orta 
Yolcular toplantıya gelmediler” 
diyerek. Halbuki biz devrimciler, 
halkın da isteği üzerine, derneği” 
mizin yanımdaki kıraathaneyi kiralayıp, toplantıya halkı da çağırdık. Birlik Partisi çatısı altında 
toplanan bu grubçuklara (НВ, 
НҮ, HK, HG, HS) halktan kişiler 
giderek 3-4 kez toplantıya gelmerini söyledi. En sonunda çekingen 
çekingen gelebildiler. Çünkü tecтї olacaklarını biliyorlardı. ve 
tecrit de oldular. Yalama gerek 
yok bu acımasız mücadelede. 
Toplantının yapılması için izin 
alanda biz devrimciler ve halktan 
kişilerdi. Bu oportünist baylar 
değil. 

Yalan makinası devam ediyor, devrimcilere küfür etmeye: 
"Biz devrimcilerin yaptığı bir 
direnişi kıran kişilerin ve Tunceli 
halkının bu mücadelesini desteklemeyen kişilerin devrimci olduklarından şüphe ederiz" demiş 
toplantıya gelen halk! Soruyoruz 
bu sözleri söyleyen halktan kişiler 
kimmiş? Yok eğer kendilerini halk 
olarak ilan edip, kendi aralarında 
gizlice konuştularsa, söylenecek 
hiçbir sözümüz yok bu hokkabaz 
lara, Kendi hayal dünyalarında 
yarattıkları “Ne Amerika Ne 
Rusya" diye haykıran halk toplantılarını gerçekmiş gibi dergilerinde yazanlar, bu iftira ve 
yalanlarına kendilerinden başka 
larını inandıramazlar. Ne Hozat” 
ta ne de başka bir yerde. Dün 
olduğu gibi, bugün де. 

Hayal dünyalarında halkla 
beraber zafere doğru koşar adim 
ilerlediklerini yazmaya devam 
eden Halkın Birliği ve Halkın 
kartuluşu  hokkabazlarına зоп 
sözümüz şudur: Devam edin 
baylar, zaferiniz yakındır. Çünkü 
nihai zaferiniz bataklıkta kulaç 
atmaktır. Yalan ve iftira kampanyamz sizin daha hzl tecrit 
olarak, bataklıkta boğulmanızdan 
başka birşeye yaramıyacaktır. 

İşte Türkiye genelinde oldugu gibi, Hozat'ta da СКР revizyonizminin takipçiliğini yapan 
tüm akımlara ve diğer modem 
revizyonist akımlara karşı da 
devrimcilerin mücadelesi devam 
edecek ve bunları halkımız her 
geçen gün daha fazla tecrit 
ыг." 


DGDF üyesi 
HOZAT DEVRİMCİ GENÇLİK 
DERNEĞİ 
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SOSYALİST 
SİYASET 
DEDİĞİN.. 


EVRİMCİ YOL'un 1. ve 
2. sayılarında 5 Haziran 
1977 de yapılacak Erken 
Seçimlerin nedenlerini tahlil 
ettik ve devrimcilerin seçim 
ına nasıl bakmaları gerektiğini ortaya koyduk. Seçimlerin sadece sandık başına gidip 
Oy vermek olarak anlaşılamıyacağını, devrimci mücadelenin hedef ve programının еп 
yaygın şekilde balk kitleleri 
içinde propogandasının yapılacağı, anti-faşist mücadelenin 
her alanda gizli-açık tüm faşist 
güçlere ve MC partilerine karşı 
yükseltileceği ve CHP'nin 
reformist ve uzlaşmacı siyasetinin açıklanacağı bir olay 
olarak kavranması gerektiği 
ortaya konuldu. Devrimcilere, 
МС ve faşist güçleri halktan 
tecrit edecek ,faşistlere darbeler vuracak bir siyaset önerildi. Biz, bütün bunları yaparken, devrimcilere "sol revizyo 
nist, 'goşist” suçlamalarıyla 
ideolojik mücadele yaptığını 
sanarak sataşan revizyonistler 
пе yaptılar. ne yapıyorlar? 
Bunlardan özellikle e bukale 
mun gibi т yeni olay kargiа а аш 
suçladığı 
а 


TİP'in seçimlere girmesini 
engellemek istemesidir. Bu 
konuda Yürüyüş dergisinin 
104. sayısında TİP Istanbul 
milletvekili adayı sayın Yalçın 
ik “Demokrasi Mücadelesinde Büyük “Tehlike adlı 
yazısında şöyle diyor. " 
Demirel ve burjuvazinin bildiklerini СНР de biliyor. Bilmemesi olanaksız. Çünkü 
CHP de bir burjuva partisi. 
Çünkü CHP şimdiye kadar 
söylediklerini, yasa ve tüzük: 
lere saygı edebiyatını bir yana 


вар erken seçimi gerçekleştir. 
me cambazlığı içine girdi. İşçi 
ve emekçilerin yararına hiçbir 
konuda bu denli “ustalık” 
Böstermemişti. 

CHP Haziran seçimini 
gerçekleştirmek için niçin ve 
nasıl bu denli 'usta'laştı? Bu 
sorunun cevabını açıklayanlar. 
dan biri Mustafa Ekmekçi 
oldu. Ekmekçi 31 Mart 1977 
tarihli Cumhuriyet'te sordu: 

niye CHP erken seçime 
böylesine sarıldı? * Cevabını da 
* Sol partiler seçime 
gireceklerini söylüyorlar, Haziran'da toparlanamazlar, hal 
buysa Ekim'de böyle olmaya- 

Oysa Haziran'da. yapıla 
cak seçime Türkiye İşçi Partisi 
girebilecek. Burjuvazinin de, 
burJuvazinin partisinin de korkular burada. o Korkmakta 

Маг. Ancak seçimi Hazialıp korkularından kurbeseplamakta 

haksızlar. Haksız olduklarını 
görecekler.” (abç.) 

Evet, işte tastamam bu 
şekilde yazıyordu. Yalçın 
Küçük. Dünyadaki tüm kargaları клр geçirmek istercesine 
böyle derin ve bilimsel (!) 
tahliller çekiyordu. Ama 
burjuva basınında son ekonomik krizin ne hallere vardığı ve 
seçimlerden sonra bir devalü- 


Burnunun ününü göremi- 
Yanya unal kene 
etmeye kalkışmaları ken 
Pİ dormadan gülünç duramis 
gay 
germeye Sa Seçim sonuç. 
bunu gösterecek! Bunu 
Ча göreceğiz. 

Çok sıkı Marksistlerimiz. 
den TSİP'lierin ise hayal 
dünyası çok geniş. Hiç kimsenin söylemediği sözleri söylemiş gibi varsayıp, o hayaller. 
den alıntılar yaparak, 
mak istediği , о 


doğru siyaset olduğunu isp: 
Iamaya çalışıyor. Ama tahrif 


bile eleştirirken zeka ve bilinç 
seviyesini ortaya koyuyor ve 


kaş yapmaya çalışırken göz 
çıkarıyor. TSİP'liler KİTLE 
dergisinin 154. sayısında “ 
Sol-Revizyonizm seçimler için 
пе düşünüyor?” başlıklı yazıda 
devrimcilerin CHP'yi destekle 
yeceklerini, bunun yanlış oldu- 
Bunu yazıyor. " Üstelik seçime 
kadar yan yatıp seçim gi 
oylarınızı CHP'ye vereceğinizi 
de biliyoruz. Çünkü seçimler 
“giz 1-оу' prensibiyle yapılıyor! 
Helal olsun! Verin oyunuzu 
CHP'yelSosyalistlerin sizin 
oyunuzda gözü yok! Çünkü 
sosyalistler seçimlere oy sandı- 
Bi olarak bakmazlar.” İşte 
TSIP oportunistleri kimsenin 
söylemediği bir düşünceyi 
kendi hayallerinde yaratıp 
buna göre işte bu yanlıştır’ 
diye çok doğru 4!) tahliller 
yapıyorlar. Böylece , eleştiri 
ahlakı denen tavrı bir yana 
bırakırsak ,bu arkadaşların 
k neleri eleştirebilecek 
bilinç seviyesinde olduklarını 
Açıkça görüyoruz, Ama bu 
unla da kalmıyorlar. Bu sözleri 
seçimlere girme umudları 
varken ediyorlardı. Sonradan 
seçimlere giremiyecekleri anlaşılınca daha evvel yazdıklarını 
unutup bu sefer de hiçbir özeleştiri de yapmadan * sol 
oyların bölünmemesi" 


hiç bir şey yapmadan yan gelip 
yatarak CHP'ye oy verilmesini 
istiyorlar. Üs elik son KİTLE- 
Jerdo neden TİP'e değil de CHP'ye 


Bu ne perhiz bu ne lahana 
turşusu demek geliyor insanın 
içinden. Bu aiyasetıne taktik- 
16, ne somut durumların tahliуйе açıklanabilir. Buna ancak 
dense dense hokkabazlık 
denir, ama beceriksiz cinsten.. 
içi sınıfının partisi Gl 
duklarını iddia eden,bu özde 
aynı olan baylara kisaca söyleyeceğimiz şudur: Doğru devrimel siy: lana tahrifata 


mece aptalca siyasetler mal 
edip sonra da bu hayali 
siyasetlere eleştiri düzenlemezler. Doğru devrimci siyaset 
kendi hayal dünyasında senar. 
yolar kurup, bu senaryolara, 
uygun siyasetler gütmez , 
olayların ardında sürüklenmez. 
ve gülünç durumlara 
düşmez, 


HARUNİYE'de devrimciler 


revizyonizmi 


mahkum ediyor 


EVRİMCİ YOL'un sesini 

Haruniye'de  yükşelteceiz. Yıllardır Haruniye'de revizyonistlerin, sahte devrimcilerin kitleleri pasifize etmek istemeleri, 
“toplumsal ilerleme, ileri demok. 
rasi. sosyalizme banşçıl yoldan 
geçit” demogojileri ile uyutmak 
istemeleri devrimci mücadelenin 
reformcu burjuvazinin kuyruğuna 
takılmak istenmesine neden olmuştur. 

Bundan böyle Haruniye devrimci gençliği olarak oligarşiye, 
emperyalizme ve faşizme karşi 
yürüteceğimiz mücadelenin y; 
nında her türlü sapmalara karşı 
da mücadelemizi yürüteceğimizi 
duyururuz. Bu yolda vurulup 
düşenler önderlerimiz. olacaklar 
dır. Saldırıları göğüsleyen devrimci gençler “goşistlikle” suçlanamaz. Bu suçlamayı yapanlar 
dişe diş mücadeleden ve yükselen 
devrimci potansiyelden korkanlardır. Nihayet Haruniye'de buluпап ve 


olduğu Öğretmen Lisesinde bu 
tür “durun, faşizm gelir” çığlıkla 
т atanların mücadeleye ket vurmak istemelerinden okul günden 
güne faşistlere terk edilmiştir. 
Ama biz Devrimci Gençlik olarak 
okulumuzu faşistlere birakma- 


nyla gerçek yüzleri gün ışığına 
çıkmıştır. Devrimci mücadele 
“toplumsal ilerleme, barışçıl geçit” yaftalarıyla durdurulamaz. 
Devrimci Gençlik, revizyonistlerin Haruniye'deki bu hegemonyaэши kırmasını bilecektir, 


YOLUMUZ DEVRİM İÇİN 
ÖLENLERİN YOLUDUR. 
KAHROLSUN FAŞİZM, 
KAHROLSUN 
EMPERYALİZM VE 
OLİGARŞİK DİKTA 
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 


TEK YOL DEVRİM 


devrimcilerin kabarık ““ Haruniyeli Devrimciler 


üj LKEMİZDE dev 
rimci basın üzerine 
yöneltilen baskılar her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor. Devrimci Gençlik 
Dergisi Sorumlu Müdürü 
Faruk YÜKSEL, Devrimci 
Öğretmen Dergisi Sorumlu 
Müdürü Tuncer ÖZDEMİR 
ve Teori Yaymevi Sorumlu 
Müdürü Saffet Rüştü TE- 
KİN, bu faşist baskılar yo- 
Tuyla tutuklanarak, cezaevlerine doldurulan devrimcilerden yalnız üç tanesi. Her 
üçü de Ankara Merkez Cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın devrimci basın 
üzerindeki faşist baskıları 
protesto eden mektuplarını 
aşağıda aynen yayınlıyoruz: 


Kamuoyuna; 
Seçimlere bir hafta kala ülkemiz: Meydanlarında 
demokrasi nutukları atılan, 
sokaklarında ve caddelerin- 
de ise faşist katillerin kol 
gezdiği işkencelerin 
let te-#rünün her çeşi 
gemi azıya aldığı, hapisha- 


dolduğu, kısacası demokr: 
siden başka her şeyin hüküm sürdüğü bir ülkedir. 


ч сеа güçleri azdırdığı, dəmokratik güçleri susturmak, yıldırmak için sayısız 
günlük saldırılardan büyük 
çaplı provakasyonlara (kat- 
Пашага) kadar her imkaтип denendiği bir ortamdır. 
İşsizlik, pahalılık ve enflasyon dört nala gitmektedir. Hazinesi emperyalist 
şirketler, yerli tekeller ve 
büyük toprak oğul 


YALAN MAKİNASI 


HALKIN Kurtuluş 
çuları, yurdun her 
köşesinde, © yurtseverlere 
yakışmayan tavırlarını 15- 
тапа sürdürüyorlar. Bu konuda çeşitli bölgelerdeki 
devrimci arkadaşlarımızın 
bu oportünistlerin “marifetlerini” anlatan mektuplar almaktayız. Aşağıda 
aynen yayınladığımız mektup da bunlardan sadece 
birisi. Halkın Kurtuluşu 
siyasetini şimdilik, dillerin- 
den düşürmedikleri “halk 
saflarında” bozgunculuk 
yapmamaları konusunda 
bir kez daha uyarmakla 
yetiniyoruz. 


“Halkın Kurtuluşu gazetesinin 58. sayısında, 
Göle'de bu siyaseti savumanların  Deniz'i-Yusuf'u- 
Hüseyin'i anmak için “Hal 
km Gücü” isiminde bir 


DEVRİMCİ BASIN SUSTURULAMAZ 


kı tarafından yağma edilen 
devlet elçilerinin maaşlarını 
bile ödeyemez duruma düşmüştür. 


Halk ise: Geçim sıkıntısı içinde kıvranmaktı 
-siyasi sahnede devrimci 
bir seçeneğin yer alamaması nedeniyle- umutsuzluğunu sahte umutlarla tahmin 
etmek zorunda kalmaktadır. Aralarında özde hiç bir 
fark olmayan sadece - 
çimsel- nüans farkları al 
düzen partilerinden ehven-i 
şer olana umut bağlamaktadır. Denize düşenin yılaпа sarılmasıdırbu. 


Biz Ankara Kapalı Cezaevindeki üç basın suçlusu 
bu ortamda basın üzerindeki faşist baskılara bir kez 
daha dikkati çekmeyi görev 
sayıyoruz. Polisin ve adli 
kuruluşların basın üzerinde 
gittikçe yoğunlaşan faşist 
baskılarını protesto ediyor; 
demokratik basının, basın 
üzerindeki faşist baskılara 
“karşı ilgisizliğinin bu olguyu teşvik ettiğine dikkati 
çekiyoruz. Ceza kanunundaki faşist maddelerin özellikle 141 ve 142. maddelerin bir an önce kaldırılması için tüm ilerici ve devrimcileri mücadeleye çağırıyoruz. 


Son söz olarak diyoruz 
ki: Önümüzdeki dönemde 
muhtemel bir sosyal-demokrat iktidar f baskı: 


Halkın Kurtuluşu 


hiçbir 

gisi olmayan ve adice itia. 
lardan oluşan *bildiriler'de 
yer aldı. 


Biz, Devrimci Yol gruyu olarak 1 Mayıs'ta bir 
gece düzenledik. H.K.'dan 
arkadaşlar bize gelip geceye 
katılacaklarını bildirdiler. 
Biz de gelebileceklerini, ancak “Ме ABD Ne Rusya 
Bağımsız Bloksuz Türkiye’ 
n atmamaları gebelirttik. Bunun 
üzerine geceye gelmediler. 
Ne var ki, zaten gelseler 
bile salonda yer kalmamışш. (Göle'de özellikle ‘Ne 
ABD Ne Rusya” sloganı 
üzerinde durmamızın belli 
bir nedeni var. Bu arkadaşlar, her gittikleri köyde, 
bizim için (D.Yol için) 
“bunlar Rus 

Ülkemizden ABD'yi kovup 
Ruslara peşkeş çekecekler” 
türünden laflar sarf etmek- 
“tedirler. Yer yer bize karşı 


ları bir ölçüde geriletse de 
demokrasiyi gerçekleştiremeyecektir. Demokrasiyi 
ancak uzun bir demokratik devrim mücadelesinin tamamlanması sonucu ortaya çıkabilir. Gerek Batı demokrasileri gerek halk demokrasileri böyle bir 
ürünüdürler. 
“milli şef”lerin “olsun” demesiyle olamayacağı gibi, 
sandıktan da çıkmaz. ÜL 
kemizde devlet içindeki faşist kurumlar bir hükümet 
değişikliğiyle sökülüp, atılamazlar -belki faaliyetlerini azaltırlar-. Ama,her an 
çalıştırılmaya en gaddarca 
bir biçimde çalıştırılmaya 
hazır tutulurlar. Faşizmin 
yok edilmesi ve demokrasi 
ülkemizde bir devrim sorumudur. 


İşte devrimci ve demokratik basına yapılan 
faşist baskılara karşı mücadele böylebir perspektifle 
yürütülürse, anlamlı ve yararlı olabilir. 


KAHROLSUN FA- 
ŞİZM— YAŞASIN МОС. 
CADELEMİZ.. 


Devrimci Gençlik Dergisi 
Sahibi ve Sorumlu Müdürü 
FARUK YÜKSEL 


Devrimci Öğretmen Dergisi- 


Sahibi ve Sorumlu Müdürü 
TUNCER ÖZDEMİR 


Teori Yayınları Yönetmeni 


kullanmaktalar. İşte bunlar 
Halkın Kurtuluş'çularının 
Göle'deki tavırlarından sadece bir kısmı...) 

Gelelim Halkın Kurtu- 
Tuşçularının 6 Mayıs'ta hazırladıkları geceye... Halkın Kurtuluşu gazetesinde 
bu gecede dar grupçu sekter tavırların aşıldığından 
bahsediyorlar, Bu arkadaşlara, kimin sekter ve dar 
grupçu tavırlarını aşmış 
olduklarını sormak gerekir. 
Yoksa kendi tekkeci anlayaşlarına biraz daha katkı- 
Ча mı bulunmuşlardır, bunu da öğrenmek isteriz! 
Eylemde birlik, propogan- 
da ve ajitasyonda serbestlik ilkesini savunduklarını 
söyleyen bu ilkesiz arkadaşlar, 1 Mayıs Katliamı 
hakkında bizden (Devrimci 
Yoldan) söz hakkı isteyen 
arkadaşları “bizim hazırladığımız gecede başka kimseyi konuşturmayız” gerekçesiyle geri çevirmişlerdir. 
İşte bu tumturaklı ilkeleri- 


VATAN'DA 
NELER OLUYOR 


ÜNÜMÜZDE devrimci ve ilerici kitleler, 


devrim 


га kalkanlara karşı son derece 


Kendisini 
tronların davr 


aer 


anışlarını yakından izlemektedir. 
eğiliminin ağır bastığını hissettiği durumlarda süratle tavır 


olarak gösteren gazete 
“Tücearhk”" 


,acaktır. 
Son günlerde VATAN gazetesindecian olaylar devrimciler 
izlenmektedir. 


j, birinci şubenin telsizli polisleri 


işeme yapn iin yazplanan Ugur Güre 
жезде» нгы. ШЕ 


DEVRİNİ "YOL ve yurdun dört 
'atan gazetesindeki geli 


destekçisi Ve 
dir. 


nin ne anlama geldiğini de 
böylece göstermişlerdir. 

Diğer bir iddiaları da 
şöyle: Biz söz konusu geceye, 6 Mayıs'ı anmak için 
eğil de oyunu seyretmek 
için gitmişiz(i). 6 Mayıs, 
proleter devrimcileri, halkın öncülerini anma günüdür. Bu günün genelde 
dünya devrimci tarihinde, 
özelde Türkiye devrimci 
pratiğinde büyük yeri ve 
önemi vardır. Biz bu töre- 
nin salon toplantısıyla geçiştirilemiyeceğini, bu devrimcileri mücadelelerine layık bir şekilde anmak gerektiğini söyledik. Ne yazık 
ki. Halkın Kurtuluşçularıтш düzenlediği bu “muhteşem” gecede, tiyatro oyununda, Deniz Yusuf Hüseyin rolüne çıkan oyuncula- 
Tın niteliğinin devrimciden 
başka herşeye yakışır olması, bırakın üç devrimcinin 
anılmasını, onların onurlu 
mücadelelerine leke sürmek 
anlamına geliyordu. 

Ve biz eğer bu geceye 
gitmeseydik, salonun yarı- 


- Bu olaylardan bir kaç gün sonra, 
yağının VATAN a 


yanındaki binlerce 
sr Per он Pazara 


ег almasına 


sından çoğu boş kalacaktı. 
Boş salonlarda “anılmış” 
olacaktı bu üç devrimci. 
Son olarak bir konuya 
daha değinmek istiyoruz. 
Bu arkadaşlar, bizim okuldaki foruma katılmadığımıж!) iddia ediyorlar. Lisede 
sabahleyin forumu ortaklaşa yaptık. Kitlenin dört 
üçünü bizim siyasetimi, 
savunan arkadaşlar oluşturmaktaydı. İnisiyatif bizim elimizdeydi. Öğleden 
sonra ise bir başka forum 
düzenlendi. Ama Halkın 
Kurtuluşu grubundan kim. 
se yoktu bu forumda! Gi 
rüldüğü gibi bu iddiada da 
oportünizmin yalancı уе 
iflah olmaz niteliği açığa 
çıkıyor. Yalan ve iftira dolu 
bu suçlamaları bizim mücadelimizi elbette etkilemeyecektir. Biz hayatın her 
alanında açık mücadeleden 
yanayız. Varsın gelsinler 
kitleler önünde tartışma- 


GÖLE'Lİ DEVRİMCİ 
YOL GRUBU 
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DEVRİMCİLER FAŞİZMİN 


ZİNDANLARINDA, İŞKENCE 
TEZGAHLARINDA,POLİSTE 
NASIL DAVRANIRLAR? 


Bizler, devrimci şehitlerimizi 
sadece ağıtların yakıldığı, amlarm tazelendiği anma toplantıla- 


mücadelesinde, 
devrim yolu 
cak dersler çıkararak anarız. 
Anıları ancak böyle önder 
olur mücadelemizde. İşte İbrahim 
Kaypakkaya arkadaşın katledilisinden 4 yıl sonra bugün biz bu 
anlayışla bu yiğit devrimcinin ve 
O'nun gibi geçmişte Nazi'lere 
еге Ийнар yeğ dk- 


DEVRİMCİLER FAŞİZMIN 
ZİNDANLARINDA, İŞKENCE 
TEZGAHLARINDA, POLİSTE 

NASIL DAVRANIRLAR? 


Bu sorunun en yalın, en 
anlamlı, en kısa cevabı: İbrahim 
Kaypakkaya gibi, Julius Fuçik 


i. 

İbrahim Kaypakkaya Anadolunun borkırında bir yandan 
kalemini silah gibi gerici güçlere 
karşı kullanmaya çalışırken diğer 
yandan da silahını bir kurtuluş 
savaşçısı olarak ustaca kullanmış, faşizme karşı direnişini 
katledilişine dek işkence altında 
faşizmin zindunlarında da taviz 
vermez, yıkılmaz tavrıyla kurtu. 
Јар bayrağını yükseltmiş bir 
devrimcidir. О, Yaralı aslan, en 
Naa me 
vermeyip faşizme boyun eğmemiş, о insancıl tavrını ve savaşçı 
ruhunu tüm kararlığıyla sonuna 
dek sürdürmüş bir devrimcidir. 
O'nun katledilişi, alama sıkılan о 

mücade- 


dolu tavrım göstererek yolumuza 
Жук de yenilgiye uğra, ыры 
mi tap 

hareketindeki di- 


жіп yolonv yiğit önderlerden 
öğrendik ve Devrimciler bilirki 
evrim, yolu engebelidir, doлалі, sarar. 
Kurtuluş bayrağı bu yolu 


tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burjuna dikiecektir. 

Her engebede düşen gerilinların gövdesi bir devrim fırtınası 
yaratır... 

Düşen gerillaların kanı devrim yolunu kızıllaştırır. aydınlatar....." (М. Çayan) 

Evet, devrimciler bu kanlı, 
uzun devrimci yolda Anadolunun 
bozkırlarında, bir köşebaşında 
kurulmuş hain bir tuzakta, faşizmin insanlık dışı işkence hanelerinde Kurtuluş yoluna adadıkları 
canlarını kaybedebilirler. Аша 
devrimciler bilirler ki, kendilerinden sonra gelecekler oligarşinin 
burcuna devrim bayrağını dikmek 

sürdürecekler. Bu yüzden 
devrimciler, faşizme ve emperya- 
Бате ne dışarda пе içerde, ne 
есейе ne darağacında devci hareketi zayıftalacak tek bir 
iyilik yapmazlar. Eylemi her 
yerde her zaman devrim çıkarları 
doğrultusunda yükseltirler. 


Faşizmin güçleri, polisler, 
devrimcileri devamlı йс 


faşist 

büyük çaba gösterirler. Devrimcilerin görevi bu çabaları boşa 
tir. Fi devrimci 


yabilir, her türlü baskı yöntemini 


getirebilir. İşte bu kısa yazıda bu 
шше karşı, devri 
nasıl davranmaları 


ёш artı 
mekçi bi 
mücadelesine darbe vurmak için 
işçilere, köylülere demokratlara, 
yürtseverlere, devrimcilere saldı- 
"yor. Hergün ilericiler katledili- 


geliyorum yaşamak için. 
Bırak ışıldayan bir yara 
bağışlasın bana ses 


сёйапа bıçağı. 


Yürümeyi, hem de yorulmadan 
Direnmeyi öğretti. Direnmeyi 


ölümlerden geliyorum şarkı söyleyerekten, 


yaramın üstünde yürümeyi öğretti bana 


Mahmut Derviş 


yor, kitlelere saldırlıyor. dev- 
Timciler, yurtseverler gizli poliste, 
kontr-gorilla üslerinde işkencelere 
gekiliyorlar. Ve devrimciler bu 
düzeni yıkmaya yönelik çalışma- 
Таги tam bir gizlilik ve disiplin 
içinde yürütmek 20 ү 

“Evet, bugün illegal çalışma, 
gizli çalışma bir zorunluktur. 
Gizli çalışmanın kuralları var. Bu 
kurallar bütün dünya devrimci 
hareketlerinin edindiği tecrübelerle varılmış kurallardır. Bunu 
bilmekle, uygulamakla yükümlüyüz... 

7... .Gerekli bilgiler dışında 
edincceğin her bilgi sana yüktür.” 
(Devrimci Hareketimizin Eleştirisi (1961-71) emekçi yayınları s. 35) 

Kadro çalışmasında disiplinli 
ve gizli çalışma polise karşı en iyi 
tedbirdir. Yaptığı işin dışında 
gereksiz bilgiler öğrenmek veya 
Öğrenmeye çalışmak, yakalanan 
bir devrimcinin üzerindeki en 


temler karşısında, 
hazırlıklı olmak zorunda, 


йт) yoketmeye „ ussal 
iken eni 
yoldaşlarını getirebilirler. yigit 


kenceye tutabilirler, öldürebilir. 
ler, en sevdiğin insanlar gözleri- 
nin önünde hiç düşünemiyeceğin 
şekilde aşağılanıp, işkenceye tutulabilirler. İşte sen, devrimci, 
bütün bunlara kendini şimdiden 
hazırlamak zorundasın. 

“Bugün devrimci militanın 


SER VERİP SIR VERMEYEN YiğiT: 
і IBRAHİM KAYPAKKAYA 


1949 yılında doğan İbrahim Kaypakkaya, ilkokulu köyünde 
hasat işlerinde ailesine yardım ederek ve çobanlık 
yaparak bitirdi. Yoksul bir ailenin çocuğu idi. Daha sonra 
Hasanoğlan Öğretmen Okuluna girdi. Bu okulu bitirdikten sonra 
Çapa Yüksek Öğretmen Okuluna girdi. Artık geçmişteki yoksul 
hayatının tepkilerini giderek devrimci teoriyle yoğuruyor ve çok 
geçmeden Türkiye devrimci hareketinde destanlaşacak bir 
mücadele örneği veren İbrahim Kaypakkaya olma yotunda 


bir yandan 


ilerliyordu. 


Ve 12 Mart 1971 ile başlayan Türkiye halklarının ve 
devrimcilerinin üzerinde baskı ve terörün, katliamların sürdüğü 
dönemde emperyalizme ve faşizme karşı kurtuluş mücadelesini 
t devrimciden biri olarak Anadolu'nun 
bozkırlarında, faşizmin işkencehanelerinde direniş destanları 


yükselten, onlarca у 


yazıyordu. 


18 mi 


bir taviz vermeden. 
Sinen'lar gibi. 


Yiğit 


Dünya des 


çıkarılan dersler gibi. 


ле 1973 korkusuzluğu, yılmazlığı, dayanıklılığı ve 
devrimci düşünceye olan inancıyla faşistlere en güçlü olduklarını 
sandıkları işkencehanelerde bile boyan eğdiren bu yiğit devrimci 
katledildi. Ama, insanlık onurundan,devrimci düşüncesinden tek 
Tıpkı Mahirler, Deniz'ler, Ulaş'lar, 


devrimci İbrahim Kaypakkaya'nın destanlaşan 
mücadelesinden tüm devrimcilerin öğreneceği çok şey var. 
bareketindeki bütün önderlerin mücadelesinden 

Onlar arkasında yalnızca arada bi 
bırakılan bir tümsek değil, “Kurtuluşa Kadar Sav: 
doğrultusunda kararlı bir devrimcinin nasl davranması 
gerektiğini öğretecek bir miras bıraktılar, 


başta gelen görevi faşist terör 
düzeninin işkence uzmanlarına 
Yenik düşmemektir. Bütün işken- 
Celere rağmen emperyalizmin işbizlikçisi iktidarın baskı kuvvetlerinin bilmemesi gereken şeyleri 
onlara söylememek, devrimci yerefinegölge düşürmemektir. İşkenceyi küçümsememek gerekir. 
Çünkü faşizm işkence yoluy! 
nice devrimciyi yıkamamakta, bu 
yoldan herhangi bir sonuç elde 
edememektedir. İşkenceye karşı 
direnebilmek devrimci bilinç me- 


Kimi durumlarda pehlivan yapılı 
kabadayısını konuştururlar da, 
çelimsiz efendi hallisi konuşturu 
lamaz. Zaten işkence uzmanları 
sana yüklenmeden önce fizik 
dayanıklılığını gidermek için gerekeni yaparlar. Bunun için ellerinde istedikleri kadar zaman ve 
olanak vardır. 

Arkadaş, baskı kuvvetlerinin 
eline düştükten sonra verdiğin 
savaş, dışarda halkımızın kurtuluş uğruna verilen savaşın bir 

паг. Bugünün şartlarında 
айа uğruna ölmeyi göze alamayan kimse bu savaşa” katılamaz, 


işkence 

halkımızı temsil ettiğini, karşındakilerin de yerli-yabancı sömürücülerin temsilcileri olduklarını, 
bu karşılaşmada Türkiye halkının 
herşeye rağmen yenik düşmemesi 
gerektiğinikavradın m, ve halkın 
davanı uğruna ölümü daba başın. 

aldınmı, en 

Залаа menin yin skar 


devrimcinin görevi 
başerabilmenin tek yolu, faşistlerin istediklerini yapmamak, mü- 


adını, yaptıkları işleri söylememek vo devrimci mücadeleye olan 
inancını kaybetmemektir. 


Faşistler devrimcileri konuşturabilmek için tıpkı 12 Mart 
1971 Açık faşist döneminde oldugu gibi, İbrahim Kaypakkaya'ya 


çiçek 


Devrimciler bu anlamdı 
olmamalıdır. Devrimci inanç ve 
kararlılıkla işkencehanelere, darağaçlarına devrimci türküler söy- 
1еуегеК gidip, faşistleri yenilgiye 
uğratmalıdırlar. Bu kararlılığın 
en güzel örneklerinden birini 
Julius Fuçik şöyle veriyor: "На. 
Yatımın filmini yüz kere, binlerce 
ayrıntılarıyla gördüm. Şimdi onu 
yazmaya Çi 7 Сабт 
ipi, ben bitiremeden boğazımı 
sıkarsn, geride mutlu son'i 
yazacak milyonlarca insan var. 
(аве. S. 16) O yiğitçe direndi. 
“Herşeyi biliyoruz” diyenlere © 
MADEMKİ BİLİYORSUNUZ 
DATA FAZLASINI NİYE ANatayım" diyerak sır vermeyip, 
ser verdi. 

Faşistlerin amacı, devrimci 
hareketi yıkmak, bunun için 
mümkün olduğu kadar devrimciyi 
ele geçirmektir. “Seni de çözül. 
müş olarak, yeni devrimci kı 
daşlarını ele vermiş yenik bir К 
olarak mahkeme önüne 
maktır. Konuşturabildiklerine 
karşı tavırları küstahça küçümseme tavrıdır. Çetin sınavlardan 
başı dik çıkabilene, konuşmayana 
karşı tavırları kinli ama saygılı 
bir tavırdır. Devrimci olarak 
bilinçli davranışında emperyalizmin İşbirlikçilerinin hizmetindeki işkencecilere bile saygı telkin 
etmen gerekir. 

İşkence odasında olanlar, 

уаш bir parçasıdır 
agta doğru taktik, 
çatışmayı еп ileri mevzilerde 
Kabul etmektir. Ne olursa olsun o 
birinci mevzide direnmektir. Diyelim ki, üzerinde illegal yayınla. 
yakalandın. Punu kimden aldığı. 
ти senden soracaklardır. Cevabın 
mantıki bir cevap olmalıdır. Ama 
öyle bir cevap olmalıdır ki, onlar 


bu cevapta bilmemeleri 
БГУ üremede Тү 


пасак en doğru tavır budur. 
Çünkü bir kez çözülüp de isim 
vermeye başladınmı, tek bir isim 
söyleyip sandın mı, 
görülüşün başlangıcı olan bu 
кугш bereyi söylemeye gölü 
recektir seni. İstesen de ist 


рейт ые Paylan yoldasi 
a. yoldaşla 
rma, devrimci harekete darbe 
mE, malzeme sağlamaktır 


cede direnmekle bitmez, etrafındaki arkadaşlarının yıkı 
görülmemesi, direnmesi için elinden geleni yapmaktır. Faşistler 
devrimcileri işkence ile konuştu. 
Tamıyacaklarını anlayınca dost 
görünüp, devrimci kılıfı altındaki 
ajanlarla sohbet yoluyla bilgi 
toplamaya çalışırlar. Bunu işkenceden önce de yapabilirler. Burada da devrimci sorumluluk ve 
bilinçle davranılmalıdır. Devrimciler hayatlarının her anında 
mücadelenin neresinde olurlarsa 
olsunlar, mücadeleyi devrim çıkarları doğrultusunda olanca güçleriyle yükseltirler. 

Devrimciler işkenceyi, polis 
sorgusunu, takibini ne küçümsemeli no de yılgınlığa düşecek 
şekilde aburtmalıdırlar. İşkencehanelerde de devrimci onur у 
inançla devrimci mücadeleyi yükgeltecek çekilde yiğitçe davranır. 
lar,tıpkı İbrahim Kaypakkaya ve 
Çek devrimcisi Julius Fuçik gibi. 
Önlar diğer bütün devrimciler 
gibi hayatlarının sonuna dek 
böyle davrandılar, halklarının kur 
tuluş mücadelesi yolunda. 

İşte böyle bir inanç ve 
kararlılığın sahibi olan Çek devrimeisi faşistler tarafından darağrcına gönderilmeden önce şöyle 
diyordu: 

“Benim oyunum da sona 
yaklaşıyor. O sonu yaşamayacatm, çünkü nasıl olacağını bilmiyorum henüz. Bu, artık oyun 
değil. Hayatın kendisi bü; 

Gerçek hayatta, seyirci yoktur, herkes katıhr haya 


Son sahnenin perdesi açıldı. 
Dostlarım, hepinizi sevdim. 
Nöbeti teslim ediyorum!” 
(Darağacından Notlar S. 134) 


Nurhak 1971 


UNUTULMAYACAK! 


Onlar ölmediler yok, 
Ateş fitiller gibi: 
Dimdik ayakta, 
Barut ortasındalar! 
Karıştı, bakır tenli 
Çayır-çimen'e, 
Karıştı, 

О canım hayalleri: 


Zarhlı bir rüzgâr. 


IBRAHIM ÖZTAŞ 


İbrahim Öztaş, İzmir'de polisler tarafından 1971, Mayıs 
ayında katledilen devrimcilerden 
birisi, Ölümünün altıncı yıldönü- 


münde saygıyla anıyoruz. 


Simts gövdeler arasında, 
Zaferi çekiçleyen bir ses gibi 
Onlar, 

Kara bir ses gibi 

Ey canevinden vurulmuş, 
Toz-duman olmuş bacılar! 
İnanın oğullarınıza. 

Kök oldular onlar, 

Sade kök: 


Kan suratlı, 
Taşlar altında. 
Karışmadı toprağa, 
Dağılmış kemikçikleri. 
Ağızları ısırır 
Kuru barutu; 
Ve demir bir okyanus gibi, 
Titreşirler hâlâ. 

Ben ölmedim der, 


KADIR MANGA  SiNAMCEMGİL ALPASLAN ÖZDOGAN 


ANILARI ÖNDERİMİZ 
YAŞAMLARI ONURUMUZ 


MUSTAFA BAYSAL 
ENVER ÖZTEKİN 


HAKİ KARAER 
ÖZALP KOÇ 


HAKİKARAER 


OZALP KOÇ 


Aydın Ticaret Lisesi öğrencisi Mustafa Baysal 17 Mayıs günü, 
faşistlerin saldırısından aldığı yaralardan kurtulamıyarak; Adanada, 
18 Mayıs günü, Karşıyaka Lisesi 5. ed. В sınıfı öğrencisi Enver 
Öztekin okul çıkışında bıçaklanarak; Gaziantep'de 25 mayıs günü 


Haki Karaer kahpece pusuya düşürülerek; Özalp Koç, 4 mayıs'da 
Niğde'de faşist katiller tarafından KATLEDİLDİLER. 


эсеси сс. а 
1 Mayıs Şehitlerinin Anısı 


Mücadelemizde Yaşayacak! 


MAHMUT ATILLA ÖZBELEN 


1 Mayıs 1977-Yüzbinlerce işçi, 

memur, öğrenci, tüm yurtsever 
emekçi halkımız. İstanbul Taksim 
mey damada. 

1 Mayıs 1977-Dünya işçi smimmn birlik, dayanışma, mücadele 
günü, Rİ 

1 Mayis 1977. Yüzbinler hayla: 
yar: sun Faşizm, Bağımsız 
Evi аат, Bağım: 

1 Mais 1977-Yüzbinlerin sempatisini toplayan, sloganlarını, 
kitlelere Devrimci Yolu göstererek 
maleden onbinlerden biri Devrimci 
İşçi Mahmut Atilla Özbelen korkuлса, yiğitce yürüyor, haykırıyor: 
Devrim için Tek Yol, Devrimci 

Ve 1 Mayıs 1977- Oligarşinin 
уе Emperyalizmin kanh elleri 
birtakım, sorumsuz unsurların da 
yardımıyla kanlı provokasyonunu 
tezgahlıyor. CTA,MIT,Kotr. Geri- 
Талип kan ve ölüm kusan silahları 
çevriliyor devrimcilerin, yurtsever. 
Jerin, halkın üzerine. Ve korku: 
Yiğit devrimciler direniyor faşist 
mamlulara karşı, dövüşüyorlar 
militanca ölüme karı, faşizme 
karşı, Ve direnen, dövüşen devrimcilerden biri olan Mahmut Atilla 


Ozbelen de faşist, пашаа 
vuruldu 1 Mayısta, Taksim alanında. Halkımız bir yiğit evladını daha 
kaybetti, 

Mahmut Atila Оље 1 
Mayıs 1951'de Ankara'da doğdu. 
Yıldırım Beyazıt Sanat Enstütüsü 

nden mezun oldu. Yoksulluk ve 
güçlükler içerisinde süren hayatı, 
sanat okulu sıralarında Amerikan 
emperyalizmi ve yerli sömürücülere 
karşı olan tepkisi yavaş yavaş, 
O'nun devrimci hareket saflarına 
geçmesiyle bilinçli bir mücadeleye 
dönüştü. 1972 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı Ders Aletleri Yapım 
Merkezi- Elektrik bölümüne işçi 
olarak girdi. Çalıştığı işyerinde 
işçilerin örgütlenmesinde aktif 
olarak çalıştı. Önceleri Türk-Metal 
İş Sendikasına Karşı Çağdaş Metal- 
İş Sendikasına daha sonra da 
DİSK-Türkiye Maden-İş Sendika- 


olarak "çalıştı. Sınıf mücadelesi 
içinde teorik ideolojik yapısını da 
Бите önder bir işi olmaya 
çalıştı. İşyeri işçi temsilciliğini ve 
Тока! başkanlığına seçildi. Çalıştığı 
fabrikada işçi arkadaşlarını örgütler 
me ve eğitmede devrimci siyaseti 
kararlı bir şekilde uyguladı. Bu 
kararlılığını fabrikadaki işçi hareketleri ve direnişlerindeki davranış. 
1ап ve tavırlarıyla kanıtladı. İzledigi deyrimci siyaset yüzünden 
levamlı işten atılması için firsat 
kollanan biri olmuştu patronların 
gözünde. Bu yüzden revizyonist 
Sendika yöneticileri ona “ои” 
diyor, fakat işçiler arasında çok 
sevilen ve dürüst, doğru tavırlarınдап ötürü desteklenen biri olduğu 
için o'na karşı kesin tavır alamıyor. 
lardi. Tüm bunlara rağmen revizyo. 
nist sendika ağalarının o'nu kendi 
saflarına çekebilmek için yaptıklarıns o şöyle anlatırdı. “ Onlar benim 
hafif kekemeliğimi gidermek için 
Hacettepe hastahanesinde özel iki 
doktora tedavi ettirdiler, Marmara 


otelindeki özel ziyafetlerine davet 
е Тыз Denli benimde kendi 
revizyonist siyasetlerine geçmem 


için yapıyorlar. 
'DEYRİMCİ YOL siyasetinin 
kararlı bir militanı olan Mahmut 
Atilla ÖZBELEN arkadaşımız. 
DİSK tarafından 1 Mayıs için 


şıyla bu görevi kabul etmeyip. 
Kendi siyaseti olan DEVRİMCİ 
YOL pankartı altında yürüdü. Ve 1 
Mayıs 1977'de Taksim meydanında 
oligarşinin katliamı sırasında, ölüm 
kusan faşist namlular tarafından 
vurularak yaralandı. Olaydan sonra 
Beşiktaş semtinde yaralı olarak 
görüldü. 1 Mayıstan 5 Mayısa 
kadar, soruşturulmasına rağmen, 
adı tutuklular, yaralılar ve ölüler 
arasında açıklanmadı. 5 Mayıs 
günü morgta ailesi tarafından 
bulundu. Otopsi raporuna göre 
EZİLEREK(!) ölmüştü. Vücudun. 
daki izlerden İŞKENCE (yapıldığı 
anlaşılıyordu. Görgü tanıklarına 
göre bacaklarında, kafasında. 
Sırtında yara izleri vardı, tırnakları 
görünmüyordu, yoktu. İŞKENCE 
йе öldürüldüğü ortadaydı. Elbiseleri ve kimliği sesinin ısrarla 
istemesine rağmen verilmedi. Polis 
baskısı ve gözetiminde Yeşilköy 
havaalanına getirilen cenazesinin 
Ankara'da derhal gömülmesi 
büyük baskı yapıldı. Ölüm haberi 
üzerine ayaklanan fabrika işçileri 
patron ve polis baskısıyla sindirildi- 
Jer. Buna rağmen bir grup arkadaşı 
kaçıp cenaze törenine katıldılar. Bu 
işçi arkadaşlar Disk-T.Maden-İş'e 
gidip cenaze törenine sahip çıkılma. 
g istediler. Аша sendika ağalar 
öğrencilerle gitti, cenazesine 
öğrenciler katılsın dediler ” 6 Mayıs 
cenazesi defnedildi. 
Not: Bu yazı tamamen görgü 
tanıkları ve özellikle kendi çalıştı 
ğı fabrikadaki işçiler tarafından 
Verilen bilgiler ışığında yazılmıştır. 


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan 


Sibel Açıkalın, 
Devrimci Gençliğin mücadele. 
sinde aktif olarak yer alan 
İYÖD üyesi bir arkadaşımız: 


tarafından 
YERDE 


1 Mayıs'ta azgın faşist 
katiller tarafından öldürülen Çıtak ve Öz. 
kürkçü emekçi halklaпп safında yer almiş 
iki yiğit devrimci öğretmendi.. ANILARI 
MÜCADELEMİZE 


“ÖNDER OLACAK! 


1 Mayıs Katliamının Hesabı 
Faşist Kaltillerden Ergeç Sorulacak! 


1HAZIRAN 1977 DEVRİMCİ YOL 9 


bugün dünya sosyalist hareketine 2 revizyonist 
milliyetçi çizginin egemen olduğu belirtilerek,bu durumun dünya devrimi önündeki en büyük engel olduğu 
belirtilmişti. Uluslararası revizyonist akımların bugünkü 
en büyük zararı ulusal plandaki mücadeleleri saptıracak 
şekilde sapmaların güçlenmesine neden olmasıdır. 


[р EVRİMCİ YOL BİLDİRGESİ'nin 1. bölümünde 


Revizyonist-milliyetçi sapmaların gerçekte “kof ve 
sahte” bir güçlenme görüntüsü içinde olduğu ülkemizde 
bu durum günümüzde açık bir şekilde görülüyor. İki 
karşıt uç şeklinde bir görüntü kazanan sapmalar sonuçta 
aynı fonksiyonda, Türkiye devrimci hareketinin gelişme 
sine zarar verme, devrime karşı çıkma © noktasında 
birleşiyorlar. Bugün bu sapmalara karşı mücadele 
önümüzde daha bir süre gündemde kalacağa benzemektedir. 


Ülkemiz planındaki sapmaları,kaynağını oluşturan 
uluslararası revizyonist çizgi ile bağlantısı çerçevesi 
içinde ele alarak incelemek mümkündür. Çoğu kere 
ülkemizdeki sapmaları “uluslararası işçi sınıfı harek 
nin çizgisine bağlanarak bir savunma mantığı bulabilmektedir. Bu “uluslararası işçi sınıfı hareketinin” yani 
uluslararası revizyonist sapmaların içini ortaya dökmek 
gerekir, Bu yazımızda ilk olarak bunu bir yönüyle, SBKP 
Görüşleri açısından yapmaya çalışacağız. 


Modern revizyonizmi eleştirirken şu sorulara cevap 
vereceğiz; 


1. Yaşadığımız dünyayi nasıl tahlil ediyorlar? (Emperyalizm teorisi) 

2.Tahlileriyle mücadele önerileri nasıl bir bütünlük 
oluşturuyor. (devrim teorisi). 

3.Önerilen mücadele dünya devrimci hareketine neye 
malolmakta ve hangi sonuçlara yol açmaktadır? 


Bir nokta iyice açık olmalıdır. 


Biz, modern revizyonistleri ve Türkiye'deki kendi 
içinde en tutarlı temsilcisi TKP'yi dünya sosyalist 
hareketini zayıflatmakla suçluyoruz. 

Biz Türkiyeli devrimciler olarak attığımız her 
adımın dünya devrimci hareketine ne getirdiğini hesap 
ederiz. Türkiye halkıma olduğu kadar, dünya devrimci 

bilincindeyiz. 


ler geri bıraktırılmış ülke halklarının kurtuluş mücadelelelerini Sovyetler Birliği'nin revizyonist çıkarlarına ve 
güçlenmesine! bağımlı kılıyor. Revizyonistler ve özellikle 
'TKP'li revizyonistler Türkiye'deki mücadeleye dünya 


göre Türkiye halkının mücadelesinin amacı emperyalizmi 
ekonomik açıdan zayıflatmak olmalıdır. Devrim meselesine bu şekilde yaklaşmak Türkiye ve dünya devrimci 
mücadelelerine büyük bir darbe indirmektir. 


Revizyonistlerin bu tahlili iki açıdan yanlıştır. 


1. Bugün dünyadaki tüm komünist partilerinin 
üstünde bulunan ve dünya devrimci hareketini yönlendiren bir enternasyonal yoktur. Leninist ilkelere göre ise 
bütün partiler eşittir. Revizyonistlerin ileri sürdüğü 
Sovyetler Bü'iği Komünist Partisi'nin dünya devrimci 
hareketine öncülük iddiaları Leninizme aykırıdır. Bu 
durumdu her parti enternasyonalist görevini doğru 
dünya tahliline dayandırarak kendi saptar. 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi, kendisini 
Enternasyonal yerine koymakta ve revizyonist tezlerini 
dünya devrimci hareketine empoze etmeye çalışmaktadir. Halbuki komünist partileri arasındaki eşitlik esastır. 


Bu durum 1976 haziranında Berlin'de toplanan 
Avrupa Komünist ve İşçi Partileri Konferansı Bildirisinde bile kabul edilmiş, Sovyetler Birliği bu bildiriyi 
imzalamıştır. Bildiride şöyle denmektedir: 


“Partiler, her partinin eşitliğini, egemenliğini ve 
bağımsızlığını korumakla; içişlerine karışmamakla; 
ileri toplumsal dönüşümler ve sosyalizm için çeşitli 
savaşım yollarını serbestçe seçme ilkesine saygı 
göstermekle; Marx, Engels ve Lenin'in yüce ideleri 
temelinde enternasyonalist, yoldaşça ve gönüllü 
işbirliğini ve dayanışmayı geliştireceklerdir” 

(4 Toplantı, Ürün Yay., 8. 225 - 6) 


2. Sovyet. revizyonistlerinin dünya tahlili somut 
şartların somut tahlili değildir. SoPyèt revizyonistlerine 
göre, emperyalizmi sosyalist sistem ve özellikle SSCB 
yenecektir. Savaş alam ekonomik hayattır. Dünyadaki 
diğer devrimci güçler mücadelelerini bu doğrultuda 
yönlendirmelidirler. Bu tahlil yanlıştır. Milliyetçi bir 
Sapmadan kaynaklanmaktadır. Sovyetler Birliği ВИ. 


GÜN emperyalizmi GERİLETEN DİNAMİK GÜÇ 
DEĞİLDİR. Bugün emperyalizmi gerileten dinamik güç 
geri bıraktırılmış ülke halklarının Asya, Afrika, Latin 
Amerika'da kan ve barut içinde yürüttükleri kurtuluş 
mücadelesidir. Dünya devrimci hareketinin gelişmesi ve 
güçlenmesi Sovyetler Birliği ekonomisinin başarılarına 
bağlı değildir. 


Dünya devrimci hareketini geliştiren güç, geri 
bıraktırılmış ülkelerde proletaryanın önderliğindeki hali. 
kurtuluş savaşlarıdır, Mozambik'tir, Angola'dır, Vietnam'dır. 


“Şüphe yoktur ki, dünya devrimini nihai zaferine 
uluslararası proletarya hareketinin birleşik gücü ulaştıracaktır. Emperyalizme nihai darbeyi başta devrimini 
yapmış ülkeler proletaryası olmak üzere tüm dünya 
proletarya hareketinin birleşik gücü vuracaktır” (Bildir. 
ве, 8.10) Ama, bugün emperyalizmi gerileten ve nihai 
Zaferi yakınlaştıran dinamik güç geri bıraktırılmış ülke 
halklarının kurtuluş mücadelesidir. Dünya devrimci 
hareketini ilerleten güç budur. Milliyetçilik sapmasından 
etkilenmemiş tüm partiler bu harekete karşı enternasyonalist görevlerini yapmak zorundadırlar. 


Proleter devrimcileri olarak görevimiz dünya 
devrimci hareketini güçlendirmektir. Bunun yolu ise 
Sovyetler Birliği'nin ekonomik alanda етрегу: 
karşı yürüttüğü mücadeleyi güçlendirmek değil, 
devrimini başarıya ulaştırmaktan geçer. 


“Uluslararası sosyalist hareketin merkezi bir 
bütünlüğü yoktur. Bugün enternasyonalizm adma 
sapmalardan birinin kuyruğuna takılmak, enternasyonalizm adına oportünizmin batağına saplanmaktan başka 
bir şey değildir.” (Bildirge, 8.13) 


Revizyonistleri sağlıklı ve yararlı bir şekilde 
eleştirebilmek onların söylediklerini iyi anlamak ve 
mantıklarını kavramakla mümkündür. Ancak bu şekilde 
kendilerini gizlemeye çalışan revizyonistleri sezebiliriz, 
farklı görünümlerde ortaya çıkan özde aynı çizgileri 
“doğru şekilde değerlendirebiliriz. 


Aynca modern revizyonizmin tezleri Marksizm-Leninizm'den o kadar uzaktır ve revizyonistler ideolojik 
mücadelede o denli oportünist bir politika izlemekteler 
ki, bir çok insan özetlediğimiz tezlerin doğruluğuna ina- 

- Bu nedenle de Sovyet ve Türkiyeli 
revizyonistlerin yayınlarından bol miktarda alıntı 
yapıyoruz. Revizyonistlerin kendi adlarına konuşmaları 
onlarıteghir etmenin en iyi yoludur. 


1. SOVYET REVİZYONİSTLERİ DÜNYAYI 
NASIL GÖRÜYORLAR? 


a."Çağımız kapltalizmden sosyalizme 
geçiş çağıdır": 


Günümüz dünyasının yorumunda iki ayrı tez vardır. 
Her iki tez de kapitalizmin genel bunalımından söz 
etmekte ve genel bunalım dönemini evrelere bölmektedir. 
Sovyet kaynaklı ekonomik ve politik metinleri okuyan 
bir çok kişi, genel bunalım teorisine ilişkin açıklamalar 
görünce şaşırmaktadır. Bir çok kişi Mahir Çayan 
arkadışın Engels, Lenin ve Stalin'den kaynaklanarak 
formüle ettiği genel bunalım teorisiyle, Sovyet revizyonistlerinin genel bunalım teorisini karıştırmaktadır. СКР 
yanlıları bizi Sovyet revizyonizminin tezlerine sahip 
çıkmakla suçlarken, gizli Sovyetçi bazı çizgiler de böyle 
sanıp, bu konuda geçmişlerini inkar etmemektedirler. 


Çin Komünist Partisi ve Arnavutluk Emek 
Partisi'nin de imzaladığı kasım 1960 Komünist ve İşçi 
Partileri Konferansı (1960 Zirvesi) Bildirisinde, bu 
konudaki revizyonist tez şu şekilde özetlenmiştir 


“Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile başlayan an: 
özelliği kapitalizmden sosyalizme geçiş olan çağımız; 
(Komünist ve İşçi Partilerinin 4 Toplantısı, 8.29) 


Bu çağın evrelere ayrılışını ise SBK P'nin önde gelen 
teorisyenlerinden olan Zaradov 1973 yılında yayınlanan 
kitabında şu şekilde açıklamaktadır: 


“Ekim devriminden günümüze dek uzanan bütün 
'dönem partilerce tek bir çağ olarak nitelenmektedir. 
Gerçekten her çağ gibi, kapitelizmden sosyalizme 

geçiş çağı da, bir çok evreler bir çok dönemler taşır. 
Bunlar üç evre olarak belirlenebilir. 


Birincisi, proletaryanın ulusal diktetörlüğünün 
kesinleşmesi ve gelişmesi, yani tek bir ülke 
çerçevesinde (Sovyetler Birliği) proletarya diktatör- 
1028 evresidir... 


İkinci dönem dünya sosyalist sisteminin oluşma: 
uygun düşer. Emperyalist zincirin kopması 
proletarya diktatörlüğünün ulusal güçten uluslara: 
таз güce dönüşmesiyle nitelenir... 


Üçüncü evre dünya çapımda sosyalizmin mevzilerinin sağlamlaştırılması evresidir: SSCB'de konünist 
kuruluşun başarıları, bir dizi Avrupa ve Asya 
ülkesinde sosyalizmin utkusu, Küba Devrimi'nin 
utkusu, sömürge sisteminin yıkılışı ve bir dizi 
Afrika ve Asya ülkesinin kapitalist olmayan bir 
perspektifi seçmesi, emperyalizmin kendi kalelerin- 
de mevzilerinin sürekli bozulması.” (Zaradov, 
Leninizm ve Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş, 
Temel Yay. 1976, s. 65, 66). 


Sovyet revizyonizminin görüşüne göre, “kapitaliz. 
min genel bunalım” çağı veya kapitalizmden sosyaliz. 
me geçiş çağı 1917 Ekim Devrimiyle başlar ve bu çağın 
belirleyici gücü sosyalist sistemdir. Sosyalist sistemin 
öncüsü ise Sovyetler Birliği'dir. Bu çözümleme ise şu 
sonuca gitmektedir: 

“Uluslararası planda baş (principal, ) çelişki, sosyalist 
karşıya getiren 


mız çağın ana çelişkisi), kapitalizmin genel bunalmına da en belirgin damgasını vurmaktadır 
“Kapitalizmin genel bunalımı derinleşiyor” (Yeni 
Çağ, Eylül, 1974, 8.728) 


“Proletarya ile burjuvazi arasında karşılıklı ilişkiler 
de yine yeni bir biçim aldılar; Savaşım, şimdi 
kendini devletlerarası, sosyalist ve kapitalist, iki 
sistem arasında bir savaşım olarak göstermekte ve 
sosyalist sistemin yeni utkular kazandığına tanık 
olmaktadır... Bu çelişki şimdi dünyanın kaderinin 
sonuç belirleyici çelişkisidir.” (Zaradov, 8.88) 


Sovyet revizyonistlerine göre kapitalizmin genel 
bunalımı, sosyalist sistemin ve özellikle SSCB'nin 
mücadelesi sonucunda derinleşmektedir. 


Kapitalizmin genel bunalımı (Sovyet tezine göre) II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci evresine girer. 1959-1960 
yıllarında ise üçüncü evreye geçilir. 1960 Zirve Toplantısı 
Bildirgesinde şöyle deniliyordu» 


kapitalizmin genel bubranının gelişmesinde yeni 
ir aşamanın başladığını gösteriyor.” (a.g.e. , 8.39) 


Sovyet tezine göre 1969 yılında üçüncü evre devam 
ediyordu. 1969 Zirve Toplantısı Bildirisinde şöyle 
denilmiştir: 


“беге! bunalımı derinleşen emperyalizm, pek çok 
ülke halklarını baskı altında tutmakta, barış ve 
topirmsal ilerleme için büyük bir tehdit olmakta 
devam etmektedir” (a.g.e., 8.110) 


Sovyet ideologları, emperyalizm çağının 1917'dn 
sonraki dönemine “kapitalizmin genel bunalımı” domek 
te ve bu dönemdeki bütün gelişmeleri Sovyetler Birliği 
olgusu ile açıklamaya çalışmaktadırlar. Halbuki çağımıza damgasını vuran ve 1917 Ekim Devrimini mümkün 
kılan emperyalizmdir. Yani çağımız, Leninizmin İlkelerin 
de Stalin'in formüle ettiği tabirle, emperyalizm ve 
proleter devrimleri çağıdır. 


Emperyalizm çağı, kapitalizmin genel Бипаша 
çağıdır. Kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüştüğü, 
asalaklaştığı, parazitleştiği, gericileştiği çağdır. Kapitalist üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gelişimi önünde 
bir engel oluşturmaya başladığı çağdır. Kapitalizmin 
mezarını kazma işine sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin 
balklarıyla emperyalist ülkelerdeki tüm emekçilerin 
katıldığı çağdır. Emperyalizm çağı, proleter devrimleri 
çağıdır. Mahir Çayan arkadaşın formüle ettiği genel 
bunalım teorisi bu Leninist tespitlere dayanmaktadır. 


Bu iki ayrı görüş, iki ayrı sloganda formüle 
edilmiştir. Zaradov da bu ayrıma işaret etmekle beraber, 
temeldeki farklılığı ele almamaktadır. 


“Çağdaş dönemi, mekanik bir biçimde emperyalizm 
ve proleter devrimleri çağı olarak nitelendirenlerle de 
hem fikir olunamaz. Ekim Devrimini izleyen çağın 
emperyalizm ve proleter devrimleri çağı olarak 
tanımlanması Marksist bir tanımdır. Zamasın 
sınıfsal güçler oranını doğru olarak yansıtıyordu ve 
genç komünist partilere kılavuzluk etmişti. Bununla 
birlikte, bu tanım, yeni tarihsel çizgileri, yeni bir 
etkenin -sosyalist sistem- belirleyici bir etki yaptığı 
kapitalizmden sosyalizme devrimci geçişin güncel 
koşullarını dikkate almamaktadır.” (Zaradov, 8.101) 


Genel bunalım teorisindeki bu iki görüşün formüle 
edildiği iki ayrı slogan da “bütün ülkelerin işçileri, 
birleşiniz!” sloganı ile “bütün ülkelerin işçileri ve ezilen 
halklar, birleşiniz!” sloganıdır. Lenin 1920 yılında 
yaptığı bir konuşmada, Komünist Manifesto'da “bütün 
ülkelerin işçileri” olarak geçen sloganın emperyalizm 
çağında yerini daha geniş cepheyi formüle eden yeni 
slogana bıraktığını söylemiştir. (Bak. Doğu'da Ulusal 
Kurtuluş Savaşları, 6.468). Fakat Sovyet revizyonistleri 
ve TİP.TSİP.TKP eski sloganı israrla kullanmaktadır. 
Bu israrın nedeni, geri bıraktırılmış ülke halklarının 
sosyalizm yolundaki kurtuluş mücadelelerinin küçümsenmesidir. 


Emperyalizm çağı, kapitalizmin genel bunalım 
çağıdır. Genel bunalım evrelere bölünür. Birinci evre, 
Birinci Dünya Savaşına kadarki dönemdir. Bu evrede 
keskinleşen çelişkiler, Birinci Dünya Savaşıyle geçici 
olarak çözümlenir. Bu savaş ise Çarlık Rusya'sından 
Sovyetler Birliği'nin doğmasında önemli bir rol 
'oynar.İkinci evre, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan 

Dünya Savaşı'na kadar sürer. Bu dönemin 
belirleyici özellikleri sosyalist bir ülkenin varlığı ve 
geribiraktırılmış ülkelerde ulusal ve toplumsal kurtuluş 
Savaşlarının başlamasıdır. Sömürgelerin çoğu empery: 
itlerin açık işgalindedir. Fakat yükselen halk kurtuluş 
savaşları, emperyalizmin, sörürgelere göstermelik bi 
malik verme eğilimini ortaya çıkarmıştır. Emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi ise 1945'lerden sonra 
"başlar. Özellikle Çin ve Vietnam Halk Kurtuluş 
“Savaşlarının sonucunda sömürge ve yarı sömürgelerdeki 
halk kurtuluş savaşları yükselir. Gerek bu gelişime, 

sk de emperyalist ülkelerdeki sermaye fazlası ve pazar 
sorunlarının boyutlarının büyümesine bağlı olarak, 
İsömürgelerdeki açık işgal gizli işgale dönüşür ve bu 
kelerde dışa bağımlı çarpık bir sanayileşme yaratılır. 
ıperyalizm, yeni sömürgelerde oluşan oligarşilerin 
içinde yer alır, Ülke emperyalizme bağımlı oligarşilerin 
erli ordularınca işgal edilir. Yeni-sömürgelerin emperyaizme bağımlılığı giderek artar. (Hem Sovyet, hem Çin 
bunun tam tersini, “ülkelerin bağımsızlık 
iliminin ağırlık kazandığını” iddia etmektedir.) 


Son yıllarda Sovyet emperyalizm tahlillerinde 
bunalım dönemi" tezi de geliştirilmektedir. 
İn lim ramak э 


u (détante) 

yeni bir bunalım 

girmiştir. Bu yeni dönemin özelliği, “politik 

êm kazanan kalkmmakta olan ülkelerin 

bağımsızlığı da kazanmakta” olması ve 

'nin emperyalist sistem içindeki öncülüğünü 

rmenidir, Bu tavra, OPEC ülkelerinin tavrı örnek 

rak gösterilmektedir. (İşin ilginç bir yanı da şudur: 

peryalizm tahlillerini Sovyetlerin tezinden (acilen) 

“bir çizgi de Türkiye'de bu “dördüncü bunalım 
" расам 

miştir.) 


Halbuki bugün Asya'nın, Afrika'nın, Latin Ameri- 
&'nin dört bir köşesinde milyonlarca insan emperyaliziy için kan ve ateş içinde mücadele etmektedir. 
imporyalizme her geçen gün yeni darbeler indirmekte- 


tezine göre günümüzde 
izm değişmiştir. 


tezine göre, kapitalizm II. Dünya Savaşındeğişmiştir. Bu değişiklikteki апа etken 
er Birliği'nin öncülüğündeki sosyalist sistemdir. 
ında Sovyetler Birliği'nde yayınlanan bir kitapta 


aş kapitalizm, ‘klasik’ serbest-rekabetçi kapi- 
Yanı sıra bu yüzyilin ilk on yıllarındaki 
kapitalizmin de karşıtı olarak, rekabet 
ri iki dünya sisteminin bulunduğu bir 
varolmak ve gelişmek zorundadır. Bu ise 
lünyadaki tüm süreçler üzerinde derin 
maktadır. 


i kapitalizm, süratle gelişen bilimsel ve teknolojik 

evrime uyum sağlayabilmek için elinden geleni 

dır. Bilimsel ve teknolojik devrimin 

í, eğitim ve işletme yönetimi ve tüm 
yapı üzerinde büyük bir etkisi vardır, 


hu kapi niteleyen özellikler, üretimin yogunп ve sermayenin merkezileşmesinde benzeri 
niş aşama, ekonominin benzeri görülmemiş 
de tekelleşmesi ve burjuva devletinin rolündeki 
artıştır. Diğer bir deyişle, yüksek düzeyde 

tekelci devlet kapitalizmidir. 
etkenler günümüz kapitalizminin stratejiel niteliklerini belirlemiştir.” 
Günümüz Kapitalizmi: Yeni Gelişikiler, Progress Publishers, 1974, 


DAYANDIĞI DÜNYA 


“SBKP Merkez Komitesi'nin 24. Kongreye sunduğu 
raporda şöyle denilmektedir. 

“Günümüz kapitalizminin özellikleri, büyük ölçüde, 
kapitalizmin kendisini dünyadaki yeni duruma 
uydurmaya çalışması gerçeğinden kaynaklanmaktaёг." Bu durumun en önemli ve temel niteliği (ki bu 
durumun özünü belirlemektedir), iki sistem (kapitalizm ve sosyalizm) arasındaki yarışmanın devasa 
çapı ve bunlar arasındaki çelişkinin çağımızın 
belirleyici çelişkisi olarak ortaya çıkmasıdır” (8.17, 
N-Inozemtsev.) 


Revizyonist teze göre, bu yapı ise emperyalistler 
arasında bir savaş olasılığını ortadan kaldırmakta ve 
emperyalist bütünleşme sürecini hızlandırmaktadır. 
Emperyalistler arasındaki çelişkilerin artmasına rağmen 
bütünleşme eğiliminin ağır basmasının nedeni ise 
sosyalist sistemin ve özellikle SSCB'nin varlığıdır. Bu 
durum ise emperyalizmin genel bunalımını daha d: 
derinleştirmektedir. 


1969 Zirve Konferansı Bildirgesinde şöyle deniyordu: 


“Çağımız, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır... 
Emperyalizm ve sosyalizm arasında gelişen, dünya 

düzeyindeki temel çelişki, gittikçe keskinleşmektedir. 
İki dünya sistemi arasındaki çatışmanın keskinleş. 
mesi koşulları altında kapitalist güçler, kendi 
aralarındaki çelişme ve bölünmelere karşın, güçlerini 
birleştirerek, sömürü ve baskı sistemlerini ayakta 
tutma, yitirdikleri durumlarını yeniden ele geçirme 
yollarını araştırıyorlar” (1969 Zirve Konferansı, 
Habora Yay.. 8.17) 


Revizyonist teze göre emperyalist politikanın 
bütünleşme eğilimi karşısında sosyalizm taraftarı güçler 
de birleşmeli ve enternasyonal olmasa bile tek bir strateji 
izlemelidirler. Zaradov bu görüşü şöyle dile getiriyor: 


mperyalizm ekonomik, ideolojik, askeri, politik, 
toplumsal ve kültürel alanlarda devrimci harekete 
darbe indirmeye çalışmaktadır. Emperyalist strateji toplu bir strateji olarak ele alınmalıdır. 


Bu durumda, emperyalistlerin çabalarını boşa 
çıkarmak için uluslararası işçi sınıfı zorunlu olarak 
ortak eylemler, tek bir strateji yürütmek zorundaве, (Zaradov, 8.404) 


Emperyalizme karşı bu “tek bir stratejiyi” kim 
çizecek ve yürütecektir? Revizyonistlere göre, emperya- 
Бате karşı genel mücadeleyi sosyalist sistem yürütecektir. Enternasyonal yoktur. ama emperyalizmin “toplu 
stratejisine” karşı emperyalizmi genel bunalıma sokan ve 
bu bunalım derinleştiren sosyalist sistemin öncülüğünde 
tüm dünya devrimcilerinin mücadele vermesi gerekmektedir. Revizyonist teze göre, emperyalizmi sosyalist 
sistem gerilettiğinden dolayı, dünya devrimci hareketinin asıl gücü sosyalist sistemdir. Dünyadaki tüm 
komünistlerin görevi dünya sosyalist sistemini güçlengirmektir. Zaradav bu isteklerini açık olarak belirtmekte- 


“Dünya devriminin gelişmesinde aslolan bugün 
dünya sosyalizmini, sosyalist sistemi her bakımdan 
güçlendirmektir. Proletarya enternasyonalizmi ilkeerinin kararlı savunucuları bunu kendilerine görev 
bilmektedirler. Dünya sosyalist sistemine kara çalan 
kimse, ister istemez milliyetçi konumlarda yer alır.” 
(Zaradov, зай) 


Revizyonizmin dünya devrimi için çizdiği stratejiyi 
kavrayabilmek için bir soru daha sormamız gerekiyor: 


Sovyetler Birliği'nin bu yapı içindeki yeri nedir? 


 Zaradov bu soruya oldukça mütevazi bir cevap 
veriyor: 
“Dünyada devrimci gelişme üzerinde sosyalist 
sistemin etkisi özellikle.... Sovyetler Birliği'nin 
rolüne dayanmaktadır.” (Zaradov, 5.339) 
TKP Genel Sekreteri 1. Bilen ise, 42 yıllık mültecilik 
‘ve “memur devrimciliğin” alışkanlığıyla Sovyetler 
Birliği'ne ve Brejnev'e övgüler düzüyor. 


29-30 haziran tarihlerinde Berlin'de düzenlenen 
Avrupa Komünist ve İşçi Partileri Konferanslarında 
İ. Bilen Konferans Bildirisini eleştirerek şöyle 
diyordu: 

“Dünya devrimci sürecinin ana güçleri sayılırken 
Sovyetler Birliği'nin adı amılmıyor. Oysa dünya 
devrimci sürecinin ana gücü ve temel dayanağı 
Sovyetler Birligi'dir. Yeni Çağ, Haziran 1976, 8.540 


1. Bilen, 70. doğum yıldönümü nedeniyle Brejnev'e 
gönderdiği kutlama mesajında da bu anlayışını dile 
getiriyor. 

"Barış, özgürlük, ulusal bağımsızlık, sosyalizm 

uğrunda Türkiye işçi sınıfına, Türkiye halkının 

Türkiye Komünist Partisi'nin yürüttüğü savaş 


yolunu, siz, L.İ. Brejnev yoldaş aydınlatıyorsunuz” 
İ.Bilen Yeni Çağ, Aralık 1976, 6.1092 


Leninist ilkelere göre bütün partilerin eşit olduğu bir 
yapıda Ürün dergisindeki bir yazıda bile Sovyetler Birliği 
Komünist. Partisi'nin öncülüğü savunulabilmektedir. 


“Bütün bunlar, bize SBKP'nin yalnızca Sovyet 
halkının değilbütün uluslararası işçi sınıfının 
(özellikle ideolojik anlamda) Marksist-Leninist 
öncüsü olduğunu göstermektedir.” 

Cezmi Anıl, “20. Kongreden 25. Kongreye Kadar 
Ürün, No 20, Şubat 1976, s17 


Sovyet revizyonistlerinin savunduğu ve Türkiyeli 
revizyonistlerin sahip çıktığı tezleri şöylece özetleyebili. 
rize 


Çağımıza damgasını vuran olgu sosyalist sistemle 
emperyalist sistem arasındaki çelişkicir. Bu mücadele 
emperyalizmi geriletmekte ve gerek kapitalist ülkelerin 
işçi sınıflarının, gerek “kalkınmakta olan ülke 
halklarının mücadelelerini güçlendirmektedir. Çağımız 
kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır ve bu sürecin 
belirleyicisi sosyalist sistemdir. Enternasyonal yoktur, 
ama sosyalist sistemin üstlendiği görevler, onu dünya 
devrimci hareketinin öncüsü yapmaktadır. Dünyadaki 
tüm sosyalistlerin görevi emperyalizmi geriletmektir. 
Bunu gerçekleştirecek asıl güç sosyalist sistem olduğuna 
göre, sosyalistlerin görevi her şeyden önce sosyalist 
sistemi güçlendirmektir. Sosyalist sistemin ana gücü ise 
Sovyetler Birliği'dir. Bu revizyonist dünya tahlilinin 
doğal sonucu ise İ.Bilen gibilerinin Leninizme aykırı 
olarak söyledikleri ve yaptıklarıdır. 


Bugün ulusal kurtuluş mücadelelerini toplumsal 
kurtuluş doğrultusunda sürdüren milyonlarca i 
emperyalizme ve yerli ortaklarına karşı aktif silahlı 
mücadele vermektedir. Dünyadaki baş çelişki, emperyalizmle geri bıraktırılmış ülkelerdeki halk kurtuluş 
hareketleri arasındaki çelişkidir. Sovyet tezi, temel 
çelişkiyi mutlak olarak almakta ve baş çelişki tahlilini 
reddetmektedir. Çin tezi ise, temel çelişkiyi, sinif 
mücadelesi özünü reddetmektedir. Bugün emperyalizmi 
gerileten güç, tek tek ülkelerde yoğun silahlı mücadele 
içinde yürütülen halk kurtuluş savaşlarıdır. Dünyadaki 
baş çelişkinin revizyonistler gibi değerlendirilmesi dünya 
sosyalist hareketine büyük bir darbe indirmektedir. 


Ви genel yaklaşımdan sonra modern revizyonistlerin 
dünyayı değiştirme, daha doğrusu mevcut güçler 
dengesini sürdürme yolunda önerdikleri strate 
bakabiliriz. 


2.S0VYET REVİZYONİSTLERİ DÜNYAYI NASIL 
DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR? 


Sovyet ideologlarına göre dünyada üç devrimci güç 


(1) Sosyalist sistem, (2) Gelişmiş kapitalist ülkelerin 
proletaryası,(3) Ulusal kurtuluş savaşları. Sovyet tezine 
göre, emperyalizmi gerileten belirleyici güç Sosyalist 
sistem ve SSCB'dir. Diğer iki alandaki başarılar 
sosyalist sistemin yardımına bağlıdır. Bu görüş, devrim 
yolunda olan ülkenin devrimcilerinin kendi halkına 
güvenmeyi birakıp, Sovyetler Birliği'nin güçlenmesine 
yardımcı olmasına kadar gitmektedir. Bu tez dünya 
devrimci hareketine yaymaya çalıştığı pasifizm nedeniyle 
ihanet içindedir. SBKP'nin önde gelen ideologu Zaradov 
şöyle diyor: 
“Tarihin akışı, dünya devrimci hareketinin her yeni 
başarısı en başta sosyalist sistemin, özellikle 
Sovyetler Birliği'nin gücüne ve kudretine, sosyalist. 
ülkelerin tüm dünyada barış ve ilerlemenin kaderi 
üstündeki etkisine bağlıdır. İşçi hareketinin strateji 
ve taktiğini işleyebilmek, anti-emperyalist savaşıтап eğilimlerini kavramak ve her ülkenin özgül tarih 
bağlamını dikkate alarak bu savaşımın izlemesi 
gereken doğru yolu belirlemek için dünya sosyalist 
sisteminin (ve en başta Sovyetler Birliği'nin) rolünü. 
aydınlatmak son derece önemlidir.” 
Zaradov, 5.822 
Dünya proletarya hareketinin birleşik gücü emperyalizmi ortadan kaldıracaktır.Ancak bugün dünya 
devrimci hareketini geliştiren güç geribiraktırılmış ülke 
halklarının kurtuluş mücadelesidir. Sosyalist 
ülkelerin bu hareketlere yardımı önemlidir. Апи 
belirleyici değildir. Belirleyici olan unsur hareketin kendi 
özgücüdür. 
Zaradov şöyle devam ediyor: 


“Kapitalist ülkelerin emekçilerinin özellikle demukmasalları э yapam düseyine ilişkin kazanımları 
ğruya sosyalist піва 

= EET sosyalist kampın. ekimine 


“İşçi hareketinin kazandığı başarıların her şeyden 
önce, bizzat varlığıyla ekonomik, toplumsal ve 
askeri alanlarda burjuvazinin politikasını dizginleуеп sosyalist ülkelerin başarılarına bağlı olduğu 
besbelli değil midir?” Zaradov, 8.338 


Sovyet revizyonistleri, uyguladıkları yumuşama 
(dötante) ve emperyalizmle işbirliği ve yarışma politi 
larıyla emperyalizmin güçlerini hareketsizleştirdiklerini 
ve karşı-devrim ihraç etmesine engel olduklarını iddia 
ediyorlar. 

“Dünya sosyalizminin uluslararası devrimci hareke- 


tin akışı üzerindeki etkisi sosyalist ülkelerin 
emperyalizmin güçlerini hareketsizleştirmesi, onun 
karşı devrim ihraç etme girişimlerini dizginlemesi, 


kapitalist ülkelerin ve eski sömürgelerin emekçilerinin emperyalizme ve iç gericiliğe karşı verdikleri 
savaşımın koşullarını iyileştirmesi, olgusunda görülmektedir.” 


Zaradov, 8.335 

Emperyalizm bugün bazı mevzilerini terketmek 
zorunda kalmışsa, bunun nedeni rahat odalarından 
dünya devrimci hareketini yönetmeye kalkan revizyonistler değildir. Asya, Afrika, Latin Amerika'nın 


kahraman halkları emperyalizmi silahlı mücadeleleriyle 
geriletmişlerdir ve geriletmektedirler. Ve emperyalistler 
hiç de hareketsiz durmamaktadırlar. Sosyalist ülkelerin 
politikalarının emperyalist saldırganlığı durdurduğunu 
ileri sürmek, ölüm pahasına mücadele edenlere en büyük 
saygısızlıktır. Emperyalistler yarı-sömürgelerin çoğun- 
da artık açık işgale gitmemektedirler. Yar sömürgelerin 
çoğu artık emperyalizmin de içsel bir olgu olmasıyla 
içinde yer aldığı oligarşik diktalarca yönetilmektedir. 

Ülkeyi emperyalist ordu değil, oligarşinin yerli ordusu 
işgal etmiştir. CIA bu ülkelerde cirit atmakta ve yerli 
gerici güçleri yönetmektedir. Şili olayı emperyalist 
Büçlerin hareketsizleştirilmediğinin kanıtıdır. Türkiye'de 
aylardır görülen gelişmeler de karşı-devrim konusundaki 
Sovyet tezini yalanlamaktadır. 

Sovyet revizyonistlerinin iddialarına ilişkin başka 
bir açık da, emperyalistlerin özellikle son yıllarda 
uyguladığı stratejidir. Devrimci Yol'un birinci sayısında. 
ki Zaire yazısında belirtildiği gibi, emperyalistler bi 
ülkedeki devrimci hareketi ezmek için, bir veya birkaç 
başka yeni-sömürgeyi kullanmaktadırlar. 


Son yıllarda bunun bir çok örneği görülmüştür: 
Endonezya'nın Doğu Timor'u işgali; Angola iç 
ında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tutumu, Batı 
Sahra'daki Fas ve Moritanya işgali; Dofar gerillalarına 
karşı İran Şahının yürüttüğü mücadele; Zaire'ye bir çok 
yeni-sömürge ülkenin müdahalesi. 


a.Emperyalizm nasıl gerlleiliecek 


Sovyet 
özetlenebilir: 


Günümüzde emperyalizmi , geriletecek ana güç 
alist sistemdir. Emperyalizm, sosyalist sistemin 
ekonomik alanda verdiği mücadeleyle zayıflayacak, 
kitlelerin gözünde deşifre olacaktır. Ekonomik тайса‹ 

lenin daha başarıyla verilebilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için ise soğuk savaş önlenmeli ve farklı toplumsal 
sistemler arasında gerginlik değil, yumuşama (detante) 
egemen olmalıdır. Sosyalist sistemin yaratacağı bu 
ortam, gelişmiş kapitalist ülkelerde ileri demokrasi 
“kalkınmakta olan ülkelerde” de kapitalist olmayan yol 
aracılığıyla sosyalizme geçişin koşullarını yaratmakta. 
dır, Bu planın çalışmasının temel bir unsuru, dünyayı 
'mahvedecek bir termonükleer savaşın engellenmesidir. 


revizyonistlerinin tezleri şu şekilde 


Sovyet revizyonistlerinin önerdiği bu strateji, 
emperyalizmi geriletmeyi değil, Sovyetler B'eliği'nin 
Leninizme göre üstlenmesi gereken enternasyonalist 
görevlerin üstünü örtmeyi amaçlamaktadır. Bu strateji 
mevcut güçler dengesini korumaya yöneliktir. Bu 
i dünya devrimci hareketini değil, Sovyetler 
'ndeki milliyetçi-revizyonist eğilimleri güçlendir. 
meyi amaçlamaktadır. Bu milliyetçi-revizyonist sapma- 
nin апа niteliği, Sovyetler Birliği'ni dünyanın merkezi 
sanmaktır. 


Sovyetler Birliği'nin dış politikası da bu anlayışla 
belirlenmektedir. Bir Sovyet yazarı şöyle diyor: 
“Sovyetler Birliği'nin dış politikasındaki büyük 
amacı, Sovyetler Birliği'nde sınıfsız bir toplum 
kurmak, dünya sosyalist sisteminin gelişimi için 
barışçı koşulları sağlamak ve insanlığı yıkıcı bir 
aş tehdidinden kurtarmaktır. Bu amaç, kuşku 
suz yeryüzündeki tüm halkların çıkarlarına uygundur.” 
(İvanov Lenincilik ve Sovyetler 
Politikası, Konuk yay., .161.) 
Sovyet revizyonistlerinin sadece dış politikada 
değil, politikanın tüm alanlarında da Sovyetler Birliğini 
dünyanın merkezi kabul etme yaklaşımı vardır. 


Birliği Dış 


b.Sosyalist kampın ekonomik başarıları 
vegene! bunalım an 


Soyyet revizyonistlerine göre emperyalizmin genel 
bunalımı, sosyalist sistemin ekonomik başarıları karşısında giderek derinleşmektedir. Emperyalist ülkelerde 
işsizlik ve pahahlık artarken ve ekonomik büyüme çok 


yavaşken, sosyalist ülkelerde böyle sorunlar yoktur. 
Sosyalist ekonomilerin ilerlemesi (planlı ekonomiye bağlı 
беа) Sürekli bir çizgi izlemektedir. Arzumanyan şöyle 
ror: 
"Bütün sosyalist kampın ekonomik başanları, 
dünya kapitalizminin buhranını daha da artırmaktadır. Son on Yıllık ekonomik yarışma boyunca 
Sovyetler Birliği ile Birleşik Devletler ve dünya 
sosyalist sistemi ile dünya kapitalist sistemi 
arasındaki kuvvetler oranında köklü bir değişiklik 
olmuştur. Kapitalizm gittikçe derinleşen genel bir 
buhrana gömülürken, sosyalizm üretici güçlerin dev 
adımlarla ilerlediği bir devreye girmiştir. Sosyalizm, 
kapitalizmi ekonomik planda geriletmekte ve 
boyuna yeni mevziler ele geçirmektedir. ...İki sistem 
arasındaki ekonomik yarışmada gelişme ritmleri 
Sorunu, tayin edici bir rol oynamaktadır.” 


(Arzumanyan, Dünya Kapitalizminin Bugünkü 
Buhramı, 8.7.8) 

Revizyonistlerin bu tezleri kendiliğindencilik ve 
екопотігте dayanmaktadır. 


Revizyonistlerin mantığına göre, sosyalist ekonominin başarıları özellikle gelişmiş kapitalist ülkeler 
halklarının sosyalist düşünceyi benimsemelerine yol 
açacaktır. Soğuk savaş da olmadığından emperyalistler 
komünizm aleyhinde büyük kampanyalar yürütemiyi 
ceklerdir. Uluslararası yumuşama politikası aracılığıyla 
komünistlerin ağızlarından kan damlayan caniler olmadı. 
41 geniş kitlelere anlatılabilecek ve böylece bu ülkelerde 
sosyalizme barışçıl yoldan geçmenin şartları hazırlanacaktır. 


Bu mantığın anlamamakta israr ettiği bir nokta 
vardır. Sosyalizmin ekonomik başarıları aracılığıyla 
kapitalist ülkelerde buhranı derinleştirmek ve yumuşama 
politikası aracılığıylada halkı sosyalizm doğrultusunda 
bilinçlendirmek ayrı şeydir. bu halkın iktidarı burjuvazinin elinden alması ayrı şeydir. Kitleleri bilinçlendirmenin 
en doğru yolu, onları sınıf mücadelesi içinde eğitmektir. 
Sosyalist ülkelerin saldırgar olmayan politikası bunu bir 
ölçüde etileyebilir, ama belirleyici değildir. Diğer 
taraftan kitlelerin sosyalizmi istemeleri de iktidarların 
barışçıl yoldan değişeceği anlamına kesinlikle gelmez. 
Angola halkı ülkedeki emperyalist işgalin kalkmasını çok 
'daha fazla istiyordu, ama onlar istiyor diye kimse onlara 
bu hakkı vermedi. Kendileri silahlı mücadeleyle söke 
söke aldılar. 


Arzumanyan şöyle devam ediyor: 


“İki sistem arasındaki ekonomik yarışma, günümüzde kapitalizmle sosyalizmin mücadelesinde en 
önemli cepheyi teşkil etmektedir. Bu yarışmada 
sosyalizmin attığı her ileri adım dünya emperyaliz. 
mine yeni bir darbe indirmekte, onun siperlerinde 
yeni bir gedik açmaktadır. Emperyalizmin ideologları ve politikacıları, bu yarışmada bütün bir 
toplumun kaderinin söz konusu olduğunu çok iyi 
bilmektedirler.. Burjuva politikacıları ve iktisatçıları, sosyalizmin ilerlemelerinin bütün dünyanın 
sosyalist ekonomi şekillerine geçmesi sonucunu 
vereceğini anlamaya başlıyorlar... Kapitalist dünya 
nın aklı başında ideologları, sosyalizmin ekonomisini daha iyi yönettiğini, üretimi daha hızlı 
geliştirdiğini, daha iyi sonuçlar elde ettiğini 
görüyorlar. Kendi sosyal rejimleri için gördükleri 
asıl tehlike budur.” 
e., 8.10-11) 
Revizyonistlerin bu tezleri başka metinlerde de dile 
getirilmiştir: 
“Dünya sosyalist sisteminin, anti-emperyalist güçlerin ortak davasına katkısı, her şeyden önce onun 
ekonomik potansiyelinin artmasıyla kendini göstermiştir.” 
(1969 Zirve Konferansı Bildirisi, 8.39) 


“Dünya sosyalizmi yeni sosyo-ekonomik ilişkiler, 
büyük ekonomik başarılar göstermektedir. Bu onun. 
etkisinin birinci ve başlıca nedenidir." 

( Zaradov, в.333) 


Dünyanın önde gelen revizyonist düşünürleri 

arasında yapılan bir tartışmada da bu konu şöyle 

vurgulanmaktadır: 
“Tartışmaya katılanlar, iki sistem arasındaki 
mücadelenin bir biçimi olan yarışma ile, dünya 
güçleri oranı arasındaki diyalektik karşılıklı baglantmm diğer yanlarına da dikkati çektiler. Son 
tahlilde, bu oranın sosyalizmin lehine değişmesinin 
esası, sosyalist ekonominin kazandığı başarılardır. 
kapitalist ekonomiyle yarışmasında ulaştığı kazanımlardır. Ve dünya güçler dengesinde böylece 
meydana getirilen değişiklikler de, ekonomik 
yarışmanın öneminin daha da artmasına yol 
açmaktadır. 


(İki Dünya Sistemi Arasındaki Yarışma”, Ürün, 
No.18, S.59-60, Aralık 1975) 


Baş ve temel çelişkilerin saptanması, bir siyasi 
çizginin tüm dünya görüşünü özetlemektedir. Yukarıda- 
ki bölümlerde görüldüğü gibi, dünyada baş çelişkinin 
emperyalist sistemle sosyalist ülkeler arasında (ve daha 
da öte ABD ile SSCB arasında) saptanmasının doğal ve 


zorunlu sonucu TKP çizgisidir. 


paklanmaktadır, Sovyetler Birliğini dünyanın merkezi 
olarak görmektedir. Dünya devrimci hareketini güçlendirmeyi değil, mevcut güçler dengesini sürdürmeyi 
amaçlamaktadır. 


Dünyadaki ve Türkiye'deki revizyonistler meseleye 


devrimci hareketinin belirleyici unsuru değildir. Asya, 
Afrika ve Latin Amerika kırlarında milyonlarca insan 
sömürünün olmadığı bir düzen çarpışırken, 
Sovyetler Birliğinde inek başma süt veriminin artması 
veya tavuk başıma yumurta sayısının yükselmesi dünya 
devrimci hareketini geliştiren unsurlar olamaz. Dünya 
devrimci hareketini daha ileri mevzilere götürecek güç, 
işçi sınıfının önderliğindeki halk kurtuluş savaşlarıdır. 


Revizyonistler, emperyalizmi ekonomik alandaki 
mücadeleyle gerileteceklerini iddia ederken, tüm politikalarını bu stratejiye göre belirlemekte ve dünyadaki tüm 
komünistlerden de bu strateji doğrultusunda hareket 
etmelerini enternasyonalizm adına istemektedirler. 


Bu enternasyonalizm değil, milliyetçi.revizyonist 
bir sapmadır. 
Bu sınıf mücadelesinin inkarıdır. 


Bu Leninizmin devlet ve devrim teorilerinin 
inkarıdır. 

Devrimci Yol Bildirgesi'nde açıklandığı gibi görünüşte farklı olmalarına rağmen, revizyonist-milliyetçi 
malarda birleşen SBKP ve ÇKP çizgileri dünya 
sosyalist hareketine büyük bir zarar vermektedir. 

“Emek sermaye çelişmesi çağımızın temel çelişmesidir. Bunun bir ifadesi olarak dünya çapında 

proletarya ile burjuvazi ve de sosyalizmle emperyaizm arasındaki çelişme nihai tayin edici bir muhteva 
çelişme). Bunun yanında 
temle sömürge, yarı-sö. 
mürge ülkeler arasındaki çelişme temel çelişmenin 
çözümünü tayin edici önemde etkileyen bir çelişme 
(baş çelişmeğdir. 


“SBKP görüşlerinde sosyalizm ile emperyalizm 
arasındaki çelişme (ana çelişme olarak) tek başına 
belirleyici kabul edilmekte, bu çelişme de giderek 
Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki çelişmeye 
indirgenmektedir. Bu suretle ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin ve halk kurtuluş savaşlarının rolü 
ikincil ve tali bir duruma düşürülürken, herşey ABD 
йе Sovyetler arasındaki yarışma ve rekabete 
bağlanmaktadır. Kapitalist olmayan yol, “halktan 
yana” burjuva hükümetleri, ileri deme'crasi ve de 
toplumsal ilerleme safsatalarının hareket noktası 
burasıdır. 


“Öteyandan ÇKP'nin dünya değerlendirmesi dı 
Marksizm-Leninizm'in aynı şekilde kökten inkarına 
dayanır. 


“Bu tahlile göre dünya 3 kategori altında toplanıyor. 

Birincisi “ikisüper devlet” diye ifade edilen 
Sovyetler ile ABD tarafından oluşturuluyor. İkinci 
kategoriyi diğer “ileri-kapitalist”” ülkeler oluştur 
yor. Üçüncüyü de Şili'den İran'a Mısır'dan.Çin'e 
kadar tüm “üçüncü dünya!” Bu tahlile göre iki 
süper devletle 2. ve 3. dünya arasındaki çelişme baş 
gelişmedir. İki süper devlet içinde de baş tehlike 
Sovyetler Birliğidir. “Üç dünya” tahlili her şeyden 
önce proletarya-burjuvazi çelişmesini ve bunun 
dünya çapındaki ifadesi olan sosyalizmle emperyalizm arasındaki çelişmeyi ihtiva etmeyen, sınıfsal 
temele dayanmayan bir tahlildir. 


“Bütün bir tarihi döneme (emperyalist döneme) 
damgasını basan çelişme ihmal edilmekte, empery, 
list-kapitalist sistemin alternatifini oluşturması 
gereken bütün bir sosyalizm güçleri üçüncü dünya 
içinde bir alt başlık olarak ele ahnmakta, tali plana 
itilmektedir. 

“Bugün sosyalist. ülkelerin bir çoğuna revizyonist 
çizgilerin egemen olmasının yarattığı “korku 
ÇKP'nin (ve takipçilerinin) leninist tahlillerden 
uzaklaşmasına yol açmıştır. “Üç dünya” tahlili 
dünya proletarya hareketine tali bir yer veren 
kategorik yaklaşımla milliyetçi bir tahlil olmaktan 
öteye gidememektedir. 


“ÇKP'nin bu tahlili üzerine gelişen politikaları 
herşeyi “baş tehlike sosyal emperyalizm”e karşı 
olma noktasından ele almakta; en gerici anti-sovyetik hareketlerin ve (NATO v.b. gibi) emperyalist, 
politikaların desteklenmesine kadar varmaktadır. 
Ve işte tam bu noktada bu politika sosyal şoven, 
sosyal emperyalist bir muhtevaya bürünmektedir. 


Bugün ÇKP yanlıları “İki süper devlet” arasında bir 
savaş çıkması ihtimalini esas alan bir politika 
izlemektedir. 


“(...) Bugün kuşku götürmez şekilde ortadadır ki, 
přoleter enternasyonalizmine giden yol, uluslararası 
plandaki revizyonist-milliyetçi sapmaların kuyruğuпа takılmaktan değil, bu sapmalara karşı tüm 
burjuva ideolojilerinin etkilerinden bağımsız proleter devrimci hareketin mücadele bayrağını yükseltmekten geçmekter 


(Devrimci Yol, BİLDİRGE, sf: 11,12,13) 
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Bildirge'de “ÇKP'nin bu tahlili üzerine 
gelişen politikaları ise herşeyi ‘Baş 
tehlike sosyal emperyalizme! karşı olma 
noktasından en gerici anti 


МАТО vb. 
jempe politikal 
agir epar ун tam 

ш по! sosyal şoven, 
га\ е! t bir muhtevaya büimi a Ba em 


sosyal ач bir ülke olarak mı 
değerlendiriliyor? 


(ІЛ SOSYAL EMPERYALİST 
BİR ÜLKE MİDİR? 


Sosyal-emparyalizm sözcüğü, Marksist 
literatürde emperyalist politikaları destekleyen sözde sosyalist politikalar için kullanıhr. BİLDİRGE'de de bu anlamda kullanılıyor. Emperyalist bir politik ittifak olan 
NATO'nun “bir savunma örgütü olduğu” ve 
bu gibi uydurma gerekçelerle savunulması bu 
ada layık bir tutumdur. Aynı şekilde, Rus 
işgaline karşı, milli savunmanın güçlendirilmesini, ordunun silahlanmasını savunan politikalar da; bunun gibi sosyal-şoven adına 
layıktır. 


Ne var ki, ÇKP son zamanlarda bu 
kavramları farklı biçimlerde kullanmaktadır. 

СКР literatürüne göre “sosyal emperyalizm” 
Kavramı ekonomik, sosyal, siyasal bir sistem 
anlamında kullanılmaktadır. Revizyonizmin 
egemen olduğu ülkeler bu biçimde, kendine 
has bir biçimde, emperyalist-kapitalist bir 
ülke olarak değerlendirilmektedir. Sovyetlere 
debu anlamda ““sosyal-emperyalist” demektedirler. ÇKP yanlıları kavramın bu şekilde 
çarpıtılması hatırlatıldığında, Lenin'den sonra 
çok zamanın geçtiğini, çok şeyler değiştiğini 
v.b. ileri sürerler, Tabii ki, biz bu soy 
revizyonlara katılmıyoruz. Bildirgede de bu 
kavram ÇKP Jiteratüründeki anlamda kulla- 
'nılmamıştır. Yani Çin'e, ÇKP'nin Sovyetler 
için kullandığı anlamda ekonomik-sosyal-siya- 


са anlaşılacağı gibi NATO'yu desteklemenin 
“Marksist literatürdeki anlamında- bir sosyal 
ре politika olduğuda к 
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çözümlenmesi 


fetişizmi 


geçirilerek (. 


ve devrim aşamasının iç içe geçmiş olması ifadesi 
ıpıtılarak çeşitli biçimlerde karmakarışık edilmektedir. Kavram tartışmasından öte bir anlam taşımayan bu yöntemlerle devri 

yana, kavram tartışmasında ve bizantizmden bir adım 
öteye gitmek mümkün değildir. Böyle bir kavram karışıklığı уа da kavram 
ile ( ki her ikisi de aynı kapıya çıkıyor ) evrim ve devrim 
aşamasının iç içe geçtiği şeklinde ifade edilen tahlil sürekli devrim 
durumunun varlığı şeklinde yorumlanabiliyor. Bu şekilde bir yorumla silahlı 
mücadelenin yürütülmesi için herhangi bir “asgari örgütlenme ” parti yerine 
her durumda sürgit silahlı mücadele yürütme düşüncesi 
kabul edilemez.” denilmektedir. Bu paragrafta anlatılmak istenen şey 
nedir? Biraz daha açmak mümkün değil midir? 


Koşulları hesaba katmayan bir 


sorunlarının 


mücadele anlayışı kabul edilemez. 


Paragrafta tartışılan fikir bu satırların 
hemen devamında çok açık olarak şöyle ifade 
ediliyor: “Parti, (...) ülkedeki sınıflar mücadelesinin koşullarına, mevcut iç ve dı” politik 
duruma uyarlı bir biçimde politik mücadele 
нарын uygulanılmasını gündeme geti: 

" Burada sorun,tartışma götürmez bir 
biçimde, net olarak ortaya konulmuştur. Bu 
anlayış,tüm fokocu ve maceracı anlayışları 
reddeden Leninist bir mücadele ve örgüt 
anlayışını ortaya koyar ve son derece açıktır. 
Bu noktada şöyle bir soru sormak mümkündür: Parti niçin içinde bulunulan somut, objektif koşullara göre eylemini tesbit etsin? 
Evrim ve devrim aşamasının iç içe geçmesi, 
silahlı eylemin objektif şartlarının varlığı 
anlamına geldiğine göre,niçin bir de ayrıca 
içinde bulunulan koşullar hesaba katılsın? 

Marksist düşünce açısından şüphesiz, 
böyle bir soru tamamen saçmadır. Ama, işte 
yukardaki paragrafta bahsedilen “çarpıtma 
görevlileri” de zaten bunu yapmaya uğraşıyorlar. Yani devrimci tahlilleri her türlü boşluktan yararlanarak veya açıkça çarpıtarak 
böylesi bir “saçmaya tekabül ettirmeye” 
çalışıyorlar. Evrim ve devrim aşamasının iç içe 
geçmesinin, sonuçta devrim aşamasında olunduğu anlamına geldiğini yazdılar. Nesnel 
koşullar açısından ele alındığında, bu, her 
zaman olgunlaşmış bir milli krizin, sürekli bir 
devrim durumunun varlığı anlamına gelir, ki 
subjektif unsuru oluşturan partinin varlığı ile 
birlikte devrim aşaması koşullarını yaratır. 
Biz, her hangi bir çarpıtmaya olanak tanım: 
yacak şekilde, herhangi bir boşluk bırakmayacak biçimde böyle anti-Leninist tahlilleri 
reddettiğimizi söylüyoruz. 

Evrim ve devrim aşamasının iç içe 
geçmesi durumu, OLGUNLAŞMIŞ bir milli 
kriz olarak, sürekli bir devrim durumunun 
varlığı ve sürekli devrim aşamasında bulunulması şeklinde anlaşılamaz. Ve buradan kalkılarak koşulları hesaba katmayan bir mücadele 
anlayışı Devrimci Harekete maledilemez. 

Aslında bu tür çarpıtmalar bazen “yaratıcılarınn” teorik yetmezliklerini de sergiliyor. 
Örneğin, bazıları evrim ve devrim aşar -larınim iç içe geçemeyeceğini kanıtlamaya uğraşırken, ülkemizde bugün evrim aşamasında 
bulunduğumuzun gerekçesi olarak proletarya 
partisinin yokluğunu ileri sürerler. O halde 
proletarya partisi yaratılınca, yani subjektif 
unsur tamamlanınca devrim aşamasına geçilecek! O halde ülkede nesnel koşullar (yani olgunlaşmış bir milli kriz!) var demektir. İşte 
sağ oportünizmin, kıvırtırken düştüğü “sol” 
hata, Ülkemizde olgunlaşmamış bir milli 
krizden söz edilmesine tahammül edemezken, 
öte tarafta olgunlaşmış bir milli krizin varlıını kabul ettiği anlamına gelen laflar ediyor 
Kafa karışıklığı insanı şaşkın ördeğe çevirir ve 
şaşkın bir ördeğin ne yapacağı hiç belli olmaz! 

Evet, evrim ve devrim aşamalarının iç içe 
geçmesi durumu, nesnel koşulların her durumda her türlü eyleme müsait olduğu biçiminde 
ele alınmamalıdır. Parti içinde bulunulan 
somut koşullara göre bir politika uygular 
Olgunlaşmış bir krizin varolduğu koşullara 
uygun bir siyaset izlemez. bu anlamda, her 
durumda (sür git) silahlı mücadele yürütmek 
düşüncesi de kabul edilemez. 

Silahlı mücadelenin temel mücadele biçimi olarak belirlenmesinden de bunun tersi bir 
sonuç çıkarmak mümkün değildir. Temel 


mücadele biçimi, ülkedeki politik mücadelenin 
(siyasal iktidarı ele geçirme yolundaki mücadelenin) genel ve temel yolunu belirler, Yığınları 
devrim saflarına çekmenin, yığınların devrime 
hazırlanılmasının temel yolunu belirler. Bu 
stratejik tespit zorunludur ve bu, ülkedeki 
ekonomik-sosyal ve siyasal yapıya , ülkenin 
objektif gelişiminin tarihsel konumuna göre 
belirlenir. Proletarya partisi ülkenin tarihsel 
gelişiminin, ülkedeki sınıfların birbirleriyle 
ilişkilerinin ve ülkenin diğer ülkelerle olan 
ilişkilerinin somut durumunu gözönünde bulundurarak, doğru bir siyasi hat izleyebilir. 
Devrimin yolunun temel stratejik belirlemesi 
zorunludur. Ama bu temel belirleme ile her şey 
bitmiş, somut siyasal durum ve gelişmelerle 
proletarya partisinin ilişkisi kesilmiş değildir. 
Aksine bu genel çizgi çerçevesi içinde sınıflar 
mücadelesinin girift, inişli çıkışlı gelişimi 
içinde,her bir somut duruma uyan bir eylem 
çizgisinin uygulanması söz konusudur. Aksi 
düşünülemez. Çünkü, önemli olan, eylemin 
siyasi sonuçlarıdır. Ve her eylem kendi 
dışımızdaki siyasi ortamdaki farklı durumlar. 
da farklı siyasi sonuçlar yaratır. Aynı biçimdeki bir eylem farklı ortamlarda tamamen farklı 
siyasi sonuçlar yaratır. Proletarya partisi her 
hangi bir somut durumda, hangi somut siyasi 
sonucu elde etmek istiyor ve bu sonuç mevcut 
koşullarda hangi biçimdeki eylem çizgisi ile 
elde edilebilir? Sorun budur ve bu yüzden 
parti, içinde bulunulan somut koşullara uygun 
bir mücadele yürütür. Devrimci Hareketin bu 
anlayışını Mahir Çayan'ın “Kesintisiz Devrim" 
inden yaptığımız bir alıntıyla da ortaya 
koyduk. Aynı doğrultuda İhtilâlin Yolu bildirisinden ya da diğer yazılı belgelerden örnekler 
bulmak mümkün. 

Biz koşulları hesap etmeyen bir mücadele 
anlayışını Marksist düşünce açısından saçma 
buluyoruz ama, böyle bir düşünceyi savunanlar da bulunmuyor değil! Evrim ve devrim 
aşamasının iç içe geçmesini, “suyu mumla 
ısıtmak yerine elektrik ocağında ısıtmak” 

biçiminde kendi “aceleciliğine” indirgeyen parlak (1) açıklamalar da zuhur ediyor bazen! 
Böylesi “acelecilik "leri. görev! de oportünistlerin devrimci harekete yönelttiği karalamaları “soldan doğrulamak” olsa & u görevi 
onlara kim vermişse hiç şaşmadan yerine 
getiriyorlar. Oportünistler devzimci harekete 


suçlama mı yöneltiyorlar; hemen sarılıyorlar: 
“Evet tek bir emperyalizm, tek: bir emperyajisi! Biz 


list politika ve de tek bir dev 
bu görüşleri savunuyoruz!” Yine böy 
son marifeti de şöyle: Bildirgede 
paragraftan kalkınarak THKP-C'nin faşizme 
karşı bir direniş örgütü olarak değerlendiri 
Bi, Marksist-Leninist bir parti olarak görülmediği gibi keşiflerden (!) sonra şöyle biifşaat: “...THKP-C 12 Mart'ın kanlı saldır 
ganlığına karşı herekete geçmemiş, onun 
eylemleri sonucu faşizm erken doğum yaptığı 
için kanlı saldırganlık başlamıştır. 
Faşizmin erken doğum yapmasının nc 
anlama geldiğini anlayamamış ve yıllardır h-r 
türden oportünistin (ve de sıkıyönetim savcısmm) geveleyip durduğu bir karalamayı 
kabullenmiştir. “Devrimci Hareket, faşizmin 
kanlı saldırganlığına karşı mücadele etmemi 
kanlı saldırganlıklar devrimci eylemler yüzü 
den başlamıştır!” Bu da bir başka ş 
ördek ve bu de diğerlerine, diğer oportünist 


lere bak: rüyorl 
1HAZIRAN 1977 DEVRİMGİ YOL 13 


ш strai 


Ө Biz, Marksist 
Felsefi öğretileri , 
sürdürdüğümüz 


sınıf mücadelesinin 


öğrenebiliriz. 


M 'ARKSİST Felsefenin öğrenilmeye başlanma. 
si, teorik eğitim sürecinde atılması gereken ilk 
adımlar arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, 
felsefe konusunda okunacak olan kitaplar ve bu 
konuda yapılacak eğitim çalışmaları Marksizmin abe' 
sini öğrenmeye yönelik titiz ve sabırlı çabalar olarak 
görülmelidir. 

Felsefe nedir? Niçin felsefe öğrenmeliyiz? Felsefeyi nasıl öğrenebiliriz?... türünden sorular, bu konuya 
girmeden önce cevaplandırılması gereken sorulardır. 
Bu yazımızda bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. 
Elbette bu cevaplar, yeterli sayılmamalıdır. Bu 
yazıda, yalnızca, felsefe konusunda asgari bir teorik 
eğitime başlamada gerekli bulduğumuz temel bir 
yaklaşımı sağlamaya çalışacağız. Ayrıca, nedir felsefe, 
niçin felsefe ve nami felsefe biçiminde sunmaya 

çalıştığımız bu üç boyutlu sorunun özellikle üçüncü 
boyutunun, yani felsefeyi öğrenebiliriz sorusunun kismi bir çözümü olarak bir kitap listesini de 
sunuyoruz. Kendimizi Türkçeye çevrilmiş bulunan 
kitap ve makalelerle sınırlı tutmak zorunda Калы 

bu konunun sunuluşundaki önemli engeller 
yer almaktadır. Sistemli bir çalışmanın tutarlı 
ileri olmak istiyorsak, öğreneceklerimizi sıraya koymaya önem vermeliyiz. Çünkü, bu sorun, özellikle, 
teorik eğitime yeni başlayan arkadaşlarde-herşeyi 
birden öğrenebilmeninheyecanıyla yanıp tutuşmaları- 
nin sonucu, iyi niyetli bir yanılgı olarak ortaya 
akmaktadır. Bundan dolayı, ilk önce bilinmesi ger 

Кеше tespit etmek ve bununla da yetinmeyerek 
önümüzdeki ivedi sorunların çözümünde bize kılavuz 
olması gereken noktaları kavramak iyi bir başlangıç 
sayılabilir. 


ELSEFENİN genel bir tanımını (sınıflar üstü 

tanımını) yapmak mümkün değildir. Ога, 
çıktığından bu yana, tarih boyunca, felsefe taraflı 
olmuştur çünkü. Bir başka deyişle toplumların geliş 
mesinde ve toplumsal gelişmenin her aşamasında, 
mevcut toplumsal yapıya-onun ekonomik temeline, 
tekabül eden ik: zıt felsefe akımı hep yanyana 
bulunmuştur! Sömürenlerin felsefesi ve sömürülenlerin 
felsefesi... Bu iki felsefi akım esas olarak evrene 
doğaya ve topluma), bakışta ayrılmışlardır. Maddi 
olan (insamn bilinci dışında ve ondan bağımsız olarak 
var olan, nesnel olan) ile manevi olen insan 
bilincinde var olan şöznel olan) şeyler arasındaki 
ilişkinin ele alınış tarzındaki ayrılık, evrene bakıştaki 
ayrılık olarak belirmiştir. Ve bu ayrılık noktası 
felsefenin temel sorununu oluşturmuştur. Bu bakımdan felsefenin tanımı, evrene genel bir bakış şeklinde 
yapilabilir. Алсак, bu tanımın yetesli olmadığı ortadadır, Evrene genel bir bakış ama, nasi? İşte 
sömürücü sınıfların felsefesi bu bakışta, manevi olana 
öncelik tanımıştır; yani her şeyin başlangıcı olarak 
maneviyatı, insan bilincinde var olanı almıştır. Sömürülen sınıfların felsefesi ise evreni açıklamada maddi 
olandan, insan bilinci dışımda var olan gerçeklerden, 
bilimsel olandan hareket etmiştir. Kısacası birincileri 


14 DEVRİMCİ YOL 1 HAZİRAN 1977 


devrimci mücadelenin her adımında, 


deneyimlerinden yararlanarak , 


ARKSİST FELSEFE 
EĞİTİMİ ÜZERİNE 


© Marksist dünya görüşü ancak 
işçi sınıfının burjuvaziye karşı sürdürdüğü 
iktidar kavgasının hizmetinde 


olduğu müddetçe anlam kazanacaktır. 


emekçi halkların sömürücülere karşı verdiği у Marksistler kavramları, teorik formülasyonları 


kavdanın hizmetine Sunarak ve tekrar lügat karşılıklarıyla tartışmazlar! 


Bir kavramın içerdiği tahlil tartışma 


felsefi görüşleri İDEALİZM genel başlığı altında 
toplanırken, ikincilerin felsefi görüşlerine de MATER- 
YALİZM denilmiştir. 

“Evrene bakışta maddi olandan ya da manevi 
olandan hareket ediş, evreni kavrayışta, onu tanıyıp 
bilmede iki farklı sonuca ulaştırır insanoğlunu. 
Maddi olandan hareket edenler onu bilimsel "yollardan 
öğrenebilirlerken, manevi olandan” hareket edenler 
evrenin bilinemeyeceği sonucuna ulaşırlar. Belirttiğimiz gibi bu iki farklı sonuç farklı sınıfların çıkarlarına hizmet etmektedir. Doğa ve toplumun gelişim 
yasaları öğrenildiğinde sömürülenler onu değiştirme- 
nin de yollarını bulacaktır; halbuki sömürenler doğa 
ve toplumun kavranılamayacağını öne sürerken, aslında kendi sömürü düzenlerinin değiştirilmesine karşı 
çıkmaktadırlar. 


Felsefe, doğa ve toplum olaylarının yorumlanışı 
anlamında evrene genel bir bakıştır... Sorunun böyle 
konuluşu, beraberinde bu yorumlayışın nasıl yapıldı- 
Bının açıklığa kavuşması ihtiyacını da doğurur. Bu, 
olguların ele alınış (аста ilişkin, yani YÖNTEME 
ilişkin bir sorundur. Doğa ve toplum olaylarına 
yaklaşma açısı, onları inceleme ve kavrama yöntemi, 


söz konusu felsefi yorumun tutarlıığının ölçütü 
olmaktadır. 
Tıpkı felsefi düşüncenin iki genel başlık altında 


toplanması gibi. olayları kavrama ve inceleme yöntemi 
Че iki genel başlık altında toplanabilir: DİYALEKTİK 
YÖNTEM ve METAFİZİK YÖNTEM Diyalektik 
yöntem, bilimsel yöntemdir. Diyalektiğe göre, herşey 
birbirine bağlıdır. her şey durum değiştirir: bu durum 
değiştirme nicelikten niteliğe geçiş şeklinde olur;ve 
tüm bu gelişmelerin ve değişmelerin kaynağı bu 
şeyler içindeki mevcut karşıtlıkların oluşturduğu içsel 
çelişmelerdir. Metafizik yöntem ise bilimsel olmayan 
bir yöntemdir. Metafizik yöntem, diyalektiğin tersine, 
nesneleri ve olguları birbirinden soyutlanmış halleriyle 
ele alır! onlardaki değişmelere önem vermez; gelişme 
süreçlerini tek düzeliği içinde görür; karşıtların birli- 
Bini ve mücadelesini göremez. 


Felsefi materyalizm. diyalektik yönteme sahip 
olduğu zaman en yetkin bir felsefi düşünce durumuna 
gelmiştir. Diyalektik yöntemi felsefi materyalizmin 
Vazgeçilmez bir silahı baline getirerek, işçi sınıfına 
mal edenler Marz ve Engels olmuştur. Böylelikle 
DİYALEKTİK MATERYALİZM sayesinde egemen 
sınıfların hizmetindeki idealist else akımlar ve 
bunların metafizik yöntemleri kesin yenilgiye оёташ. 
muşlardır. İşçi sınıfı düşüncesi olan bilimsel sosyaizm, burjuvazinin sömürücü yüzünü açığa çıkararak, 
emekçi sınıfların kendi toplumsal düzenleri için bi 
Шш mücadeleler sürdürebilmelerini mümkün kılmış, 
ш. 


ANIRIZ. bu kısa açıklamadan sonra, niçin 
felsefe öğrenmeliyiz sorusunun cevabı kendili- 
Zinden ortaya çıkmış oluyor. Belirttiğimiz gibi, sınıfı 


konusu edilir ve bunun 
yanlışlığı veya doğruluğundan söz edilebilir... 
a a a a a ar Сс 


toplumlarda. egemen sınıflar kendi toplumsal düzenlerini korumak uğruna dört elle felsefi idealizme 
#arılmışlar уе onun metafizik yöntemini öne çıkarmışlardır. Halbuki, sömürüden ve baskıdan kurtulmak 
isteyenler, dünyanın bilinebiliriği, doayunyin. dağa. 
rilebilirliği gerçeğinden yola çıkarak mevcut sömürü 
düzeninin de değiştirilmesi ugruna mücadelelerini 
sürdürmüşlerdir. Çağımızda bu mücı 
tarihsel bakımdan işçi sınıfının omuzunda oldugun 
göre, işçi sınıfının dünya görüşü olan diyalektik 
materyalizm, toplumsal gelişmeyi ve değişmeyi kavramanın anahtarı olarak ele alınmalıdır. Diyalektik 
materyalizmin toplumsal gelişmelerin ve değişmelerin. 
yasalarını ortaya koyan şekline TARİHSEL MATER- 
'YALIZM denir. Bu bakımdan, toplumsal değişmenin. 
işçi sınıfı önderliğinde gerçekleşeceği gerçeğine uygun 
olarak ve bu gerçekliği hayata geçirebilmenin bir 
ön koşulu olarak DEVRİMCİLER, işçi sınıfının 
dünya görüşünü, yani, onun felsefesi olan diyalettik 
materyalizmi ve bunun toplumsal yasalara özel 
yaklaşımı olan tarihsel materyalizmi ÖĞRENMEK 
ZORUNDADIRLAR. 


ELSEFEYİ niçin öğrenmek zorunda olduğumuzu kavramak da yetmez. D: 
can alıcı yeri tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır, 
diyebiliriz. Çünkü, diyalektik materyalizmi öğrenmek 
için yola çıkanlar, çoğu zaman, onun nası öğrenilecekini bilmediklerinden, ув da, onu öğrenmek için 
yanlış bir yöntem seçtiklerinden, tekrar idealist 
felsefenin tuzağına düşmektedirler. Bu tuzaklar, sınıflı 
toplumlarda yüzyıllardır egemenliklerini sürdüren эб 
mürücü sınıfların emekçileri tahakkümleri altında 
tutabilmek için bin bir şekilde hazırlamış oldukları ve 
gerçekliğin mümkün olduğu kadar gizlenebilmesini 
sağlayan labirentlerden, bilim dışı düşünce sistemlerinden meydana getirdikleri tuzaklardır. Öyle ki, örnegin, Marksizm adına her tür burjuva düşüncesinin 
gündeme getirildiği tuzaklardır. 


Her şeyden önce, şu pek bi 
gereken bir genel doğruyu aklımızdan и 
Marksist dünya görüşü ancak sınıf mücadelesinin, 
daha doğrusu işçi sınıfının burjuvaziye karşı sürdür. 
düğü iktidar mücadelesinin hizmetinde olduğu müddetçe bir anlam kazanacaktır ve ancak o zaman kendi 
doğasına uygun şekilde kavranmış sayılacaktır. Dünуа devrimleri tarihi bu gerçekliğin defalarca kanıtlandağını, işçi sınıfının dünya görüşünün her inkerinda 
gözlendiğini bizlere öğretmektedir. Bu konuda, bir 
zamanların en usta marksistlerinden ve İkinci Enternasyonal'in önderlerinden biri olan Kauteky'nin sınıf 
mücadelesi sürecinde nasıl bir “Dönek Kautsky” 
haline geldiğini dünyadaki hiç bir devrimci unutamaz 
ve ibret alınacak bir olay olarak da unutmaması 
gerekir. (Lenin'in bu konuda, “Sol Komünizm.” 
kitabının -1. baskı- 113. sayfamda Kautsky ve 
benzerleri hakkında yazdıkları oldukça öğreticidir ve 
mutlaka okunmalıdır.) 


© © bakıma, Lenin'in şu sözlerinde saklıdır. “. 


_ Aslında ülkemiz solunda, Marksist felsefe konu- 
çok sayıda kötü örneğe, çok sayıda kötü 
"öğretmene rastlamak mümkündür. bunun nedeni, bir 
„Ekonomik 
ilişkilerin geri olduğu ya da gelişmelerin geri kaldığı 
ülkelerde sürekli olarak; Marksizmin sadece belirli 
Boktalarını, yeni dünya görüşünün belirli yerlerini ve 
tek tek sloganlarını özümlemiş olan, burjuva dünya 
görüşünün ve geleneklerinin tümünü ve burjuva 
demokratik görüşleri kısmen tasfiye etmekten yoksun 
olan işçi sınıfı hareketi destekçilerinin ortaya çıkmasıпа yol açar” 

Gerçekten de ülkemiz solunda alabildiğine bir tek 
Yanlılığı ve bir o kadar da burjuva görüşlerin etkin 
oluşunu yadsımak mümkün değildir. Elbette bu 
oluşumda uluslararası revizyonist çizgilerin ülkemizde 
Yankı bulması da önemli bir role sahiptir. Ancak 
Tevizyonist çizgiler ülkemiz ölçeğine yansıdığında 
daha bir ilkelleşmektedirler. Bunun böyle oluşunu, 
burjuva ideolojinin uluslararası sol harekette kendini 
kismen kamufle edebilmesine rağmen ülkemiz gerçek- 
İiğinde revizyonist ve oportünist çizgilerin bu kamufle 
olayını dahi beceremiyeşlerinde görebilmekteyiz. İşte 
bu yüzden, Marksist Felsefenin kavranılabilmesi için, 
onu nasıl öğrenebilmek gerektiğini gösterebilmek için, 
özellikle ülkemiz solunda kimilerinin sergilediği уві. 
pılara düşmemek gerektiğini de vurgulamak, yani 
onlar gibi yapmamayı önceden bilmek gerekir. Böylesi, öğretici olacağı kadar ibret verici de olacaktır. 


Т куе solunda, ideolojik mücadele adına, Marksizmin çeşitli ölçeklerde karikatürlerinin sergilenmesi 
söz konusudur. Marksizmin kaba bir bilgilenmesi 
ışığında yapılan kitap özetleri Marksist tahlil diye 
yutturulmaya çalışılmaktadır. Üstelik bu kitap özetlemesi bile becerilememekte, örneğin Lenin'in bir siyasi 
muar 

sahip çıkılabilmekte, "Кї 
evsky Mantığı” ile Lenin adına caka satılmaktadır. 
Kimileri de daha “zahmetsiz” yöntemlere baş varmaktadır. SBKP revizyonizminin izleyicilerinde olduğu gibi “bilim işçileri"'nin teorik yazılarını Türkçeye 
çevirerek, ya da СКР revizyonizminin izleylicilerinde 
olduğu gibi, Peking Review vb. dergilere baş vurarak 
Türkiye devriminin özgül sorunları çözülmektedir! 


'ARKSİZMİN evrene bakış yasalarının felsefi 
materyalizmde ifade edildiğini belirmiştik. Ne 
г ki, felsefi materyalizm bir bakıma, kaba (vulger) 
materyalizmden diyalektik materyalizme kadar uzanan 
genel bir bakış açısıdır. Bu yüzden, biraz önceki 
belirlememizi, Marksizmin evrene bakış yasaları özel 
olarak diyalektik materyalizmde ifade edilir, şeklinde 
yinelersek, gerçeği tam olarak yansıtmış oluruz. 
Böyle bir hatırlatma gereklidir. çünkü felsefi materyalizm öğrenilirken, diyelektik materyalizm yerine 
kaba materyalizmin geçirilmesine çok sık rastlanır. 


Materyalizm, maddenin bilinçten önce geldiğini 
savunur. Kaba materyalizm yalnızca maddenin belirleyiciliğini görür, madde ve bilinç arasındaki karşılıklı 
etkileşimin diyalektik açıklamasını kavrayamaz. Diş 
lektik materyalizm ise, son çözümlemede maddenin 
bilinç karşısında belirleyiciliğini saptaması yanı sıra, 
her ikisi arasındaki karşılıklı etkileşim olgusunu da 
önemle dikkate alır, maddi gelişme üzerinde iradi 
eylemin rolünü açıklığa kavuşturur. Bu iki farklı 
yaklaşım, kuşkusuz, toplumsal gelişmeleri ele alışta 
da birbirinden ayrılmaktadır. Madde-bilinç ilişkisi, 
toplumsal düzeyde alt yaprüst yapı ilişkisinde 
yansımaktadır. Kaba materyalizm bu ilişkide, alt 

iğini tek başına görmekte, böylece 

t çizgiyi savunmaktadır. Felsefi 
materyalizmin, Marksizm tarafından toplumsal yasalara uygulanması demek olan Tarihsel Materyalizm ise 
alt yaprüst yapı ilişkilerini böylesi bir tek düzelikte 
görmez., Son çözümlemede alt yapın belirleyiciliğini 
vurgularken üst yapının göreli bağımsızlığını da 
dikkate alır. Bu konuda Engels şöyle yazıyordu: 
“«...Maddeci tarih görüşüne göre, tarihin belirleyici 
etkeni, nihai kademede, gerçek hayatın üretimi ve 
yeniden üzetimidir. Ne Marx, ne de ben bunun 
ötesinde bir şey söylemedik. Bundan sonra biri 
Kalkar da, bu önermeye, iktisadi etken tek belirleyici 
etkendir dedirtecek kadar işkence ederse, onu, boş, 
soyut, saçma bir cümle haline getirir. İktisadi durum 
temeldir ama üst yapının çeşitli unsurları...) tarihi 
mücadelenin akışı üzerine etki ederler ve bir çok 
halde bu mücadelelerin biçiminë öncelikle tayin ederж 


Türkiye solu, diyalektik materyalizm adına kaba 
materyalizmin çeşitli düzeylerde savunulmasından 
muzdariptir. Örneğin, kaba bir bilgilenmeyle alt 
Yapının belirleyici olduğu öğrenilir. Bu suretle, dev. 
Timcilerin 
şöylesi 
(kapitalizmden komünizme geçişte, ОШ etkenin 
belirleyici olduğu şeklindeki görüş de yanlıştır. Politik 
“iktidarın ele geçirilmesinden sonra, yukardan aşağıya 
doğru sosyalist üretim ilişkilerinin inşasına geçilirken, 
belili bir dönem için politik etkenlerin b 
İleri sürülebilirse de, bunun sosyalist dönemin başım- 
dan sonuna kadar geçerli olduğu idin edilemez. Ve 
“Devrimci. Gençlik”, bu görüşünü kanıtlamak için, 
ustalardan hiçbir kaynak gösteremez (ас) 


Şimdi burada, alıntı yapmakla teori, yapılmış 
olacağını zanneden bilgiç yazara Магх Чар “kapitalist 
toplum ile komünist toplum arasında, birinden diğeri- 
siyasi geçiş döneminde (abç) ise, devlet, proleteryanın 
devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz” 
şeklinde veya benzeri bir paragraf aktarsek kafası 
karışacaktır! Çünkü o ekonomik etkenin ağır bastığını 
bir parça öğrenmiştir. ama biraz “d-la Kievsky” 
(Kievsky vari) öğrenmiştir! “Ekonomik etkenin ağır 
bastığını â'la Kievsky” yorumlayarak Marksizmin bir 
karikatürünü yapmıştır ve de ekonomik etkene tek 
belirleyici dedirterek Marksizme işkence çektiren bir 
anlayıştadır. 


Felsefi materyalizm nasıl ki Marksizm adına kal 
materyalist bir kavrayışla yorumlanıyorsa, markiz. 
min doğa ve toplum olaylarına yaklaşma açısı, onları 
kavrama ve inceleme yöntemi olan diyalektik yerine 
de metafizik geçirilebilmektedir. Böylece diyalektik 
materyalizm terkedilerek felsefi idealizmin dört dörtlük savunuculuğu boy göstermektedir. 


Felsefi idealizmin ülkemiz solunda en revaçta 
olan yansıma biçimi, mevcut gerçeği açıklama yerine 
daha önceden zihinlerde açıklanmış bulunana uygun 
bir “gerçek” arama çabasıdır. Olguların irdelenmesi 
le, belli bir çözümleme sonucu bir soyutlamaya 
ulaşmak bir kenara itilir, bununtersine kafalarda 
“açıklanmış” bulunan kategorilere uygun şekilde, 
olgular açıklanmaya çalışılır. Bu çabalar değişik 

ik biçimlerde karşımıza çıkmakla 
hepsinde aynı olan şey, kafalardaki katego, 
lere uygun bir dünya yaratarak Marksizmin katledilmesi yaklaşımıdır. 


Örneğin, bazıları 1971 yenilgisi karşısında şu 
veya bu sebepten devrimci harekete ve devrim. 
düşüncelere olan inancını yitirmiştir. Hareketin yeni 
mesinin verdiği bir duyguyla, söylenenlerin ve yapılanların yanlışlığına inanmıştır. Sonra artık oturup 
geçmişte yanlış bir şey aramaya ve yanlışlığı teorik 
үе де felsefi olarak kanıtlamaya gelir sıra. Felsefe 
lügatından, şurdan—burdan devşirilmiş kırık dökük 
bilgilerle geçmişte yanlış birşeyler “bulunur”, ve 
geçmişin yanlışlığı teorik ve felsefi olarak “kanıtla” 
en 

Evrim ve devrim aşamalarının iç içe olduğumu 
ileri sürülmüş? Söz konusu unsurlar, “bunun böyle 
olmadığını kanıtlamak lazım” diye kalemi ellerin. 
alırlar. Evrim ve devrim kelimelerinin altları çizilir. 

«isefe lügatlarından karşılıkları çıkarılır. Sonra, bu 
iki kelimenin iç içe geçmesinin (1) diyalektiğe ayk: 
Bı kanıtlanmış olur! Burada artık Marksizmin “М. 
bile ortada kalmamıştır. Zira Marksistfer, kavramları, 
teorik formülasyonları lügat karşılıkları ile tartışmaz. 
lar! Bir kavramın içerdiği tahlil tartışma konusu 
edilir ve bunun yanlışlığı veya doğruluğundan söz 
edilebilir. Yoksa, evrim ve devrim aşamalarının iç içe 
geçtiği şeklindeki ifadenin içerdiği tahlil ile bu ifadede 


i şmeyeceğini 

tartışak evrim vo devrim адаа тнв ii кектей 
şeklinde ifade edilen tahlili diyalektiğe aykırı bulan 
mantığın, Marksizm-Leninizm ile uzak yakın bir ilgisi 
yoktur. Bu mantık ya da yöntem başka tartışmalarda 
$u şekilde ortaya çıkıyor: “Faşizm bir devlet biçimidir. Hiç bir devlet biçimi sürekli değildir. O halde, 
“sürekli faşizm' yanlıştır!” Aynı kafa yapısı ile şunları 
da ileri sürmek mümkün olamaz m? “Hiç bir şey 
kesintisiz olamaz. Devrim de kesintisiz olamaz. O 
halde, “Kesintisiz Devrim yanlıştır!” Veya: “Hiç bir 
gey sürekli olamaz..Buhranlar da sürekli olamaz. O 
halde, “Sürekli Buhran Teorisi" yanlıştır!” Kuşkusuz. 
okurlarımızın bu tare mantık silsilesine, Liselerde 
okutulan mantık derslerinde öğretilen Aristo Mantığı" 
ndan aşinalıkları vardır. İşte sorunların bu biçimdeki 
bir kavram tartışmasında gündeme getirilmesi çabası. 
Marksistlere değil de münazara heveslisi Lise talebelerine ait olabilir. 

Devam edelim. Tıpkı Metafizikçilerin bir iğnenin 
üzerinde kaç meleğin dans edebileceğini tartıştıkları 
gibi, haldeki pratik durumdan kopuk ve biç bi 
Anlam ifade etmeyen tartışmaları sürdürme ahşkanh- 
Kına da değinmek gerekir. Örneğin “öncü savaşını" 
ele alalım. Kimileri, Devrimci Hareketimizin bu 
konudaki görüşlerini derinleştirme adına, öncü savaşınm şu aşamasının şu evresinde hangi taktiklerin 
uygulanabileceğinin tespit edilmesini ‘acil sorunlar 
olarak gündeme getirme gayretkeşliği içindeler. Önümüzde duran sorunlara, devrimci pratiğin bize dayattığı 
sorunlara çözüm bulma uğraşılarının yerine, doğru 
düşüncenin -örneğin, öncü savaşı anlayışının. abese 
kadar itilerek, onun soyutlamasının soyutlamasının... 
soyutlaması yapılarak, saçmalaştırılmasından başka 
noktaya ulaşılamamaktadır, böylece. Kavram tartışma. 
sı hayatın canlı pratiğinin yerine geçirilmek istenmektedir. Bu mantığa göre şöyle söyleyince belli bir kavramı 
inkar etmiş olursun, böyle söyleyince olmazsın: işte 
dünyayı kavramlar sınırında açıklayan kavremlare 
göre açıklayan idealizmin bir çeşididir bu. 

Сок sık rastlanılan bir başka olumsuz örnek de 
şöyledir: Hayatın canlı pratiğinden elde edilen formülasyonları (bilimsel düşünceleri, soyutlamaları) somut 
koşullar ışığında kavramak yerine, bu düşünceleri 
ilgiliilgisiz ber şeyi açıklayabilen sihirli formülasyon- 
Лага dönüştürmek.. Her olguyu bu tür sihirli formü- 


lasyonlarla açıklama anlayışı, elbette devrimci ideolo- 
Jinin yalnızca sloganlar düzeyinde algılanmış olmasın- 
dan kaynaklanmaktadır. Örneğin, somut siyasi pratik 
içinde karşılaşılan sorunlar, teorik olanlar dahil, 
“emperyalizmin üçüncü Бажи döneminde bir yeni 
sömürge ülkede bu iş böyledir” gibisinden tekerlemelerle geğiştirlebilmekiedir. Devrimci Höreketimizin 
teorik tespitleri, somut çözümlemeler için bir anahtar 
olarak kullanılacağı yerde, siyasi muarızları susturmak için bir vesile sayılmaktadır sadece 

Konumuz açısından olumsuz örnekleri sıralarken, 
ideolojik tartışmalarda sürekli gündemde tutulan 
“dünyayı ak ve karaya boyama” mantığını ve bunun 
doğal uzantısı olarak, gelişmeleri düz bir hat üzerind 
açıklama tarzlarını hatırlamamak mümkün değil 
Marksizmin en kaba yollardan ilkelleştirilmesi bu tör 
mantık sapmaları sayesinde gerçekleşmektedir. Olgular 
arasındaki diyalektik ilişkiyi irdeleme zahunetine katlanmadan, eklektik ilişkilerin tespitiyle yöntem sorunu 
halledilmektedir. Eklektisizm (seçmecilik), kendi teorik 
konumunu “biri ve diğeri”, ‘bir yandan ve diğer yandan’ 
belirlemeleriyle oluşturmakta pek ustadır. Aynı zamanda 
Marx'ın, Lenin'in Mao'nun önermeleri zaman ve mekan 
ögeleri iptal edilerek yan yana dizilmekte, ve bunun 
adına Marksizm denilebilmektedir. Marksist klasiklerde 
yazılanlara teorinin mantığını kavrama açısından değil 
de, haldeki durumun gelişmeleri ile kaba tarihsel 
paralellikler kurma amacıyla baş vurulmaktadır. Kuşkusuz, böyle bir felsefi yorumun yöntemi metafizik'ten 
başka bir şey olamaz. Bu yöntem ise, diyalektiğin can 
damarı olan karşıtların birliği ve mücadelesi anlayışını 
Yalnızca, bir yanda iyilerin öle yanda kötülerin 
mevzilenmesi kavrayabilir. Bunlar arasındaki ara 
bağlantıları ve karşılıklı etkileşimleri görmesi mümkün 
değildir: Bir yanda devrimciler, öte yanda karşı-devrimciler vardır; o halde, revizyonistler de faşisttirler, 
emperyalisttirler v.s., v.s.. Ya da, eğer revizyonistler 
iktidarı ele geçirmişlerse, bu , burjuvazi iktidarı ele 
geçirmiş demektir. Yani ülke de artık kapitalist 
olmuştur. Sovyetler'deki geriye dönüş süreci konusunda 
bu mantığın savunucuları, geriye dönüşü mutlaklaştıran 
bir anlayışla, revizyonizmin iktidarından geriye doğru 
düz bir çizgi çekerek rahatlıkla sosyal emperyalizmi 
keşfedebilirler. 

Biz, sürdürdüğümüz devrimci mücadelenin her 
adımında, Marksist Felsefi öğretileri, sömürücülere 
karşı emekçi halkların verdiği kavgayla ayrılmaz bir 
şekilde kaynaştırarak; öğrendiklerimizi sınıf mücadelesinin hizmetine sunarak, onun somut gereksinimlerine 
uyumlu kılarak ve tekrar sinif mücadelesinin deneyimlerinden yararlanarak öğrenebiliriz. Bu süreci bikmadan, usanmadan ilerleterek öğrenebiliriz... 


MARKSİST FELSEFE EĞİTİMİ İÇİN KITAP 
LİSTESİ 


A.FELSEFİ EĞİTİM KİTAPLARI 

1-STALİN, Diyalektik ve Tarihi Materyalizm 
2-МАО, Teori ve Pratik, 

3-POLİTZER, Felsefenin Başlangıç İlk 
4-POLİTZER, Felsefenin Temel İlkeleri 
5-CORNFORTH, Sosyalistler İçin Felsefe 
6-COGNİOT, Engels'e Göre Tabiatin Diyalektiği 
7-.MARX-ENGELS-LENİN, Marksist Felsefe Yazıları 
B-LENİN,Marx Engels Marksizm (Felsefe ile İlgili 
bölümler) 


В. TEMEL MARKSİST KLASİKLER 
Marx-Engels: 
“Komünist Manifesto (Marksist Felsefe Yazıları kita. 
binda) 
Kutsal Aile (aynı kitapta) 
-Alman İdeolojisi (аута kitapta) 
Marx 
-Felsefenin Sefaleti (aynı kitapta) 
Kapital (birinci cilt, ikinci baskıya önsöz) 
-Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (önsöz) 
Feurbach Üzerine Tezler (Felsefe İncelemel, 
binda) 
Engels. 
-Anti Dükring (Birinci Kısım) 
Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm (Giriş ve 
Ütopik Sosyalizm bölümleri) 
-Ludwig Feurbach (Felsefe İncelemeleri kitabında; 
“Doğanın Diyalektiği (özellikle: Giriş, Diyalektik. Vs 
rine, Diyalektik Hareketin Temel Biçimleri, Meymun 
dan İnsana Geçişte İşin Rolü, Diyalektik 
Genel Sorunları bölümleri) 
(Marx ve Engels'in felsefe üzerine diğer öven 
yazılarının bulunduğu “Felsefe İncelemeleri” kitab: 
okunmalıdır) 
“Kari Marx, Marksizmin Bir Açıklaması ye Kim 00 
Biyografik Özeti (Marx Engels Marksizi. ташба! 
Friedrich Engels (aynı kitapta) 
-Marksizmin Üç Kaynağı ve Üç Öğesi (ау: Kitapta) 
“Kar! Marx öğretisinin Tarihsel Yazgısı laym kitapta} 
“Halk.a Dostları” Kimlerdir. ? (ayn: Каука) 
alekcik Sorun Üzerine (aynı kitapta; 
evleri (ayı kitapta 
hamin Önemi Üzerine | «yn. kitapta) 
г Kar Daha Sendikalar Üzerine (Marksist ойгок 
azılar шыш] 
-Materyalizm ve Amprio-Kritisizm 
"501 komünizm” kitabında =. 113 ve 114 
-Bir Adım İleri İki Adım Geri kitabından “Diyslektir 
Üzerine Bir Кас Söz” bölümü 
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Genel Seçimlerden 


Sonraki 


Gelişmeler 


Pakistan'daki son genel seçimler 


emekçisınıfların egemen sınıflarla olan çelişkisinin сагата М 


pldtformu değil, tam tersine, egemen sınıfların kendi iç çelişkilerini çözme plâtformudur. 


AKİSTANDA, 7 Mart 1977'de yapı 

lan genel seçimlerden sonra, sağcı 
muhalefetin seçimlere hile karıştırıldığını 
öne sürerek başlattığı protesto kampanyası 
kanlı çatışmalara yol açmış ve ülke iç savaş 
öncesini andıran bir durumun içine düş 
müştür. Her an ordunun müdahalede 
bulunması beklenmektedir. Pakistan'da © 
lup bitenler nedir? Egemen sınıflarla emekçi 
halk yığınları arasında bir çatışma ті? 
Yoksa egemen sınıflar arasındaki çatışma 
nin siyasal platforma yansıması mı? 


DÜNDEN BUGÜNE 


İngiliz emperyalizmi Güney Asya'dan 
görünürde çekilirken emperyalizmin uzun 
dönemli çıkarlarını gözönünde bulundura: 
rak bölgeyi birtakım anlaşılmaz ölçütlere 
(kriterlere) göre ülkelere bölmüştür. Bu 
nedenle etnik yapının karmaşıklığı bu 
bölgedeki ülkelerde, ülkelerarası ve ülke içi 
savaşlara varan sorunlar yaratmıştır. Pakistan'da 1965 sonrasındaki General Yahya 
Han yönetimindeki açık faşizm dönemi, 
emekçi halk yığınları üzerindeki sömürüyü, 
baskıyı ve zulmü arttırırken 197'de Doğu 
Pakistan'ın Batı Pakistan'dan ayrılıp Bangladeş'i kurmasına neden olan gelişmeleri 
hızlandırmış ve ülkeyi Hindistan ile savaş 
durumuna getirmiştir. Derinleşen bunalım 
sonucu ne yapacaklarını şaşırıp çözümsüz. 
lüğe düşen Pakistan egemen sınıfları 
kurtuluşu, bir zamanlar Yahya Han'ın 
“Komünist'likle suçladığı “yeni-sömün 
tipi Sosyal Demokrat hareket”in Pakistan 
daki temsilcisi olan Pakistan Halk Parti 
(PHP) lideri Zülfikar Ali Butto'ya siyasal 
iktidarı teslim etmekte bulmuşlardır. (Yunanistan'da da Gizikis cuntası Kıbrıs bunalımı 
sırasında içine düştüğü çıkmazdan kurtulmak ve derinleşen bunalım sonucu ülkede 
daha radikal dönüşümlerin olmasını engellemek için, sağcı politikacı Karamanlis'i 
başbakanlığa getirmiştir. & olayda emperyalist ülkelerin perde arkasından da olsa 
dogrudan girişimleri 562 konusudur.) 


Butto Başkan olur olmaz ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik çöküntüye bir 
ölçüde son veren bir dizi önlemler aldı 
Ülkedeki sanayi burjuvazisinin çıkarlarına 
Uygun olarak, feodal güçlerin”etkinliğini 
kırmaya yönelik birtakım politikalar izledi. 
Gerek kırsal kesimdeki, gerek kentlerdeki 
emekçi sınıf ve tabakaların mücadelesini 
pasifize etmeye yönelik bir takım reform 
girişimlerinde, bulundu. Pakistan-hindistan 
arasındaki gerginliği yumuşattı. Çelişkilerle 
dolu da olsa “tarafsız(!)” bir dış-politika 
izlemeye çalıştı, 


Bununla birlikte, Pakistan'ın etnik 
yapısındaki karmaşıklık, 1973 sonlarında Belucistan ve Paştunistan bölgeleri 
olaylarında olduğu gibi ülkeyi tekrar bir 
iç savaşın eşiğine getirdi. (Pakistan'da dört 
eyaletten oluşan federatif bir yapı sözkonüsudur. Bir tane merkezi hükümet vardı 
aynca belli özerklikleri olan federal hükü 
metler vardır.) 


Kısacası Butto dönemi halkın sorun! 
ппа hiçbir çözüm getiremedi. Kapitalizm 
öncesi kalıntıları tasfiyeye yönelik bir takım 
girişimlerde bulunup “halk yararına(!)” bazı 
“reform"lar çıkaran Butto'nun partisi PHP 
bütün iktidar döneminde tekelci sermayenin çıkarlarına hizmet etti. Hatta bir 
anlamda büyük toprak sahipleriyle bile 
uzlaştı. Onları aşamalı olarak kapitalistleş- 


tirme yolunda bir dizi 
gündeme getirdi. 


SEÇİMLER 


iktisadi önlemler 


İktidarın sivillerin eline altı yıl önce 
#eçtiği bu Ülkede, bu seçimler alışılmamış 
bir özellik taşıyordu. Bu seçimler sorunların. 
ulusal düzeyde gerçekten tartışıldığı ilk 
seçimlerdi ve 197'den bu yana halka ilk 
kez 'danışılıyordu” Bununla birlikte, Pakistan'daki geçmis seçimlerde gözlemlenen 
bütün düzensizlikler, yasa dışı uygulamalar, (hile, v.b.), zorbalıklar, karışıklıklar bu 
seçimlerde de sürdü. Geçmişte olduğu gibi, 
bütün seçim kampanyası döneminde siyasal programlardan daha çok, aday olan 
kişiler ağır bastılar 


Muhalefetteki Pakistan ulusal İttifakı 
(РЇ) ılımlılardan aşırı dinci sağcılara kadar 
uzanan dokuz partiyi bir araya getirmekte- 
Чи. (Belucistan ve Kuzey Ван sınır 
bölgesinde etkin olan Abdül Veli Han 
önderliğindeki Ulusal Avami Partisi, eski 
hava kuvvetleri komutanı Mareşal Aşgar 
Han'ın önderliğini yaptığı Tahrik-e Istiklal 
Partisi, islam yasalarına uygun bir toplumsal devrim öneren Molla Abul ala Maudodi 
başkanlığındaki Cemaatül Islam, Pakistan” 
in önemli müslüman liderlerinden Molla 
Şeyh Ahmet Nurani'nin önderliğindeki 
Cemiyetül Ulemai Islam Partisi, ülkenin 
şeriat yasalarına göre yönetilmesini isteyen 


olan Pakistan 
Sosyalist. Partisi, vb) PUI, Başbakan Butto 
nun yaşama biçimine, içki içme eğilimine, 
те tutkusuna ve 
ford şivesine karşı kişisel suçlamalardan 
te hiçbir şey getiremiyen birbiriyle 
uyumsuz ögelerin bir yığışımı olarak ortaya 
akıyordu. 

Her iki taraf da seçimleri kazanmak 
için “geleneksel” işlemlere başvurmadan 
edemedi 

“Pir” olarak adlandırılan “kutsal” ailelerin başkanlarının (bölgesel egemenlerin. 
Kabile ve aşiret reislerinin ve büyük toprak 
sahiplerinin) desteğini sağlamak için, korkutmadan, yasaklamaya kadar her türlü 
yöntem uygulanıyor. Bu tür aracılar oy 
toplamada da çok önemli bir rol oynuyorlar. Genel olarak bu kişiler kendi çıkarları 
büyük ölçüde tehdit altında bulunmadığı 
sürece rakiplerine karşı iktidardaki PHP'ni 
desteklediler. 


Bununla birlikte, Pakistan Halkı yüksek bilinç düzeyini kanıtladı ve gerçek 
sorunlara ilişkin olarak, programlar üzerinde görüslerini açıklama durumunda oldu- 
Bunu açıkça gösterdi 


Seçim platformunda, şimdiye kadar 
gerçekleştirdiklerini sıralayarak (bazı temel 
sektörlerde fabrikaların devletleştirilmesi, 


bankaların devletleştirilmesi, tarım reformu, “tarafsız” dış politika) bu kez kendi 
içinde çok daha tutarlı bir program sunan 
Butto'nun partisidir. Oldukça geç olarak 
gündeme getirilen ve oldukça çelişkili olan 
muhalefetin bildirgesi “İslamcılıkla” renklendirilmiş özel mülkiyet düzenini savunmanın ötesinde birşey getirmiyordu. Dolayısıyla Butto'nun seçimleri bir kez daha 
kazanması olağandı. 


Bununla birlikte, parlamentoya seçilenlerin toplumsal kökenlerinin incelenmesi, Pakistan'ın yasama organlarını her 
zaman denetleyen burjuvazi ve feodal 
Sınıfların egemenliğini göstermektedir. ilk 
üç parlamentonun üyelerinin 97071 toprak 
sahiplerinden oluşuyordu. Bugün bile, her 
büyük feodal aile ister Butto'nun partisinin listesinden, ister muhalefetin listesinden seçilmiş olsun parlamentoya bir 
temsilci gönderir. Ve eskiden kalan bir 
alışkanlıkla, ordu ve daha az ölçüde, 
bürokrasi oyunun kurallarını büyük ölçüde 
etkilediler. Bugün, mevcut durumun evriminde büyük bir ağırlıkla belirleyici yine 
onlar. 


GÖRÜNÜRDEKİ SEÇİMLERİN ARDINDAKİ 
SINIF MÜCADELELERİ 


Görünürdeki seçimlerin ardında iki 
büyük mücadele sürüyordu. Egemen sınıfların yanyan kesimleri seçimler öncesinde 
birbirlerine girmişlerdi ve parlamento seçimleri bu çelişkileri çözmek için bir yol 
olarak görülüyordu. Egemen sınıflarla і 
sınıfı ve köylülük arasındaki çelişki bir 
yandan, egemen sınıfların kendi içlerindeki 
çelişki diğer yanan eskisine göre daha da 


Butto'nun seçim stratejisinin bir yönü 
hem halk kitlelerini hem feodal unsurları 
harekete geçirmek, burjuvazinin kendisinin 
dayandığı kanadını daha iyi duruma 
getirmekti 


Pakistan'da feodal kalıntılar büyük 
ölçüde hala varolmasına rağmen, feodalerin çıkarları son yıllarda hükümetlerde 
yeteri derecede temsil edilmiyordu. Bü: 
sanayi ve ticaret sermayesi ask 
ve sivil yüksek görevlilerle ittifak kurarak 
egemen ve yönlendirici bir konuma kavuşтийш. 


Egemen sınıfların bu kesimleri feodal 
aristekrasinin ekonomik ve siyasal gücünü 
azaltarak hızlı bir sermaye birikimi gerçeklestirdiler. 


Pakistan egemen sınıfları içinde sanayi-tüccar kesimlerin bu göreli egemenli 
Bangladeş'in ortaya çıkmasına neden olan 
1971 savaşında Doğu Pakistan'ın ayrılma: 


F sından sonra, askeri müttefiklerin uğradığı 
prestij kaybı ile oldukça zayıflamıştır. 


iyasal etkinlik dağılımında feodakaybettiğini farketti ve tarımda 
istleştirmeyi destekledi 


Butto'nun yardımıyla, feodalizm, Би. 
gün, yavaş yavaş ticaret ve sanayi 
kesimleriyle bir ittifak oluşturuyor. 


“Toprak reformu”, kendisi de büyük 
bir toprak sahibi olan Butto'nun seçtiği 
feodalizmin isteklerini siyasal iktidara 
yansıtmanın en iyi yöntemlerinden biridi 


Köylülükten oy toplamak 
kan seçimlerden üç gün önce " 
karşı indireceği ölümcül darbe”yi açıkladı. Sulu topraklarda 100, kuru topraklarda 
200 dönümden fazla toprağa sahip olmayı 
yasaklayan “reform” karamamelerinin ardinda toprak sahiplerinin oldukça yararına 
işleyen bir vergi politikası yatmaktadır. 
Ayrıca feodallerin elindeki toprakların 
topraksız köylülelere dağıtılacağı konusun- 
Ча herhangi bir söz verilmiş değildir. 


Örneğin “reform"lardan biri toprak 
gelirlerinden alınan bir vergi yerine, gelir 
vergisini kurumsallaştırıyor. Bununla birlikte, traktör, tarım makineleri, sulama kanalı 
tohum, gübre masrafları ve sigorta Dereti 
konusunda muafiyet uygulanıyor. Böylece 
Pakistan'da vergi yükü bu müafiyetlerin 
çoğundan yararlanamayan köylülerin omuzlarına kaydırılmış oluyor 


“Yoksullar. için yiyecek, barınak ve 
giyecek” sloganlarıyla Butto egemen sınıf 
lara olan bağlılığını gizledi. 


Başlangıçta Butto'nun konuşmalarında 
söylediklerini uygulamaya geçirmesinden 
kaygılanan feodal aileler, şimdi Başbakan” 
in iktidarı Пе tümüyle uyuşuyorlar. 


Feodal çıkarların yeniden söz sahibi 
edilmesi, 7 Mart seçimlerinde belli başlı 
Bilelerin birçok temsilcilerinin PHP listesin. 
den seçilmesiyle noktalandı. Ama yine de 
Butto ülke içi iktidarını sağlamlaştırabilmiş 
değil 


Ekonomik olarak, Pakistan ciddi bir 
bunalım. içindedir. Amerika'dan ve İran 
dahil olmak zere баһа. tutucu OPEC 
ülkelerinden sağlanan yardım ve borçlar 
ülkenin içinde bulunduğu parasal bunalımı 
hafifletmemiş ama, bügün bütün ulus 
düzeyinde yürütülen başkaldırma kampanyasının başlatılmasına yardımcı olmuştur. 


Komşu Hindistan'da olduğu gibi burjuva demokratik seçimler giderek yükselen 
gerici kabanışı meşrulaştırmak için kullanıl. 
maktadır. Butto'nun Pakistan'ın Hindistan” 
ın esini alarak “demokrasinin asya'daki 
kalesi” olduğu konusundaki avunmasını bu 
bağlam (çerçeve) içinde görmek gerekmektedir, 


Kısacası Pakistan'daki son genel ses 
ler emekçi sınıfların egemen sınıflarla olan 
çelişkisinin çözümü platformu değil, tam 
tersine, egemen sınıfların bunalım ve 
çelişkilerini çözme platformudur. 


Seçim kampanyası sirasında ülke düzeyinde şiddet olaylarında bir tırmanış 
görüldü. “Ajans France Presse” adlı Fransız. 
ajansı seçim günü sadece Karaci'de 10 
kişinin öldüğünü ve 500 kişinin yaralandığını bildirdi. 


SEÇİMLERDEN SONRA 


7 Mart seçimlerinin hemen sonrasında 
lusal Meclis'teki 200 sandalyeden 163'ünü 
PHP'nin, 33 sandalyeyi PUl'nin kazandığıтип, 4 sandalyeyi ise kimin kazandığının 
belli olmadığı açıklandı. Başbakan Zülfikar 
Ali Butto'nun bu beklenmeyen zaferi 
egemen sınıfların çelişkilerinin arttığını ve 
işçilere-köylülere yönelik bir dizi yeni baskı 
önlemlerinin getirileceğini gösteriyor. 


Gözlemcilerin çoğu, bu denli yasa dışı 
davranışlara başvurmadan bile, mevcut 
iktidarın, bu denli “parlak” olmasa bile yine 
bir zafer kazanacağı konusunda birleşiyorlar, 


Seçim sonuçlarının açıklanmasından 
sonra PUİ seçimlere böyük ölçüde hile 
karıştırıldığını öne sürerek seçilen PUI 
üyelerinin Ulusal Meclisi boykot etmelerine 
vè 10 Martta yapılacak olan -Eyalet 
seçimlerine katılmamaya karar verdi. PUI, 
Başkanın derhal istifasını ve, ordunun Ve 


Yüksek Hakimler Kurulu'nun denetiminde 
seçimlerin yenilenmesini talep etti 


Taleplerin desteklenmesini sağlamak 
için, muhalefet, büyük kentlerde, gösteri 
lere güvenlik kuvvetleri arasında kanlı 
çarpışmalara neden olan büyük bir protesto 
kampanyası başlattı 


Bir РЇ sözcüsüne göre ilk iki ay 
çindeki olaylarda üç yüz kişi ölmüş, 
binlerce kişi yaralanmış ve çoğu muhalefetin yönlendirici eylemcileri olan 28 bin kişi 
tutuklanmıştı. Siyasal tırmanıştaki yeni bir 
dım Ti Nisanda atıldı: muhalefet halkı 
salara uymamaya, vergi ödememeye, 
ulaşım ücretlerini ödememeye çağırdı 


Bununla beraber, muhalefetin önderderi düzenli seçimlerin bile kendilerine 
Zafer kazandırmayacağını herkesten daha 
biliyorlar. Yine muhalefetin önderleri 
ajitasyon sürdüğü takdirde, nicelik olarak 
az olmasına rağmen, İyi örgütlenmiş 
devrimci solun hareketin yönetimini ele 
alabileceğini biliyorlar. Geçekte, Eski Hava 
Kuvvetleri Komutanı Mareşal Aşgar Han 
tarafından yöneltilen muhalefetin bekledi- 
Bi, durum daha kötüleştiği takdirde orduпип “hukuk düzeni” nin ve “düzen"in 
yeniden kurulması için “meşru” bir darbe 
göre, sağcı 
idara gelmiş askerlerin sivil 
destek güçleri olabilecekti 


Butto bu durumun bilincindedir. Bu 
nedenledir ki, PUİ'nin tüm önemli liderlerini tutuklatan Butto, Muhalefetle uzlaşabi 
mek için birçok ödün vermiştir. (Kamulaştınlan büyük topraklar. sahiplerine ge 
verilecektir. Ülkenin yasaları kısa zamanda 
şeriat ilkelerine göre yeniden düzenlenecektir, vb), En son olarak seçim komisyonuпип yapılan hileler nedeniyle tartışmalı 
gördüğü 30 sandalyeyi muhalefete vermiş 
ve eyalet seçimlerinin yenilenmesini kabul 
etmiştir. Fakat bu ödünler, muhalefet 
tarafından bir güçsüzlük belirtisi ve onun 
endişelerinin bir yansıması olarak yorum. 
landı ve bu anlayışla Butto'nun "dialog 
kurma” önerileri reddedildi 


Bununla birlikte, Başbakan kendisine 
baftılıklarını bildiren generallerin büyük 
çoğunluğunun tartışılmaz desteğine sahiptir. Orduyu modemnleştirme çabaları, Amerikan yardımı. alması, Çin yardımını iyi 
değerlendirmesi ve asker maaşlarını arttı 
mas: Bütün bunlar Butto'nun yararına, 
işledi ve işlemekte. Ата albaylar ve 
yarbayla? düzeyinde tam tersine bir gelişim 
sözkonusu: Bu rütbeler düzeyinde Aşgar 
Han ve Cemaatül İslam birçok taraftara 
sahip 


MILITAN İŞÇİLER VE KÖYLÜLER 


Kentlerde işçiler ve kırsal kesimde 
köylüler Butto'ya ve onun temsil ettiği 
sınıflara karşı muhalefetlerinde giderek 
artan bir biçimde militanlaştılar. Butto'nun 
ilk günlerinde bazı fabrikalara hükümetçe 
el konulmasını destekleyen 1971-77'de 
Karaci'deki genel grev, 1974-75'de demiryodirenişi, аут dönemde 


köylülerin silahlı ayaklanması, Butto yönetiminin güçsüzlüğünü gösteriyor. Yaygınlaşan grevler ve toprak işgalleri bugün 
Belucistan'da fırtına gibi esen Silahlı 
ayaklanma Butto'nun görünürdeki sağlam 


yönetiminin gerçekte gücünün ne kadar 
zayıf olduğunu gösteriyor. 


Butto PUİ'deki rakiplerine karşi ılımlı, 
gönül alıcı görünmeye çalışırken Pakistan” 
daki kentlerde yaşayan kitleler üzerine 
baskıları sıklaştırmaktadır 


Bugün işçilerin çoğunluğu Butto'ya 
karşı PUl'nin yönettiği hareketi kendi 
çıkarları doğrultusunda gerçek bir seçenek 
olarak görmemekle birlikte, Butto yönetimine karşı duydukları hoşnutsuzluğu duyurma, yansıtma aracı olarak görüyorlar 
Ve bu anlamda ve bu çerçevede PUl'nin 
genel grev çağrılarına uyuyorlar 


NE OLACAK ` 


Ne olursa olsun mevcut bunalımın 
sonucu Pakistanlı emekçilere hiç de iyi bir 
sey vaadetmiyor. Muhalefet kırılıp ezilse 
bile, Butto tarafından başlatılan polis 
devleti uygulamaları sadece hızlanacaktır 
Hiç kuşkusuz, durumdan muzaffer olarak 
çıkacak olan Butto, muhalefete karşı 
korkunç misillemelere girişecek, federal 
güvenlik kuvvetlerinin, polisin ve istihbarat 
örgütlerinin. yetkilerini artıracak, orduyu 
kişisel iktidarının bir aracı yapacaktır. 
Devlers лп şiddet organlarının yetkilerinin bu denli arttırılması herşeyden önce 
çalışan sınıfların ekonomik-demokratik ve 
siyasal mücadelesini bastırmak için kullanılacaktır. Kısacası, bizzat Butto iktidarında 
demokratik ögeler asgari düzeye inecektir. 


Albaylar ve yarbaylar tarafından gerkçekleştirilecek bir askeri darbenin sonuçla 
n çok daha kötü olacaktır. İngilizler 
tarafından yetiştirilen ve aristokrasiye 
mensup olan generallerin tersine bu 
subayların çoğunluğu küçük burjuva kökenlidir. Şeriat ideolojisi tarafından büyük 
ölçüde etkilenen bu subaylar (tıpkı Yunan 
Cuntasında olduğu gibi) "tarihsel görevlerin” sahibi olduklarına inanmışlar, “hukuk 
düzeni” ve “düzen” fikirlerini fanatik bir 
biçimde savunmaktadırlar. Amerikan askeri 
yardım programları çerçevesinde eğitilen 
bu kişiler, herşeyden önce, koyu bir 
anti-komünisttirler. Tarihsel olarak bu tür 
bir toplumsal ve ideolojik konjonktür her 


zaman açık faşizmi yaratmıştır. bu tür bir 
hükümet darbesi Şili yada Brezilya tipi bir 
cuntanın kurulmasını getirecektir. 


Gelecek haftalarda askeri güçler anahtar rolünü oynayacak Ordu ya Butto'nun 
açık olarak yanında yer alıp olayları 
bastıracak ya da Butlo'ya başkaldıracaktır. 
Butto yanlıları ve PUİ yanlıları arasındaki 
bir bölünme de az da olsa olası gözüküyor. 


Bütün durumlarda doğrudan zarar 
görecek olan emekçi halk kitleleridir. Butto 
PUl'nin muhalefetini ezse bile, muhalefetle 
mücadele sürecinde onunla uzlaşabilmek 
için, iktisadi, toplumsal, ideolojik birçok 
ödün vermiş olacaktır. Bu ödünlerin tümü 
çalışanların demokratik kazanımlarına indi- 


silen darbelerdir. Aynca bu mücadele 
Sürecinde yasama ve yargının yetkileri 
kısıtlanırken, yürütmenin gücü büyük 
ölçüde arttırılmıştır. Kısacası “demokratik 
solcu” Butto "demokratlığını” ve “solculu- 
Bunu” büyük ölçüde yitirmektedir. 


duğu bir açık faşizm ise açıktı 
i rilmiş sömürü, 


ki, çalışanlar 
baskı ve 


DEVRİMCİ SOL NE YAPIYOR? 


Şu anda oldukça bölünmüş olan 
devrimci sol kuramsal ve stratejik gerekçelerle, bütün gücünü kitleleri devrimci bir 
anlayışla örgütlemeye harcayarak, parlamento oyunlarına girmeyi reddetmiştir 
Eylemlerinin niteliğinden dolayı ve örgütlülüğü ile iktidarı olduğu kadar, gerici 
muhalefeti de korkutmaktadır. 


Devrimci sol Pakistan'daki gerçek 
durumu oldukça iyi çözümlemiş ve seçimleri boykot etmiştir. 


Bununla birlikte, beş yıllık bir süre için 
bir kez daha yönetime gelen Butto'ya karşı 
ciddi bir engellemenin yapılması doğrultutusunda devrimci partilerin birleşik cephesini oluşturma konusunda bazı girişimlerde 
bulunulmuştur. Uzun dönemde solun 


birliğini sağlamak için, gündemde bulunan 
açık baskı olasılığını temel alan Mazdoor 
Kisan Partisi (İşçi-köylü Partisi) birleşik 
cephe girişiminin başını çekiyor. 


bir faşist rejime karşı etkin 
direnişe yol açabilecek ve bu direnişi 
yönetebilecek tek siyasal güçtür. 


Bugünkü kavga şeriat kavgası değildir 
Kavga Pakistan egemen sınıflarının kendi iç 
çatışmalarının bir yansımasıdır. Dinci ve 
aşırı Amerikancı muhalefet partileri hala 
dinsel ideolojinin etkisinde olan çalışan 
Yığınların belli kesimlerini seferber edebil 
mekte ve “nlar temsil ettikleri Sinif 
çıkarları doğrultusunda kullanmaktadıriar. 


Özet olarak, emperyalizmin ülkenin 
iktisadi, toplumsai, ideolojik, siyasal yapı 
sinda yarattığı çarpıklıklar, ülkedeki sınıfsal 
mücadelenin aldığı biçimleri bu denli 
karmaşıklaştırmaktadır. Ama açık olan bv 
karmaşık yapının temelinde, empervziv 
mihrakların ve bunların ülke içindek 
uzantıları olan Pakistan egemen sınıflarının 
sömürü sistemi yatmaktadır. Pakistan halkı 
bu sömürü zincirini kırıp özgür, demokra 
vik, bağımsız ve sosyalist Pakistan) kuru 
caktır! 
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OKUYUCU 


cezaevlerindeki 
baskı ve 
zulme son. 


ÜRKİYE'DE sömürge tipi faşizm var. Bunu en 
çarpıcı biçimiyle somut ve canlı 
olarak yaşayanlar arasında, kuşküsuz, zindanlara doldurulan mahkumlar yer alıyor. Bu sömürü ve 
zülüm düzeninin acımasız kurumlarından olan cezaevlerinde yaşa” 
yanlar, kimi zaman bilinçli, kimi 
Zaman kendiliğinden şekilde, en 
doğal hakları olan direnmeye 
başvuruyorlar. Buca Cezaevinde- 
ki isyan bunun en son örneği idi. 
Ama tek örneği değildi. Türkiye" 
nin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinden, ezilen, horlanan mahkumların sesleri yükseliyor. Genel Af 
istiyorlar, Hiç olmazsa, üzerlerin- 
deki baskının zulmün kaldırılmani İstiyorlar. İşte Malatya Cezaebinden bir grup tutuklu ve 
hükümlünün bu konuda yazdıkla 
тил özetinde bunları okuyalım: 
“(Hapishanelere atılanlar 
doğrudan veya dolaylı olarak var 
olan bu düzene karşı olanlardır. 
Toplumun değer yargılarına göre 
bu kişilerin çoğu birer kahraman 
veya suçsuz kişilerdir. Son 
yıllarda Türkiyemizde doğrudan 
bu pis düzene karşı olan kişilerin 
hapishanalerdeki sayısı artmaktadir. Bu,hapishanelerin ба niteliği 
nin halkın göz ıklanmasını 
İsağlamıştır) ve sağlamaktı 
Hapishanelerde yaşam şartları çok berbattır. Sağlık gerekleri 
tam olarak yerine getirilmemekt 
dir. Çoğu cezaevlerinde dolttor 
yoktur. Doktor olan yerdo ise 
hastaya yete:li muayene yapılma: 
makta, bir gripin veya aspirinle 
geçiştirilmelstedir. Dışarıda böyle 
olmuyor mu sanki? Oluyor; zaten 
bapishanelerdeki bu uygulamalar dışarının bir yansımasıdır 
ama Кае! bir yansıması 
Falska, hücre, sürgün, hakaret 
hücre  hapisi kişilerin günlük 
yaşantısının bir parçasıdır. Tıpkı 
dışardaki kontr-gerilleları, işken. 
се hücreleri, cereyan, falaka 
hakaret, polis panzeri, jandarma 
dipçiği gibi. Burda kalabalık 
koğuşlarda, betonda, ayak altında yatmak ve yemek yenmiyecek 
kadar berbet olan mutfaklarda, 
insan yaşamaya mecburdur. Тар: 
kı dışarda, köylerde hayvanıyla 
beraber aynı odada, şehirde on 
kişinin her an üzerine yıkılması ve 
ya yıktırılması korkusuyla yaşa 
dığı kondusu gibi. İçeride idare 
tarafından verilen yemekler az ve 
yenmiyecek kadar berbat, tıpkı 
бада sürekli bulgur ve 
yarı aç yarı tok yaşamaya mecbur 
edildiği gibi. İçeriye yapılacak iş 
araç veya sanat yapılacak araçlar, 
zaman değerlendirmek için kitap 
verilmez. Tıpkı dışarıda okullar 
kapıtıldığı, iş verilmediği ve 
milyonlarca insanın işsiz yaşamaya mecbur tutulduğu gibi. Dogu 
ile batı hapishanelerinin yapısı ve 
idari uygulaması farklıdır. Tepki 
dişandaki doğu ile batı bölgeleri- 
nin, sanayi, alt yapı eğitim. 
kültür, yatırım alanında farklı 
olduğu gibi. İçeride yanların 
çoğu tutuklu davaları sehelerdir 
ürer ve defalarca mahkemelere 
gittiği halde bir şey söylemeyen, 
senelerdir adli tıp raporunu bekle 
yenler vardır. Tıpkı dışarda bir 
nüfus cüzdanı almak için on sefer 
gittiği rüşvetsiz, el pençe divan 
жи. dayız alamadığı gibi. İçeri- 
Че insanı bir gölge gibi takip eden 
ispiyoncular vardır. Tıpkı dışarıdaki resmi sivil takipciler, ajanlar, 


provokatörler, gammazcılar gibi. 
İçeride iyi gardiyanlara baskı 
yapılır, sürgün edilir, hakkı olmayan görev, maaş verilir. Tıpkı 
dışarda yurtsever memurların 
sürgün edildiği, фа alındığı, 
emekliye ayrıldığı, terfisi verilmediği veya © atıldığı gibi. 
İçerde idarenin adamları vardır, 
imtiyazlı, gerektiğinde açık görüş 
yapan, diğerleri için yasak olan 
Şeyleri içeri alabilen, en iyi 
koğuşa ve cezaevine gidebilen, 
geceleri dışarı çıkıp alem yapanlar 
vardır. Tıpkı dışardaki çanak 
yalayıcılar, her şey sizin ve benim 
diyenler gibi... 

Hapishanelerde keyfi idare 
hakimdir. İç tüzük, yönetmelik, 
kanunlar nedir bilinmez. Malatya 
cezaevinde Müdür Mahmut Çakmak'ın özel kanunları hakim, 
herşey isteği doğrultusundadır. 
Kimi cezaevinde serbest olan 
şeker burada yasaktır. Kimi 
cezaevlerinde hazır pişmiş yemek 
ler içeri verilirken burada verilmez. Kimi cezaevlerinde avukatlarla rahatça görüşülürken burada bu yasaktır. Kimi cezaevlerinde serbest olan görüş burada 
soyadı tutmayan akraba ve arkadmana görüşmek yasaktır. Bir 
derdini anlatma olanağın yok. 
Gardiyan yanında durur, zaten 


MEKTUPLARI 


ZINDANLAR BOŞALSIN 


zaevlerinde serbest olan kitap, 
dergi burada yok: Kimi cezaevlerinde kütüphane, sinema, üç öğün 
yemek verilirken burada bunlar 
yok. Kimi cezaevlerinde doktora 
gitmek günlük olduğu halde 
burada müdüre yaranmaksızın 
Bitmek yok. Kimi cezaevlerinde 
çocuk koğuşunda sigara yasak, 
burada bu yasak yok! Kimi 
cezaevlerinde hamam,berber paтама, burada hamama ve berbere 
parasız gitmek yok. Burada bir 
talepte bulunmak; ama müdüre, 
ama savcıya sana tehdit, hücre, 
sürgün, Sinop cezaevi gösterilir. 
İsteğin, hakh olsun haksız olsun 
yerine getirilmesi yok! 

Malatya cezaevinde kalan 
400 kişiden 3009 tutukludur. 
Malatya 60 milyon liraya yeni 
bir cezaevi yapılıyor. Ama bu 
kendilerine yetmeyecek, yetmedi- 
8 gbk HALKIMIZIN DEVRIM- 
СІ MÜCADELESİYLE YIKI- 
LACAKTIR! 


KAHROLSUN AZINLIĞIN ÇI- 
KARCI BASKI VE TERÖRÜ” 


Malatya Cezaevinde bir Grup 
Tutuklu ve Hükümlü 


ol Dergisi'ne 


ri de ezerek ilerliyor. 
Seçim sonuçları şöyledir: 
DEVRİMCİ GENÇLİK: 220 
İGD: 118 (İGD'yi TSİP ve 
Özgürlük Yolu'nun tamamı, TİP 
in bir kısmı destekledi 8-9 kişi ile 
PİM ve “sosyal emperyalizm teorisyenlerinden” 5-6 kişi -bir kısmı 
da oy kullanmadı- Devrimci Gençlige oy verdiler. 3-4 kişilik KSD 
grubu seçimi protesto etti.) 
YAŞASIN o GENÇLİĞİN 
DEVRİMCİ EYLEMİNİN BİR- 


Bursa Yüksek Öğrenim Ре 
пері (BYÖKD) 8. Olağan Kong: 
тезі yapılmış, seçim sonunds 
DEVRİMCİ.GENÇLİK yöneti- 


LİĞİ.. 


DEVRİMCİ GENÇLİK 
BURSA 


AK-DER KAPATILDI 
DEVRİMCİ YOL DERGİSİNE 
Bir Aksaraylı Devrimciler, 


Emperyalizmin ve. oi 
NLI 1 MAYIS KATLİAMI! 


yıldır. revizyonistlerin 


gürültüdenduyamazsın. Kimi cede olun BYÖKD devrimel gençliğin eyleminin birliği- 


BİLDİRGE m 


ÜLKEMİZDE ve BÜNYADA z Кт о уе 
İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KOŞULLAR ve 


TEMEL SİYASİ GÖREVİMİZ key elden е.а тщр. 

en, bir yıl be selen 

© Devrimol Hareketin birliği ve ачыш. ön np ӨЙ 
^ cadelenin en ön saflarında yer 

partileşme süreci alan Devrimci Gençlik, ezici bir 


çoğunlukla yönetimi almıştır. Elde odilen bu sonuç da göstermiştir 
ki, tutarlı anti-faşist mücadeleyi 
hayatın her alanında örgütleyen 
ve akademik:demokratik mücade- А 
leyi halkların kurtuluş mücadele. mücadelemizi bir kat daha artıracasine tabi kılan doğru siyaset, tüm Ё 

revizyonist ve oportünist görüşle- 


TöB-DER Karsıyaka Şubesi'ni devrimciler kazandı 


TÖB-DER Karşıyaka Şubesi 
Yönetimini “Devrimci Öğretmen 
Grubu” kazandı. 

21-5-1977 Cumartesi günü 
kongrede yönetime, Devrimci Öl 
retmen Grubu dışında, Demokratik Merkeziyetçi ve Yurtsever 
Devrimci Demokratik Birlik grubu katıldı. Divan seçiminde Devrimci Öğretmen Grubu 74, Demokratik Merkeziyetçi Grup 44 
oy. aldı. Sosyal emperyalizm 
“teori”lerinin savunucuları divan 
seçiminden çekildi. Demokratik 
Merkeziyetçi grubun kişisel ki 


Kontrgerilla Şefi, CİA Ajanı 
lamalarına rağmen, “tüm burjuva 


a a. * 

А pisliklerinin cezasmı” oylama 80- 

сеп: Mal UP PUN || == ogretmen каа 

gerekli cevabı aldılar. Yurtsever 

Devrimci Demokratik Birlik grubu da siyasetsizlikleri sonucu 
seçimden çekildiler. 


@ Ülkemiz solunun dünü bugünü 


мр DEVRİMCİ 
mi YOL 


EMEK-DAĞITIM 


248017 


Manisa'da 12 mart işkencecisi 
Faik Türüntecrit ediliyor. 


Biz Akhisarlı devrimciler olarak DEVRİMCİ YOL'un belirlediği 
şekilde seçim çalışmalarını sürdürdük Yani seçimlerde asl olanın. 
snti faşist mücadeleyi yükseltmek 
olduğunu ve bu seçim platformunu 
faşizmin teşhir ve tecritinde bir araç 
olarak kullanma siyasetini hayata 


olarak da, Manisa'dan AP adayı 
olan Faik 'Türün'ün tecrit edilmesi 
için özel çaba sart ettik- Halkamıza, 
onu seçmemek gerektiğini, tam 
tersine ondan hesap sormak gerektiġini anlattık. Çünkü onun 12 Mart 


Oligarşinin Maşası ve 


döneminin azgın işkencecilerinden 
birisi olduğunu, pek çok yurtsevevin, devrimcinin kanına, girdigini 
söyledik. Bu arada, BİR PAŞİS- 
ТЇМ KÜNYESİ başlığı altında Faik 
Türün'ün gerçek kimliğini halkımıza anlatan pullar da bastık. Dergimizde yayınlanması için bu pullar- 
dan bazılarını gönderiyoruz. Dev 
rimci Selamlar. 

AKHİSARLI DEVRİMCİLER 
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Emekçi Halkımızın Can 
Düşmanıdır. 


Devrimci Gençlik 


Oylama sonucunda Devrimci 
Öğretmen grubu 87 оу, Demokra: 
tik Merkeziyetçi grup 50 oy aldı. 
Sosyal emperyalizm “teoricileri” 
grubunun 23 oyu vardı. Devrimci 
Öğretmen grubunda 5 kişi oy 
kullanmadı. 


-Grevli Sen: 


Kahrolsun Faşizm... 


`, 


GEMEN, güner tendi 
Tas л - 


DÜZELTME 


DEVRIMCI YOL'un 2 
ayında pal ой tashih 
Falam olaylar Баш 
Чап. namirin! aşağıda 
zy, rc 


—%. юу. 3, situn, 0. 
жашча rel enes 
kacak 


ici 
коме Dini 
al обаа 
Direnişi yoni cila 
cak 


'DEVRİMCE YOL BİL. | ушш, 


ноне 
Çe savaş mücadele: 
e ordu | ттн 
тапана шш 

эшш Yağı örgüleri ve 
ğın mücadeleleri- gibi 
ür killer do önemlidir, 


DEVRİMCİ 


| Sane, YOL 
OKU.OKUT,YAY, 


HABER YAZ, ABONE BUL! 


TOPARDIÇ KÖYÜ 


EEn азр we Aet 
В; ne bağı 


KAİIROLSUN клу: 


YAŞASIN İŞLEMİN 
Осока ОА 
Könül devom tuie dyi GEXOLİĞİN DEVRİMCİ м0: 
iye in el ye CASE NG 


| ДЕ] ASLANTAŞ BARAJI 


İsra isçi smurunın Dın 


DEVRiMGİ YOL'DAN MEKTUP 


ул тк Alar 


ek ичиш çalmaya ы: 


apn mi 
а yüks 
ci ҮН ТАЙМ el 


фиш, 
б 


рүм чорны тат 
Ер 


йш к. 


prada 


тои 


GÖNCÜ 
MEZRASI 


yünden Boğan Er el 
kan Gülce муше 


KÖYLÜLERİN TOFAAK 
KURULUŞA KADAK SAVAŞI 
KAPILOLIGA 


ik basi 
ОСЕ 


-u -Т-ЕЫЕШШЕШЫ Чч ШЕР г a “ED GER <p a И, 


CEVAHİR ÖĞRETİYOR 


Cevahir, hor seyden önce bir devrim: 
cinin dürüsi Vo sage Bir Insan olmas 


ө Onun anısı şimdi onbinlerce 
devrimciye pırıl pırıl bir mücadele | 
vehayat yolu ÖĞRETİYOR. 


e Oşimdibize emperyalizme ve 
oligarşiye karşı nasıl savaşılması! 
gerektiğini; devrimci bir militanın 
nasil fedakar ve kararlı, dürüst ve 
mütevazi inançlı ve Korkusuz: 


olması gerekti; 


О, simdi son randevuya kadar, 
her zamanbizimle yaşayacak, 


W Yard бой, Мем, Cavan ve 
иип shin eba ayete ör. 
az пот nn e e ml 
ya yer yer kl нл 4 
анато Meli Ey ünal aa ge 


о 1 Haziran 4972.48, gönül bi tutum ienaa шш Har 
(tanuraa, Malhope'deki kusatieiie e Koşar, Bazen Köy сета тпа 
il evde сугулуп celan tarafın ger aden gazete satar fasia ilara 


“dan kurs vurulup zehir edişi ker kaygayanva ak ağla 
атап 27 yaşindaydı ve SR üçüncü Katli, HE ve ЕПА partnerin. 
Sili ören КЛ. -1945 linda "бооп айтай iginda Yar 


Tünceli Mazgirt dogmus. Liseyi ам 
meal Тїр 


Biriken соттан асте 
Fakültesine devam йт: 
SEENA осете 


онла Haraket çinde. етей, 
oldi те savci, önde пеп lr 
militan olmasına rağmen, biç Bir 
Mallps'd hayatı noktelonineaya ka: zaman! haya allırmaya Wa gösteriğe 
dar devrime Ыг milan olarak, düzkün olmam, аа аа 
(mücadele eli, Hayatı isci sının. tulumu isinde herzaman her Arl 
aku ve emekçi halklarımızın kurtu. güre Yerine ae meh çine 
lup пос соте adadı. mese ir ir (0 bize bire гүне m ANN 
an olarak yoyadi: Cevahir, öldü! оода едас ока olmayanı müh 
төз hurtulunsmayan br düsman Б İnsan, olması çete, biyak 
oldu burjuvazi. Için- _Mücudu 28 küçük is ayrımı yanmak azın Apek 
боера delik din eid 2onra göreve Кушт гу! gereki öğrt 
bileyaşamayacayamı odan onbinlerce, mistir 

ön molya рип риш bir madele ve 

hayat yolu gastaran va! ÖĞRETEN, 
атау. Önüm ет şimdi. BU 
yüzden sarsilmaz bir али, yüce bir 

kaya gibi 


Gevahirin karar Ыг siyasi йит 
olmuştur. бағУе не еки “sonr 
етіле Hareket letrat Yot alnı 
her ünü opotünizme karşı mücadale 
lir Savundu gu görüşler doğr 
isinde tam bir РГО ение! 
iten olarak çlışmiş, bütün hayate 
nu inandı 105709 97 dogrultusunda 
mücadeleye, adamış Мө Hasin 
Kaçınılması oylemi si 
ayrilan kendin 


шй! ve kendisini çevresine! 
Sayalnp #avdirmeyi bilmesi gerekli. 
Şini öğretiyor. Onu taniyan пеев, 
“evrimci olgun olmasin, onun нине. 
fini kabull etsin vaya eimosin; ons 
Kargi derin БИ sevgi ve saygi besler 
Gvahir her casitineania anlasip Miki 
kurması ç a зу устш. Kendisini 
herkese seudirabiliyordu, Bu yüzden 
çek gonis Ыг çevresi ошау dalma: O Hayir! 31 Mayis 3724 vücudunu 
Soruluk lan sonra Би gök insan ona delik deşik eden оомо cellollati 
olan Bağlı ve yüzünden onun bu “Son tandeyutya Ке ова, 
Чет! harekete ашта karar önleyemeyocaklof 

almis, Gevahirin mücadele arkadaş 

т arayarak onun yolunda hor türlü 
Yatomi yapmaya hazır oldukları 


an Hayır diya cevapi Varmi 


одит karş karıya gelecegi 


cal iyi? diya soran авалап" 


Gara ИВО 


iletir Bir devrimci mallar, gereklimi 


dürülüğü doğruluğu va samimiyeti nasıl fedakar va karar ЧЕ ҮЕ, 


Че çeesinde avg v saygı Uyandır. mülavazl inançlı ve korkusüz olmasi 


fan nek Bif insan olmalı. КОШЕ 


O, küçük büyük le ayırımı yapmayan O smd топ randevuya Kadi 
Bi ard Daima mütavazi ve alak zaman bieimlsiYaşayacakl 


ne mm, aye Ma a 

aka enli 

a a ça snr ga Ше alak 
YA ЕА ma Kam ча 
e илы Se ыа а үз 


уши eya ушл мау оше ar аыр шде ре а 


an ar dar тиды e ar зулп meye БОЙ Ша 
ak si ч м 


TAT 
ekilen katonat 
alna Yelek, 


СЕЧЕ 


